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Arçelik Grion Ankastre Serisi ile 
en güzel anları mutfakta paylaşın. 
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Buzdolabı (4 PRO 541 1x) 
5 çhacme ve gövde içi su pınarına 


Ja sevdiklerinizle bir arada 
l d ın. 


Ocak (0c0 675 DiWXxG) 


“025'e kadar daha fazla enerji verimliliği 
sağlayan ve daha hızlı pişirme özelliği 
sunan Wok Gözü sayesinde sevdiklerinizle 
birlikte keyifli yemeklerin tadını çıkarın. 


Sevdiklerinle birlikte hadi gir mutfağa. 
Çünkü her gün çok özel, her gün paylaşmaya değer. 


Buharlı fırın (9785 86) Kahve makinesi (kv 835 Fog) 
Yiyeceklerin vitamin ve minerallerini Damak tadınıza göre ayarlanabilen 
koruyan Tam Buharlı Pişirme kahve sertliği ve farklı çekirdeklere 
teknolojisiyle sevdiklerinizle sağlıklı uygun öğütme özelliğiyle sevdiklerinizle 
sofralarda bir araya gelin. koyu sohbetlerde bir araya gelin. 


- Sıcaktutma çekmecesi (ks 83116) 


Bulaşık makinesi (9462 rce) 


Yıkama esnasında çizilmeleri önleyen 
Bardak Koruma Sistemi sayesinde 
bardaklarınız da sofranız da her zaman ışıl ışıl. 
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Veniliği 054/9 (959/97 
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SADKCRK YAZ 


Iduğumuz gibi. Yazın anlamı bu. Yalın, sakin 

ve kendi halinde! Kumlu ayaklar, tuzlu saçlar, 

makyajsız kızaran yanaklar... 

Kendini olduğu gibi yansıtmayı başaran bir 

isimle karşıladık biz de yazı. Göründüğü gibi. Sosyal 
medyada yansıttığı gibi. Yaz gibi Ezgi Mola; kendinden huzurlu, 
kendinden mutlu. Hayatta kendiyle hiç derdi olmayan insanlara 
bayılıyorum. Daha karşılaştığımız anda “Kahramanım Rihanna!” 
diyor. 'Beni öyle bambaşka birine çevirmeyin baksanıza ne kadar 
güzelim” diye ekliyor ve basıyor kahkahayı... İşte o kahkaha 
gerçekten her şeyi güzelleştirmeyi başarıyor. Ekip bir anda başka 
bir enerjiye evriliyor. Makyaj ve saçı tamamlandığında bir dönemin 
Hollywood yıldızlarını aratmayan bir görüntü ile aramıza tekrar 
karışıyor. Bunu giymem, şunu sevmedim; yok! Yorulmak? Hiç yok! 
Hep bir ti'ye alma, hep bir anı şekerlendirme hali. Ezgi bana göre 
tüm alkışları hak ediyor ve uzun yıllar sahnede olmalı kesinlikle. 
Filiz Şeref'in röportajı sayfa 46'da. İyi ki bu ay bizimle. 

Simay Engür, ayın başında yaptığımız konu toplantımızda bize 
tanımadığımız bir isimden bahsetti. Aslıhan Begüm Gökçınar; 
başarılı, güzel, dansa aşık, hayata sımsıkı sarılanlardan. Gerçek 
yaşam hikayemizin kahramanı o oldu bu ay. Bir gecede kaybettiği 
saçlarının yerine koyduğu dimdik duruşu ile güzelliğin tanımını 
baştan yazıyor bence. Sadece hayatı değil kendini sevişine hayran 
oldum. Belki bir gün başka bir hayata uyanırsınız; ve belki de en 
kötü gibi görünen şey aslında en güzel olandır. Sayfa 74'te! Mutlaka 
okuyun. 

Modanın yaz coşkusuna inat sakin ve huzurluyuz yani bu 
sayımızda. Şıkır şıkır payetlerden, fıkır fıkır küpelerden, mini mini 
karelerden vazgeçmeyeceğiz tabii. Modanın kalıplardan çıkmış 
yeni karmaşık halini, güzelliğin nude'dan beslenen doğallığını, 
beslenmenin en hafif halini yanımıza alıyoruz ve güneş festivaline 
katılıyoruz. Bizimle yola çıkmaya hazır mısınız? 

Çevirin o zaman sayfaları... 

Renkli, meyve şekerli, uçuş uçuş elbiseli, dalgalarla oyun 
oynayacağınız bir mevsim olsun. 

Kendiniz gibi... 

Sevgiyle... 0) 
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DOĞAN BURDA DB 


Yayıncı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. 


İCRA KURULU BAŞKANI Cem M. Başar 


YAYIN YÖNETİM DANIŞMANI Ferhan Kaya Poroy 
YAYIN YÖNETMENİ Gözde Kaynak (Sorumlu) gkaynak(ddoganburda.com 
YAZIİŞLERİ MÜDÜRÜ Filiz Şeref Kulu /serefOdoyanburda.com 
GÖRSEL YÖNETMEN Koray Gökkaya koray(ddoganburda.com 
SAYFATASARIM Alper Hamitoğlu ahamitoglu(ddoyanburda.com 
MARKA MUDURU Arzu Sözeri asozeri(ddoganburda.com 


YAZI İŞLERİ 
GÜZELLİK EDİTÖRÜ Gülru İncu gine uddoyanburda.com 
STİLSAYFALARIVE FOTOĞRAF Nevin Sarıpınar nsaripinar(ddoyanburda.com 
MUHABİR Simay Engür sengur(0doganburda.com 


YÖNETİM 


TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ Mehmet Rauf Ateş 
SATIŞVE DAĞ ITIM DİREKTÖRÜ Egemen Erkorol 
N , FİNANS DİREKTÖRÜ Didem Kurucu 
ÜRETİM PLANLAMA DİREKTÖRÜ Yakup Kurtulmuş 


REKLAM 
GRUP BAŞKANI Nisa Aslı Erten Çokça 
GRUP BAŞKANY ARDIMCISI Neslihan Can 
REKLAMS ATIŞ KOORDİNATÖRÜ  Dilhan Çekiçer 
REKLAM SATIŞ MÜDÜRÜ Melis Kayahan, Hülya Hankendi 


REKLAM TEKNİK 
AYFER KAYGUN BUKA - ŞABAN YAZIR 
TEL:0 212336 53 60 FAKS :0212 3365391 
REKLAM REZERVASYON 
0212 336 53 00-57-59 Faks:0212 336 53 92 - 93 


REKLAM HEDEF SAYFALAR 
021233653 70 Faks: 0212 33653 91 


REKLAM ANKARA BÖLGE TEMSİLCİSİ 
Sezinur Balıkçıoğlu 03 12 207 00 72-73 


REKLAM BÖLGELER SATIŞ MÜDÜRÜ 
Dilek Ünlü 0212 336 53 72 Faks:0212 336 53 91 


KATKIDA BULUNANLAR 
Ayşegül Kulu, Canberk Üregel, Feray Kanpolat, Hakan Adil, Nurdan Usta, 
Pınar Aytaş, Selen Tanyeri, Serhat Hayri, Serkan Emiroğlu, Zeynep Şimşek 


ANKARA TEMSİLCİSİ 
Erdal İpekeşen 
Tel:0312 207 00 71 


ULUSLARARASI REKLAM SATIŞTEMSİLCİLERİMİZ 

ALMANYA Michael Neuwirth'T -49 89 9250 3629 michael.newwirth(dburda.com 

AVUSTURYA / İSVİÇRE Christina BreslerT 443 1 230 60 30 50 Christina. Bresler(dburda. com 
FRANSA/LUKSEMBURG (BELÇİKA (HOLLANDA Marion Badolle-Feiek'T. 433 172 71 25 24 marion.badolle-feickdburda.com 
İNGİLTERE (İRLANDA Jeannine Soeldner'T. 444 20 3440 5832 jeannine.soeldner(dburda.com 
ABD/KANADAJMEKSİKA Salvatore Zammuto'1. #1212 884 48 24 salvalore.zammuto(dburda.com 
YUNANİSTAN /PORTEKİZ /İSPANYA/HİNDİSTAN /ASYA Jessica LooseT 4-49 89 92 50 2468 jessica.looseDburda.com 
İSKANDİNAV ÜLKELERİ Ulrik Brostrom'T 445 2328 9769 ubr(djbmedia.dk 


YÖNETİM YERİ 
KUŞTEPE MAH.MECİDİYEKÖY YOLU CAD.NO:12 
'TRUMPTOWERS KULE2 KAT:21-22-23 34387 ŞİŞLİ-İST.TEL:0 212 41032 00 FAKS:0 212 4103581 


Baskı-Cİlt 
Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş. 
Dudullu Organize San. Bölgesi 1.Cad. No:16 Ümraniye-İSTANBUL 
Tel:444 44 03 e Fax: (0216) 365 99 07-08 * www.bilnet.net.tr 
Sertifika No:31345 
Dağıtım DOĞAN DAĞITIM SATIŞ PAZARLAMA 
MATBAACILIK ÖDEME ARACILIK VE TAHSİLAT SİSTEMLERİ A, Ş.(0212) 449 63 63 
YAYIN TÜRÜ Yerel, süreli, aylık 


FIP üyesidir. 
DB Okur Hizmetleri Hattı (0212) 478 0300 okurhizmetleri(ddoganburda.com 
DBAbone Hizmetleri Hattı (0212) 478 0300 Fax:(0212) 41035 12-13 
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HER GÜN SAAT 09.00-22.00 ARASIN DA HİZMET VERİLMEKTEDİR. 


© Elele dergisi, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır. Elele 
Dergisi'nin isim ve yayın hakkı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.ye aittir. Der side yayımlanan yazı,fotoğraf, harita, 
illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. 
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Yeni | Vücut Nemlendiricisi Sik ve 
göz alcı 
pir cilt için 
anında & sürekli 
nemlendirme 


içeren tek vücut 
1 Bakım serisi İ 
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Sedef Avcı 
Oyuncu 


Neutrogena Hydro Boost” 


Dermatologlarla birlikte geliştirilmiştir 


içindekiler 
HAZIRAN 
2018 


v ) ,Mola'nın 
Ağ yükseklerde. 


N 


KIVANÇ 
- KASABALI 


Sessiz ve derinden girdi hayatımıza 
ve sapasağlam bir yerde duruyor. 
Onun başarısı, kendisi gibi 
olabilmesinde gizli. 


YAŞAM 
56 AJANDA 


Yazın ilk günlerini şehirde geçirecek 
olanları, birbirinden renkli festivaller 
bekliyor! 


58 KÜLTÜR&SANAT 


Sanat da yaz heyecanına ortak oluyor, 
hayat sokaklarda akmaya başladı bile! 


140 OTOMOBİL 
Mercedes Benz G serisi, klasiğin 
modernize edilmiş görünümüyle 
karşımızda. 


146 KUÇUK SIRLAR 
Makyaj gitti yerine photoshop geldi! 
En iyi aplikasyonları öğrenmek 
ister misiniz? 

162 ASTROLOJİ 
İkizlerin dönemi başlıyor, onlar her 
daim iddialı ve görünüşe bakılırsa bu 
yıl onları bolca sürpriz bekliyor. 


MAYO: LISA MARIE 
FERNANDEZ (V2K 
DESİGNERS) 

ŞORT: PAPER 
LONDON (VAKKO) 
KÜPE: OSCAR DE LA 
RENTA (BEYMEN) 


UNLU STİL 
SİMGE SAĞIN 
Yeni çıkan albümü “Ben Bazen' ile bambaşka bir 
Simge var karşımızda. Onun gardırobuna doğru 
ilham yolculuğuna çıkıyoruz. 
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GÜNEŞ TERAPİSİ 


Mayolarla aşk yaşıyoruz! İster 
plajda, ister gece davete giderken 
onlar en iyi arkadaşlarımız. 


TREND LİSTESİ 


Bu sezon püsküller her yanımızı sardı. 
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STIL 

24 YANARDONER 
Madalyonun iki yüzünde de 
payetler var. Bu yazın olmazsa 
olmazı! 


26 SALKIM SAÇAK 
Küpelerin püskül devrimi, 
saçlarımıza karışıyor çünkü onlar 
devasa boyutlarda! 


30 ODAK NOKTASI 
Hollywood'un stil sınavından tam 
not alanlar belli. Onlardan ilham 
almak ister misiniz? 


34 MEYVE KOKTEYLİ 
Dolabınız eşsiz bir natürmort 
tabloya dönüşüyor. Meyveler her 
yerde! 


36 OMUTLUSON 


Feminen detaylar in, maskülen 
detaylar out! Beş çayına giderken 
bile fazla iddialı olmak mümkün. 


GÜZELLİK 
& BAKIM 


78 


80 


88 


94 


BAK BU DA VAR! 
Güzellikten beklentilerinizi 
karşılayacak tüm yeni oyuncüul 
sizin için seçtik. Kozmetik 
dünyasındaki son trendleri 
kaçırmayın. 


DENGE ZAMANI 
Soft tonların naif gücünü yansıtan 
güzellik çekimimiz, günlük 
makyajınıza ilham verebilir. 


SERİN SERİN 


Bu sezonun makyaj trendleri, 
mavinin tüm notalarının etkisi 
altında. 


VIP KORUMA 


Saçlarınızı güneşin zararlı 
etkilerinden korumak için neler 
yapmalısınız? Onarıcı bakım 
spreylerine bir göz atmakta fayda var. 


ELELE ÖZEL 
NE DEMİŞ BUYUK USTAT... 


Kendi alanlarında duayen 5 usta isme, yeni 
nesilden kimleri beğendiklerini sorduk ve 
birlikte kamera karşısına geçtiler. Bakalım, ne 
demiş üstatlar? 
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KAMERA ARKASI 


GEÇMİŞE MESAJ 


Modanın dönüp dolaşıp geleceği yer aynı 
olurken, dönem kıyafetleri her zaman dikkat 
çekiyor. 50'lerin Hollywood yıldızları ise 
plajda da havasını koruyor. 
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Kim: Ezgi Mola 
Ne: Kapak Çekimi 
Nerede: Hilton Istanbul Bosphorus 


H&M 1 89.99 MUDO £119 


CAZİBE ODAĞI 


ği i Işığını güneşten değil, makyajından alanların 
Nasıl: Keyifle! Eğlenceyle. Sevgiyle. zamanı! Fresh bir yüzü, eyeliner ve hafif bir 


Dostlukla... Sanıyorum içinde allıkla tamamlamak kafi. Nar çiçeği ruj İse 
bulunduğumuz ortam, en huzurlu e 
kapak çekimi setlerinden birini 
oluşturuyordu, ki zaten nasıl öyle 
olmasın! Ezgi Mola çekim bittikten 
sonra otel odasını toparlayacak kadar 
düşünceli ve sıfır ego bir insanken, 
Serhat Hayri dünyanın en sakin 
fotoğrafçısıyken, Melis İlkkılıç işinin 
ehli ve 'ne yapıyorsa iyi yapıyordur” 
diyerek eline güvendiğiniz bir 
uzmanken, İbrahim Zengin saçların 
efendisiyken, Ezgi Mola'nın basın 
danışmanı Gülbahar'ın uyumu gözden 
kaçmazken ve tabii ki Serhat ile çalışan 
sevgili Burak'ın yardımları, iş bitiriciliği 
tavanken, bizim o güne dair anılarımız 
hep keyifli bir gündü” cümlesinin 
hakkını verir nitelikte olacak. 


Ne zaman: 14 Mayıs Pazartesi 


Fotoğraf: Yasin Saraç 


Niçin: Ünlü formatının ötesinde o 
bir sosyal medya fenomeni. Eğlenceli, 
içten, duyarlı, samimi. Bir Ezgi Mola 
kolay bulunmuyor diyoruz hep; m 
sayfalarımızda görmekten de haliyle 
büyük keyif alıyoruz. Üstelik ekim 
ayında vizyona girecek Aydede filminde 
canlandırdığı karakteri merakla 
bekliyoruz; çünkü bu kez dramatik bir DIOR 4230 
hikayeyle bize ulaşacak. 


YSL 5 160 
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Kadın 
kendi modasını 
seçer 


YENİ DALGA 


Simay Engür 


BU BIR ÇANTA 
DEGİLDİR! 

Vegan duruşuyla bilinen marka Sarah 
Aphrodite, yüksek modayla sokak 
stilinin flörtünden meydana gelen 

tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Gelecek 
hedefleri arasında yalnızca organik 
kumaşlar kullanmak olan markanın 
kurucusu Sarah Aphrodite, gerçeği 

arayan bir moda anlayışının da 
altını çiziyor. “Bu bir çanta değildir 
önermesinin tam anlamıyla karşılığı 
olan bu sıra dışı çanta tasarımıyla, 
gerçeklik algımızın ayarlarıyla oynadığı 
kesin! Onu ve tasarımlarını hala 
keşfetmediyseniz, ilham bankanızı 
sonuna kadar dolduracak bir 
alternatif olabilir. 


SIESTA& GO 


ŞEKERLEME SANATI 


İspanyol kültürünün olmazsa olmazı 
*siesta' yani öğlen vakti bir ya da iki 
saat kestirme aktivitesi, tüm dünyada 
devasa bir konsepte dönüşüyor. 
Nasıl mı? Madrid'in gözde kafelerinden 
Siesta&Go müşterilerine ücretsiz 
internet, çeşitli dergiler ve kıvrılıp 
biraz şekerleme yapacakları yatak 
imkanı sağlarken benzer konsepte 
sahip olan Napyork, New Yorklularla 
buluştu. Artık yalnızca kahve ve 
lezzetli tatlılar bir kafeyi bulunmaz 
Hint kumaşı yapmaya yetmiyor. 
Yükselen bir trend halini alan 'uyu ve 
çık” kafeler siestanın sağlıklı ve keyifli 
topraklarından ilham alarak yepyeni 
bir işletme anlayışı ortaya koyuyor. 
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litter, Coechella'yla birlikte son 
(G dönemin en büyük güzellik 

trendi olarak karşımızda. Yüz 
aksesuarları ve rengarenk simlerin sokak 
modasındaki önlenemez yükselişine 
şimdi de glitter maskeler katıldı. Yükselen 
trendin yansımalarından olan GlamGlow 
markasının My Little Pony koleksiyonuysa 
üç farklı renk seçeneğiyle ışıltılı maske 
deneyiminin kapılarını açıyor. Güzellik 
ruünimize tarz katacak GlamGlow X 
MyLittlePony glitter maskeleri, Sephora 
mağazalarında bulabilirsiniz. 


” ei 4 
SANAT ÇIRKINLIK IÇIN Mİ? 


a Sa 


©. 


urumu pek de iyi olmayan bir aileden 
selen MLMA, imkansızlıklardan dofa 
aratıcı güçle çocukluğunda tuvalet 


tla l aptığını söylüyor. 


ibi kullanan Seullu bir sanatçı. Maddi 


) 


üzünü farklı tekniklerle deforme ederek 


bir sanat malzemesine dönüştüren 
sanatçı, Kore merkezli Skoot markasının 
yeni koleksiyonuna da ilham veriyor. 


Son dönemde Instagram'da popülerlisi 


(©melovemealot olabilir. 
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KARL'LA GEL GÜZELLEŞ! 


Fendi ve Chanel silahıyla moda 
savaşının daimi kazananı Karl Lagerfeld, 
şimdi de güzelliğin meydanlarında 
zirveye oynuyor. Efsanevi *Karl” 
imzasını taşıyan yeni güzellik 
koleksiyonu, 50'den fazla ürün 
seçeneğiyle sınırlı sayıda raflardaki 
yerini aldı. Avusturalyalı güzellik 
markası ModelCo ile iş birliği yaparak 
çıkardığı ilk makyaj koleksiyonuyla 
Lagerfeld, “güzel, kendinden emin 
ve mutlu kadınlar” hedeflediğini 
söylüyor. Ne dersiniz, bu devrim 
niteliğindeki yeni koleksiyonla birlikte 
hala #nomakeup trendinin arkasında 
durabilecek miyiz? 


EN 
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sensilis 


Naturally Seductive 


YENİ 


SUN SECRET 


İÇERMEZ 


PARABEN 


MİNERAL 
YAĞLAR 


HAYVANSAL IÇERİK 
MADDELER 


KİRRAN 


Gülru İncu 


. 
SS10NS ARE NOT A EHDICE 
5 2 PR İMA 


Hırsızlar, uyuşturucu baronları, gizli servis ajanları ve onların 
düşmanları... Oceans 8 ve Mission: Impossible gibi dev bütçeli filmler gün 
sayıyor. Yaz sezonu hem beyazperde hem de yabancı dizi tutkunlarını 

saatler boyunca oyalayacak kadar yoğun. 


inema dünyası yazın gişe 
hasılatlarının düşmesinden endişe 
eden Hollywood yapımcıları 
yüzünden birkaç dişe dokunur 
yapım dışında sönük geçerken, 
Amerikalıların deyimiyle silver screen yani 
televizyon dünyası dizi tutkunları için hiç de 
boş değil. Çekimlerinin başladığı ilk günden 
iübaren oyuncularından fragmanlarına kadar 
gündemi meşgul eden iki yapım bu yaz nihayet 
seyircisiyle buluşacak. Matt Damon, Sandra 
Bullock ve Cate Blanchett'li yıldız kadrosuyla 
Ocean's 8, 15 Haziran'da gösterime girecek. 
Pablo Escobar, Narcos'un ardından bu kez 
beyazperdeye taşınıyor. Temmuzda gösterime 
girecek olan Loving Pablo'da (Pablo'yu 
Sevmek) Javier Bardem ile Penelope Cruz ikilisi 
rol alıyor. Mamma Mia hayranlarının merakla 
beklediği Mamma Mia! Here We Go Again! 
müzikali de ilk film kadar keyifli görünüyor. 
“Sıkıldık, bıktık, adam da yaşlandı artık ama 
yine de izlemeden edemiyoruz” diyorsanız 
en yenisinden bir Mission Impossible var 
temmuzda sinemalarda. Mission: lImpossible- 
Fallout Tom Cruise, Jeremy Renner ve 
Tıpkı Bond filmlerinde olduğu gibi bir 


20 elele HAZİRAN 2018 


Misson Impossible kızı olmaya aday Rebecca 
Ferguson'la yoluna devam edecek. 


YAZ EKRANI TAM GAZ! 

Yaz sezonu dizi tutkunları için biraz kısır 
görülebilir ama Hollywood yapımcıları son 
birkaç yıldır bu anlayışı yıkmak için var 
güçleriyle çalışıyor. İnsanlar ile makineler 
arasındaki savaşa odaklanan Humans, bu ay 
üçüncü sezonuyla ekranlara gelecek. Netflix'in 
orijinal dizilerinden Sense 8 ikinci sezonuyla 
ekrana veda etmiş ve hayranlarını üzmüştü ama 
bu ay iki saatlik özel bir final bölümüyle 
8 Haziran'da ekranda olacak. Fantastik öğeler 
taşıyan İnnocents, doğaüstü güçler geliştiren 
iki sevgilinin maceralarını anlatacak. Castle 
Rock, Stephen King'le hayatımıza giren 
Castle Rock'ta yaşanları anlatacak. Kevin 
Costner, uzun aradan sonra bir western olan 
Yellowstone ile evimize konuk olacak. Tabii bir 
de yeni sezonları merakla beklenen diziler var. 
Mesela La Casa de Papel, üçüncü sezonunun 
çekileceği açıklanınca büyük heyecan yarattı. 
Game of Thrones'tan bıktık mı, asla! Black 
Mirror, Supernatural ve Peaky Blinders da yeni 
sezonları beklenenler arasında ilk 5'te. 


YMER BARDEM  PENİLOPECRUZ 


I NN CENTS 
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DRIANA LIMA/ALBERTA FERRETTİ 


Ye 
Gi 
bi, 

ba 


e 


DOUTZEN KROES/TOM FORD) 


BELLA HADID/DIOR COUTUR 


“YILDIZ? SAVAŞLARI 


Cannes Film Festivali'nin galaları arasında biri vardı ki diğerlerinden bir adım 
öne çıkmayı başardı. Star Wars çılgınlığının son halkası Solo: A Star Wars 
Story, bu yıl Cannes Film Festivali'ni resmen salladı. Bunun bir nedeni de 
serinin 2005 tarihli filmi Revenge of the Sith'den (Sith'in İntikamı) bu yana 
Cannes'da gösterilen ilk Star Wars filmi olmasıydı. Premiere'deki görkemli 
kutlama lüks bir plaj partisindeki sekiz dakikalık havai fişek gösterisiyle devam 
etti. Ron Howard'ın yönettiği film uzay korsanı Han Solo'nun ilk günlerini 
anlatıyor ve ilk üçlemede Harrison Ford'un canlandırdığı Han Solo'yu bu kez 
Alden Ehrenreich oynuyor. 


4 CATE BLANCHETT/GIORGIO ARMANIŞ A LESSANDRA AMBROSIO/ZUHAİR MURAD 


ULLANNE MOORE/GIVEN CH Y ME 


e ve P 
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ELSA HOSK/ALBERTA FERRETTİ 


- 
er 


i DİANE KRUGER/ARMANI PRIVE 


.. 
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FRANSIZ 
RİVİERASV'NDA 
ONLAR 
KONUŞULDU 


Cannes Film Festivali, 
8-19 Mayıs tarihleri 
arasında 71'inci kez 
düzenlendi. Fransa'nın 
görkemli rivlerası 
Cannes'da, galaların 
dışında en çok konuşulan 
konu elbette ünlülerin 
kırmızı halı kıyafetleriydi. 
Küçük bir özet yapmak 
gerekirse; transparan 
tasarımlar gündeme 
damgasını vurdu. Siyah 
dantel elbiseler kadar 
Bollywood yıldızlarının 
ihtişamlı kıyafetleri de 
çok konuşuldu. Doutzen 
Kroes, Tom Ford 
smokiniyle maskulen 
ama çok şıktı. Adriana 
Lima ve Elsa Hosk 

gibi Victoria's Secret 
melekleri toz pembe ipek 
satenleriyle ilgi çekti. 
Zuhair Murad, Armani 
Privee, Atelier Versace, 
Alberta Ferretti, Dior 
Couture ve Valentino 

bu yıl da en çok tercih 
edilen modaevleri olarak 
adından söz ettirdi. 
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ONLARIN 
FAVORİLERİ 


Son dönemin en çok kazanan yıldızlarından Chris 
Pratt, Jurassic Park serisinin yeni filmi Jurassic 
World: Yıkılmış Krallık'la bu ay sinemaları 
şenlendirecek. Ryan Reynolds, Deadpool 2'den 
sonra Cannes Film Festivali'nde eşi Blake Lively ile 
katıldığı galalarla adından söz ettirdi. Son dönemde 
romantik filmlerin aranan oyuncusu olan Sam 
Claflin'i ise Adrift'te izleyeceğiz. 


CHRIS PRATT 


EN SEVDİĞİ YÖNETMEN 
Ang Lee 
EN SEVDİĞİ OYUNCULAR 
Sylvester Stallone, Maisie Williams 
EN SEVDİĞİ FİLMLER 
First Blood (İlk Kan), Crouching Tiger Hidden 
Dragon, City of God (Tanrı Kent) 


RYAN REYNOLDS 


EN SEVDİĞİ YÖNETMEN 
Alfred Hitchcock 
EN SEVDİĞİ OYUNCULAR 
Albert Brooks, Steve Martin 
EN SEVDİĞİ FİLMLER 
Casablanca, Rear Window (Arka Pencere) 


SAM CLAFLIN 


EN SEVDİĞİ YÖNETMENLER 
Ethan Cohen, Joel Coen 
EN SEVDİĞİ OYUNCULAR 
Javier Bardem, Johnny Depp 
EN SEVDİĞİ FİLMLER 
A Prophet, No Country For Old Men (İhtiyarlara 
Yer Yok), The Departed 
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STİL 


levin Sar pınar 


V SPORTİF 
4 ŞIKLIK 
Rahatlığın kilit parçası gömlek 
elbiseler yaz akşamlarının 
© vazgeçilmezi. 
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ACADEMIA 
1795 


CLOCHE 1260 


eli ADL 
7 134990 
** 
- “ 
: £ 


3 HOUSE OF 
“ MAHNIK 
g© 1700 


Yeni başlangıçlara sizce de en çok o > 
yakışmıyor mu? Yaza ilk adımı beyaz ile 
atıyoruz. 


VICTORIA BECKHAM 


AOUAZZURA 
13775 


1 | | hi ) 
YASEMİN ÖZİLHAN FOR 
TWİST 1229 IPEKYOL 5299 


MAJE $ 275 FOREVER NEW $ 199.90 
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NETWORK $ 1199 VAKKO $836.50 
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RALPH LAUREN 


w 


FAİK SÖNMEZ 1329.95 


ALEXANDER WANG $ 1945 


GUCCI 120.700 
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h ZIMMERMANN 
: 12475 
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TOSCA BLU (VEPA'62) 
1565 


Sağ 


ARZU SABANCI FOR 
KOTON 199.99 


FLO 189.99 


di 


BCBG 1782 


BUST2 $ 1850 MACHKA 5455 
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iğ 


Me A 


SOCTET 1360 


G4 TEMPERL 


FINEAPPLE 1450 


1499.90 
.. SUPERGA 


DONER 


Payetler gündüze adapte oldu. 
Bir tişört ve sneaker'la dikkat 
çekici bir sokak stili yaratmak 


'DOLCE&GABBANA 


YASEMİN 

ÖZİLHANİ ©. | GECE .. 
FOR GEN çk TARİFESİ 
IPEKYOL | | Gündüze 

t 699 


transfer olsa da 
payetli kokteyl 
— elbiseleri 
her zaman 
davetlerin 
kurtarıcısı. 


Sr 


PENTİ 539.95 KOTON £ 149.99 


ELLE $ 159.90 SARA BATTAGLIA 
DIVARESE $ 599 UU JO $655 £4995 
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OSCAR DE LA RENTA 


$ 1945 
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ABARTTIK! 


Unutmayın bu yaz küpeniz 
ne kadar büyük olursa, 
tarzınız o kadar çok 
konuşulacak. 


Püsküllü küpeler iddiasız 
kombinleri dikkat çekici 
hale getirmenin en 
kestirme yolu. Bu sezon 
her yerdeler! 


JEAN PAUL GAULTIER 


Mimi öte 
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FOREVER NEW 139.90 
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H&M 126.99 
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ANTON HEUNIS 
1? 1495 


GOOD THİNGS 


£300 SATELLİTE 1385 
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PLUMERTA SWIMWEAR 


WWw.plumeriaswimwear.com.tr 


r /plumeriaswimweartürkey (Ol /trplumeriaswimwear 
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MARELLA 


11999 


NINE WEST 


ÖDY 1129 
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LOVE MY B 


EXOUL!SE 1399 
FORMLAR 
Fırfırlar, fiyonklar, 


IDDIALI 


açık omuzlar minik 
karelerin stil dostu 
olarak karşımızda. 


NJİNVİI HdiVva 


NM 777 K 
v > EE 9 
SES e m RR 9 
SSS 3 ERE Z 
İZ (4 w 
SE 
İm EE i 
rig 3 Bi 
Söğve Ee çen 
SEA “ z | 
Sak” ii al o 
SSREE e e 
SE ii » 
SSL — E 
kriz i 
& 


MUTLULUK KARESİ 


N2I 52545 


BEYMEN CLUB 1439 


ELLE 1 159.90 


WEEKEND $ 1499 
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Dünyada 
annelerin 
1numaralı 
tavsiyesi 


4 m 


Philios Avent Natural Biberon Serisi; 
Anne göğsüne benzer geniş emzik yapısı ile 


doğal emme hissi yaratır 


Natural serisi; biberonla beslemeyi, emzirme ile birleştirmenize destek olur ve kolaylaştırır. 
Biberon emziğinde bulunan yenilikçi ikili valf sistemi ile havanın bebeğinizin midesine 
değil; biberona girmesini sağlayarak gaz oluşumunu önler. Az parçadan oluşur, tutması ve 
kullanımı kolaydır. Bulaşık makinesine, mikrodalgaya ve buharlı sterilizasyona uygundur. 


Doğal emme hissi 
Biberondan emzirmeye, 
emzirmeden biberona 
kolay geçiş. 


Â 


Kalite! 
Medikal 
Sınıf Cam 


Eşsiz konfor sağlayan 
yaprakçıklar 

Ekstra yumuşak ve 
esnek emzik 


Gelişmiş gaz 
önleyici sistem 


Havanın bebeğin 
midesine değil biberon 


içerisine girmesini sağlar. 120 ml 240 ml 
innovation-you 
2015 yılında, Amerika Birl ,a, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve İtalya'daki 
20-45 yaşındaki, 0-5 2 


lan veya ilk hamileliği olan 9.8/0 anne 


evrimiçi olar e 


arasında 


Www.avent.com.tr 
Tüketici Danışma Hattı: 0850 222 74 45 |) instagram.com/PhilipsAventTr 
tf facebook.com/Philips.Avent.Turkiye Yol youtube.com/c/PhilipsAventTurkiye 


Yenidoğan 
Bebeklere 


Özel 
Yumuşak 
Başlık 


330 ml 


125 ml 260 ml 


PHILIPS 


AVEMİT 


ODAK 


noktası 


ii | Marasın Feminenliği ve güzelliği 


PK Bi b? İ güç gösterisi eşliğinde 
el Aaa orlaya koymak için 
fini Bi odaklanmamız gereken 
e eee : ete İİ CE 9 
ARR SER EREL 27272 yer omuzlarımız. 


EKER #REE EEE TİR key hi Straplez, düşük veya tek 
imi İİİ omuz; Hollywood'dan 
EXOUJSE $ 639 ği İİK kopya çekmeye 


m hazırmısınız? 
Dk j 
. İ € | 
z 7 
. * “a* * > 
”. Mİ — 
p p” v © Ni 
5 Ra 7 AŞ f a 
Gm g » ge a 
“yi * < 
öde eko, v4 
are va 
iE Dy * 
MR ON NETWORK $329 
4 4 AA , 
4 : .. * 
/ Ra a #, * | 
8 417 
4 , 
«5 > t Ay m WEN, iğ 
e m AN | in | Zİ 
1 pa r KR NININI, iğ 5 
<& > “. YANI İN İİ pri” 
» m P 11 1N) 
fi? * | 
gan | | 
N 1 ' 
: dt UV 
BCBG t668  “# ç EW UNUN 
e w 
ii? ARZU SABANCI FOR 
k KOTON $ 69.99 


BİRLİKTE KULLANIN P al 


55 


RIHANNA 


e 


ACADEMİA 1595 BENETTON 1124.99 GUSTO 1269.90 
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hn EN N TN 


DERİMOD 249.50 ALDO 1269 GIANVITO ROSSI 53045 


GIZIA 5944 


MO&CO. 1870 


soda değil, 
maden suyu 


© 
www.fresa.com.tr © fresahayatiniyasa fresa.inisdibi. madensuyu Freşa 
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TWİST 1159 
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DELAY 


Sahil kasabalarından şehre 
göç eden hasır çanta ve 
$ terlikler yazaylarımnen 
y gözde aksesuarları. 


KATE SPADE 


MEHRY MU 
1950 


MIU MIU 


STELLA MCCARTNEY 2495 
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etmem am arm 


LOEFFLER RANDALL 12020 


ETRO 1.1945 


R is IPEKYOL 
N 4129 


H&M 179.99 
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VLA VELA (BEYMEN) $ 1545 


ZARA 1149.95 


BENETTON £ 199.99 


P , NANNACAY 1845 
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KAĞLO GOBLRG 


PAK 


BÜYÜLÜ GERÇEKLİK; 
HAYATIN TA KENDİSİ, 


MU BELİ 
ZE AZI 


Gi) 


4 XI 
e) 


STİL 


SANAYİ 313 
€ 1145 


SOLID&STRIPED 


TAK SEPETİ 
KOLUNA 
Piknik sepeti değil, 
»» çanta! Meyve 

” detaylı, büyük 
hasır çantalarla 
yola çıkmaya 

hazır mısınız? 


KATE SPADE 


Tadına doyamadığımız kiraz mı, yoksa 
şöyle sulu bir karpuz mu? Bu defa 
gardırobunuzda sevdiğiniz meyveye 
yer açın. 


LEO STUDIO 
DESIGN 1570 


AŞAR 


R ETINCELLES 
1395 


VANESSA ARIZAGA 
(BEYMEN) $ 1445 


H&M 119.99 


ANYA 
HINDMARCH 
13445 


AGATHA 
RUIZ DELA 
PRADA 145 


VALDEZ 
PANAMA 
HATS 
11995 


TED BAKER 1 665 
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6 Adet Servis Tabağı © 
6 Çay Fincanı 
6 Çay Fincanı Tabağı 
2 Adet Oval Tabak 
“4 Adet Kahvaltılık 
“ww işi-Demli 


N 


www .korkmaz.com.tr GÜ ezzotuzmani O) ezzetuzmani 
“ ysk f 


SPORTMAX 
13379. 


& A 


GÖZ ALICI 


Sezonun göz alıcı parçalarından 
glitter pantolonlar artık gece 
ve gündüz bizlerle. Basic beyaz 
bir tişörtle kullanın. 


t 
- yi 4 
SPOR 
> TUTKUSU 


Mutlu SON İ 


Moda, hafta sonunda tatil iğ 
yapmıyor. Artık casual seçimler © 
oul, ışıltılı ve feminen parçalar  * 
in! Pazar akşamı nerede 

kahve içeriz? ECE DERYA $ 464 


ATELIER B BY GALA 


LYDIA LAVIN 


— 


IŞIL IŞIL 
İşte monoton 
günlerden sonra 
hafta sonuna 
ışıltı katmak için 
takımın yeni 
oyuncusu, ışıltılı 
bluzler. 
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REDDETMEK İMKANSIZ pa 
Sneaker'ların rahatlığı ve şıklığının bağımlısıyız! z 
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MM6 BY MAISON RAG&BONE 
MARGIELA $ 1625 11645 
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SÜSLÜ 
JEAN 


Kokoşluk hiç 
bu kadar moda 
olmamıştı! 
Püskül, boncuk 
ya da nakış 
detaylı bir jean 
bu yaz mutlaka 
edinilmeli. 


MANGO $399.99 
BLAZER CEKET 


Ofis yaşamının 
vazgeçilmezi blazer 
ceketlere hafta sonunda 
şortlar eşlik ediyor. 


TBY 

ALEXANDER 

WANG 11225 

ZARA 1169.95 
“ /N 
OMUZ gi 
FARKI 
HAFTA SONU KAÇAYAĞI p 


RETRO EYEWEAR 1580 


PENTİ 
ÜST 179.93 
ALT 139.93 


MANISH ARORA 


STRADIVA 
189.95 


ŞIK VE RAHAT ADIMLAR 


Alışır mıyız sokakta terlik giymeye derken 
bir anda dolabımızın baş rolünü kaptılar. 
Hafta sonu şıklığını tamamlamak için kilit 
parça olmaya adaylar. 
Pa 
—i 


N 
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Toprak 
#V KOKUSU 


Toprak tonları, bej ve beyaz ile 
birleştiğinde yaza çok yakışıyor. 
Kiremil rengi ve hasır detaylarla 
tabloyu tamamlayın. 


TIMBERLAND 
1399 


MUDO $99,95 
i 
MANGO $249.99 
A Pp Ni İ 
p ) 
p İl 
O 
Z 
< 
z 
o 
LU 
fa) 
zZ 
< 
Xx 
LU 
ai 
< 
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SAHİLE DOĞRU 


JIMMY CHOO 13395 PRADA 13040 VITELLO (VEPA'62) 1279 NINE WEST 1329 TWİST 1199 
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WEEKEND 
1835 


——> <> 


MELİS GÖRAL $ 1875 


ROMAN 1499 
FLO 599.99 


PLAJ ŞIKLIĞI 


ITALIA 
INDEPENDENT 


KOMNATA 
JEWELRY 
$ 195 


ACHELYA 
ULUCHAY 
1890 
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HEIDİ KLEİN 
ÜST 1445 


ALT $375 
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DAHA FAZLA 


DENİM 


Tüm zamanların en popüler ve zamansız öğelerinden 
Jeanler, baştan aşağı bir kombini tamamen ele 


I. LONGCHAMP 1831 
2. MAX&CO. 1499 

3. MICHAEL KORS 1 1660 

4. MASSIMO DUTTI $ 169.95 
5.KLOTO 1490 

6. H&M 169.99 

7. ASH (VETRİNA) £ 1295 


FOTOĞRAF: NURDAN USTA 
STYLING: FERAY KANPOLAT 
STYLING ASİSTANI: 
ÇAĞLAYAN ÇAVDAROĞLU 
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geçirerek bu yaz da bizimle. Teslim olmak için 


kesinlikle doğru trend! 


Yazın kurtarıcısı jean 
bir şort, detaylarıyla 
zenginleşen bir gömlek 
ile gündüz de gece de 
şıklığın anahtarını 
SUNUYOT. 
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I. BERSHKA 159.95 

2. H&M 169.90 

3.LA NUE FINECLOTHING 1130 
4.İNCİ 1379.98 

5. BEYMEN CLUB 1419 

6. BERSHKA $119 
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Mawinin beyazla 
birlikteliğinin yarattığı 
yaz vuhu enerjisi, denim 

on denim ile voltajını 
yükseltiyor. 


I. MANGO 169.95 

2. MAX&CO. 1889 

3. H&M 1749.95 
4.CARIN $ 185 

5. GAP 1219 

6. PULL&BEAR 199.95 
7. ZARA 1119.95 
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Renkli jeanler yaz 
günlerinin dinamizm 
elçisi olarak görevini 
başarıyla sürdürüyor 


I. PULL&BEAR $ 139.95 

2. STRADIVARIUS 149.95 

3. RAY-BAN 1443 

4. SELİN ECER 5450 

5. SANDRO 11245 

6. FURLA 1 1995 

7. LOLA CRUZ (VETRINA) £. 1195 
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Denimin elbise formu, 
gardırobun kurtarıcı parçası 
olmaya aday. Sezonun popüler 
parçalarından bel çantalarıyla 
birlikte kullanarak rahatlıktan 
ve şıklıktan ödün vermeyin. 


İC 2213 
YEP İSİN yaaa a3 
MD 


/ 


I. THENNY BAL £.155 I. H&M 549.90 

2. BERSHKA 189.90 2. H&M 1599.99 

3.MCM 11494 3. STRADIVARIUS 1 69.95 
4. BEYMEN CLUB 1459 4. BERSHKA 199.95 

5. LEVVS 5249 5. MAX&CO. 1689 

6. İNCİ 1239 6. FURLA 171425 


www.elele.com.tr HAZİRAN 2018 elele 43 


STİL 


Tam yazlık! Salopet 
üzeri denim çanta. ile, 
denim on denim'e yeni 
bir boyut kazandırın. 


â 


Çek gp 
NE 
A 


I. BEYMEN CLUB 1249 

2. PULL&BEAR 1 129.95 

3. PAP PETİT A PETİT 1165 
4. SWATCH 1285 

5. ADIDAS 1265 
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1. LEVVS $ 99 

2. ZARA 189.90 

3. PULL&BEAR 1 119.95 
4. SWATCH 1330 

5. LEVVS 135.94 

6. H&M 189.99 

7. ASH 11195 
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Işlemeler, yazılar, süslü 
detaylar... Sadelikten 
sıkılanlar için, tarza 

hareket katmanın 
yolları kolay. Beyaz ise 
sezonun en sıkı denim 
venk alternatifi... 


I. BEYMEN CLUB 1479 
2. SWATCH 1165 

3. MAJE $1505 

4. SIMPLE&CLASSY 15300 
5. PULL&BEAR 189.95 

6. BERSHKA $99.95 
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ELBİSE: BEYMEN COLLECTİON 12995 
KÜPE: H&M 1 129 


46 elele HAZİRAN'2018 / mma www.elele.com.ir 
4 


Bir EZGİ 
İYİGİDER! 


Onu oyunculukta 20 yıldır çeşitli rollerde 
izlesek de, son dönemde hep komediden 
yana seçtiği filmleri ve fenomen halini alan 
sosyal medyadaki komik kadın” kimliği ile 
radarımızdan çıkmaması gereken bir isim 
halini artık net olarak aldı. Çünkü canınız 
sıkkınsa, hayatla bir derdiniz varsa... Mutsuz 
da olsanız mutlu da, bir Ezgi Mola alın 
dünyanıza... İşte karşınızda terapi gibi kadın! 


zgi Mola'nın hayata bakış 
şeklinden, ünlü kimliğini 
unutan yanından, insani 
yerlerinden, sosyal medya 
fenomeni kimliğinden, 
yalnızlığa biçtiği değerden 
ve hayatı çözmüş 35 yaş 
felsefelerinden o kadar 
etkilendik ki, aslında söylenecek çok da söz yok 
onu dinlemek en iyisi sanki. 

Bir kadın düşünün; tatlı, heyecanlı, 
eğlenceli, içten, dürüst, düşünceli... Girdiği 
ortama bukalemun misali uyum sağlıyor. Size de 
sınırlar çizmeyen, samimi ve içten bu kadının 
yanında, olabildiğince kendiniz olmak düşüyor. 


RÖPORTAJ: FİLİZ ŞEREF Bu bana hem sosyal medya kullanımı 
FOTOĞRAF: SERHAT HAYRİ hem de hayata dair bir nevi terapi tadı veren 
STYLING: PINAR AYTAŞ röportaj, size de eminim iyi gelecek. 50”lerin 
SAÇ: İBRAHİM ZENGİN een 

MAKYAJ: MELİS İLKKILIÇ Hollywood starı moduna girdiği şahane 
FOTOĞRAF ASİSTANI: BURAK ELMALI fotoğraflar eşliğinde onun özel ve güzel 


MAKYAJ ASİSTANI: HİDAYET KORKMAZ dünyasına yol alıyoruz şimdi... 
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Yaş 35, kariyer yaşı deseniz 20. “Dile kolay...” 
denilen yıllar bunlar artık. Bunca yılın tecrübesiyle 
hangi noktada olduğunuzu düşünüyorsunuz peki? 

15 yaşında profesyonel oldum, bir taraftan 
şansımdı tabii bu benim. Liseye giderken hafta 
sonu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde kursa 
gidiyordum. Henüz o zamanlar oyunculuk 
ajansları da bu kadar popüler değildi. Biz birkaç 
arkadaş heves edip bir ajansa yazıldık ve tesadüf 
Kartal Tibet'in yönetmenlik yaptığı bir dizi için 
beni çağırdılar. Ardından Kartal Hoca, 'Bu kıza 
daha çok diyalog yazın” dedi... Paralelinde lise ile 
birlikte tiyatro yapmaya devam ettim. “Artık bu işi 
ölene kadar yapmak istiyorum” dediğim zamanlar 
da o zamanlar oldu işte. Çocukluğumdan beri 
bir şekilde, aslına bakarsanız pek çok çocuk gibi, 
kendimi izletme isteğim vardı ve bu, yaş ilerledikçe 
de değişmedi. Bu 20 yılda her dönem, her yeni iş, 
rolün küçük mü büyük mü olduğundan bağımsız 
yeni bir kariyer gibiydi. Zaten oyunculuğun 
kendisi her defasında yeni bir heyecan. Hal 
böyleyken, her yeni iş, kariyerimin ilk günü gibi 
geliyor. Bugün yeni bir iş ve insanların üzerinde 
etkilenebilecekleri bir şey yaratabilmek ya da 
yaratamamak adına yeni bir fırsat! Dolayısıyla bir 
olgunluktan bahsedemem; ilk günkünden daha 
da heyecanlıyım hatta, öyle söyleyeyim. Bu fotoğraf 
çekimi için de aynısı geçerli mesela. 

İnsanların sizden beklentisi hep onları 
gülümsetmenizse, bu ruha nasıl tezahür ediyor? 

İnsanların özellikle ekranda senden beklentisi 
hep onları gülümsetmense ve sen artık bunu 
yapmak istemiyorsan ya da bunu yaparken, yanı 
sıra üzerine bir şeyler daha koymak istiyorsan, işin 
elbette zorlaşıyor. Dolayısıyla sana fırsat verilmesini 
beklemeden böyle pençelerini çıkarıp -agresif 
bir yerden demiyorum bunu- duvara daha sıkı 
tutunmalısın ki kaymayasın. “Hayır durun benim 
söyleyeceğim bir şey var, bana bir fırsat verin, bir 
şey göstereceğim” hissiyatı oluyor. 

Sizi komedi ile net bir şekilde 
özdeşleştirmemizin temelinde, uzun zamandır 
başarıyla yönettiğiniz aktif sosyal medya 
kullanımınızın etkisi büyük tabii... 

Ben zaten sosyal mecrayı tamamen eğlence 
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amaçlı kullanan bir insanım. Bu algıyı yaratmayı 
da bu mecra özelinde ben tercih ediyorum. Ancak 
ben oyunculuk kariyerimde farklı türlerde işler 
yapmış ve yapmakta olan bir insanım. Geçmişe 
baktığımızda alternatif türde çok fazla işim 

var; Sultan Makamı, Hırsız Polis, Canım Ailem, 
Hayatımın Kadınısın, Celal Tan ve Ailesinin Aşırı 
Acıklı Hikayesi... Sosyal medyada komediyi tercih 
edip, son yaptığım filmlerin hepsi de komedi 
ağırlıklı olunca böyle bir durum çıktı ortaya. 

Sosyal medyaya çok iyi adapte oldunuz. Sizin 
“ünlü oyuncu” profilinizin ötesinde bayağı bayağı 
bir “sosyal medya fenomeni” profiliniz var sanki... 

Aslında ilginç bir yorumda bulunuyorsunuz, 
çünkü benzer bir şeyi yakın zamanda sosyal medya 
uzmanı bir arkadaşım da söyledi. Bu bahsedilen, 
takipçi sayısından ayrı bir şey. Benim yaptığım 
paylaşımların etkileşimi epey yüksek bir sayıya 
ulaşmıştı ve ben bunu sosyal medyayı iyi bilen 
arkadaşıma sordum. O da 'Ezgi bu bir celebrity 
rakamı değil bir fenomen rakamı, fenomenlerin 
böyle olur” dedi. Bence bunun en büyük sebebi 
şu; ben sosyal medyada eğlenmeyi seviyorum! 
Yaptığım işleri de paylaşıyorum tabii ama benim 
için asıl olan orada, istediğim yerden Ezgi'yi 
gösterebiliyor olmak. Bu da bana çok iyi geliyor; 
çünkü olanı gösteriyorum. Olmak istediğim 
değil tam da olduğum şeyi gösteriyorum! Biraz 
tehlikeli de olabilecek bir yer çünkü sosyal medya, 
olmadığımız ama olmak istediğimiz biri gibi 
de davranabiliyoruz... Bense tam da olduğum 
şeyi göstermeyi seviyorum ve bence bu izleyiciye 
de sirayet ettiği için böyle bir adaptasyondan 
bahsediyorsunuz. 

Bir hesabınız var ünlülerle fotoğraf çektirmeyi 
seven; tanınmış kişileri seviyorum. O da efsane 
bence. Nedir hikayesi? 

Ben ünlülerle fotoğraf çektirmeyi gerçekten 
çok seviyorum. Sevdiğim ünlüleri görünce 
dayanamıyorum. Ben bunu her yaptığımda 
yanımdaki insanlar hep çok güldüler. Ben 
de dedim ki, madem siz gülüyorsunuz, o 
zaman herkes güler. Benim sosyal medyadaki 
paylaşımlarım bu şekilde zaten; ben gülüyorsam, 
sen gülüyorsan, biz burada gülüyorsak, herkes 
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N ölâbilecek bir 
# çünkü sosyal me 
olmadığınız may 
istediğimiz bini di 

« dâyranabilayoruz 
«Sin da olduğu | 
ay lere seviyorum. 
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KİMONO: ATTICO (BEYMEN) 6 Kİ 
TULUM: TEMPERLEY LONDÖN (V2K D R 
STILETTO: GIANVITO ROSSI (BEYMEN) $ 5045 . | , 
KÜPE: NINON (BEYMEN) 480 ' > m 
FULAR: VAKKO 1244 N j . Bağ 

GÖZLÜK: MIU MU $ 1390 & # 
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MAYO: LISA MARIE FERNANDEZ (V2K DESİGNERS) $ 1945 
ŞORT: PAPER LONDON (VAKKO) $ 1650 

KÜPE: OSCAR DE LA RENTA (BEYMEN) 12345 
GÖZLÜK: MIU MU $ 1220 


“Her yeltöğişim, 
dünyanı, en iyi işi © 
olsun diye bir şeyler 

yapmaya çalışıyorum; 
asla o günü kurtarmaya 
çalışmıyorum.” 
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güler, sakınmaya da gerek yok. İşin içine bir 
müstehcenlik katmadığım sürece -çünkü her 
yaştan her kitleden insan izliyor, buna saygı 
duymam gerekir ve işin içine mesaj kaygıları değil, 
sevgi ve saygıyı kattığım sürece her şeyi koymaya 
başladım işte. 

Çekim sırasında sosyal medyanın yalnızlaştırma 
durumunun sizi rahatsız etmediğini, hep 
bahsedilen yalnızlaşma tehlikesinin sizi mutlu 
etmeye bile başladığından bahsettiniz. Hayırlara 
vesile olsun. 

Orada öyle renkli bir dünya var ki, insan evde 
yalnız olduğunu hissetmiyor ya da o görmediğiniz 
dostunuzu o kadar izliyorsunuz ki, bir yıl 
görmeseniz de her şeyini biliyor olabiliyorsunuz. 
Ya da sizi aslında tanımayan biri, tanıyormuş kadar 
samimi şekilde yanınıza gelip selam verebiliyor. 
Geçen gün başıma geldi; çocuğuna seslenirken 
bir kadın beni gördü, “Ay ne garip bir his” dedi ve 
“öyle samimi paylaşımlarınız var ki, sanki kuzenimi 
görmüş gibi, kız n'aber diyecektim, özür dilerim!” 
diye ekledi. Bunu hissettirebilmek benim için çok 
önemli. O hanımefendi bana bunu inanılmaz 
hissettirdi; tam da duymak istediğim gibi bir şey 
bu aslında. Dolayısıyla o yalnızlık evet tehlikeli 
olabiliyor, çünkü bu durum mutluluk verince 
her şey yolunda görünüyor. Bir yandan da tabii, 
“Bunlar yokken biz ne yapıyorduk?” kısmını çok 
sorguluyorum. Daha az kitap okuyabiliyor, daha az 
film izleyebiliyorsunuz, sevdiğiniz biriyle daha az 
buluşabiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan durma 
kısmını daha az becerebiliyoruz, halbuki bizim 
buna çok ihtiyacımız var toplumca. Ruh ve akıl 
sağlığımızı iyi korumak için. 

Bunu böyle bir dönemde nasıl başaracağız 
sizce? 

Dün birkaç tane video izledim mesela. Bir 
TEDx videosundan o kadar etkilendim ki; mutlaka 
bahsetmek istiyorum. Diyor ki bir uzman; bir 
yaramız olduğunda ne yaparız, onu iyileştirmeye 
çalışırız. Peki psikolojik yaralarımızı niye 
iyileştirmeye çalışmıyoruz? Neden biri bizi terk 
ettiğinde mesela, yaramıza pansuman yapmıyoruz 
da, benim şuram böyle şuram şöyle” diye yaraya 
daha fazla bıçak saplıyoruz ya da saplı bıçağı daha 
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da içeri gömüyoruz? Psikolojimizi iyi yapmak 
için kendimize iyi davranacağımıza, kendi öz 
saygımızı zedeleyecek her şeyi yapıyoruz. Bir sağlık 
sorunumuz olduğunda hemen ilacımızı alıyoruz, 
doktorumuza gidiyoruz, pansumanımızı yapıyoruz 
ama ruh yaralarımızı iyileştirmek için kendimize 
iyi bakmıyoruz. Bunu burada özellikle söylemek 
istedim çünkü ruhumuz iyi olmadan, bedenimiz 
iyi olamaz. Önce ruh ve akıl sağlığımız iyi olmalı 
ve bunu da ancak vicdanımızı öncelikli bir yere 
koyarak, onu unutmadan ve tüm canlılara her 
koşulda sevgi ve saygı ile yaklaşarak, her canlının 
yaşam hakkının olması gerektiğini bilerek, böyle 
davranarak başarabiliriz. Ve işte bu noktada, o 
yalnızlığımızı belki bir nebze daha giderebiliriz. 

İnsanoğlunun yaptıklarına ve yapabileceklerine 
dair en çok neler şaşırtıyor sizi? 

O kadar çok olumsuz, üçüncü sayfa diye 
adlandırdığımız ama tüm sayfalara taşan 
haberler görüyoruz ki... Ama ben iyi tarafından 
bakacağım. İnsanın her hayal ettiği güzelliği, 
her istediği şeyi yapabileceğine inanıyorum. 
Bunu kendim için de düşünüyorum. Her yeni 
işim, dünyanın en iyi işi olsun diye bir şeyler 
yapmaya çalışıyorum; asla o günü kurtarmaya 
çalışmıyorum, o günü kurtarmak istemiyorum. 
Dönüp baktığımda, “İyi ki bunu böyle yapmışım!” 
demek istiyorum. Dolayısıyla insanoğlu önce 
kendine inanır, kendine öz saygısını kazanırsa, 
elinden gelmeyecek hiçbir şey yok bu hayatta. 
İnsan çok güçlü bir varlık ve bu varlığı anatomik 
olarak da psikolojik olarak da bilim adamları 
keşfedemedi. O kadar sürprizli, o kadar karadelik 
gibi ucu bucağı olmayan bir mekanizmayız ki... 
Ama ruh halimizi iyileştirmek için hayallerimizin 
peşinden koşmamız gerekiyor. Her şeyden önce 
iyi bir insan olmaya çalışmamız gerekiyor. Kötü 
tarafından yapabileceklerimize bakarsak, onun 
da ucu bucağı yok. Bu bir seçim. Hayatımızda 
nerede durmak istediğimizle alakalı bir seçim. 
Birinin bana kötü davranması, benim de ona onun 
dilinden cevap vereceğim anlamına gelmiyor. 
Böyle zamanlarda ben de çok agresifleşiyordum 
önceden ama şimdi hiç beklemediği bir yerden 
o kişilere “Seni anlıyorum ama böyle olmaman 
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için elimden geleni yapabilirim, bence sana bunu 
kimse söylememiş” demeyi tercih ediyorum. Ve 
bence çok etkili oluyor. Dünyanın en rahatsız 
davranışlarının altında, temelinde sevgisizlik 
yattığına inanıyorum. O annenin, o babanın ya 
da o dünyanın ona iyi davranmadığını, en büyük 
talihsizliğinin de bu olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü dört dörtlük bir varlık olarak doğuyoruz. 
Üzerine bir şeyler koymak bizim elimizde. 
Hayattaki dış etkenler bizi kirletmeye başlıyor, 
yakınlarımız da dahil. Onlar da bu şekilde 
büyüyorlar çünkü. Özümüze ne kadar dönmeye 
çalışırsak ya da kaybettiysek de bulmak için ne 
kadar çaba harcarsak o kadar 'gerçek ben'e 
dönmüş olacağız. 

Siz bulabildiniz mi? 

Bulmaya çalışıyorum. 

Hayata bakışınızı, hayat felsefenizi 180 
derece döndüren, büyük bir açı farkı kazandıran, 
dönüştüren bir olay yaşadınız mı? 

Bence tüm yaşadıklarım bana bir şeyler 
öğretiyor. Bir çocuk gibiyim. 35 yaşındayım 
ve hatırladığım 32 yılım var; bana bu 32 yıl 
bunları hissettiren. Hatırladığım 32 yılın bir 
muhakemesini yapıp birçok yüzleşmeyi bu 
yaşımda yaşadım ve bu yolculukta en çok 
ailem, arkadaşlarım, dostlarım ya da konuşmak 
istemediklerim bana çok yardımcı oldular. O 
yüzden onlara çok teşekkür etmem gerekiyor. 

Konuşmak istemedikleriniz de var yani... 

“Artık seninle konuşmak istemiyorum, çünkü 
artık sen bana iyi gelmiyorsun ben de sana iyi 
gelmiyorum” diyebilmek de dünyanın en güzel 
şeyi. Bir yandan da elbette 'Seninle konuşmaktan 
çok zevk alıyorum? dediklerin oluyor. Son bir 
yılda bilhassa, pek çok şeyin kendi kalbimde 
çok fazla muhasebesini yaptığım için bu tip 
şeyler söyleyebiliyorum. Bunların hepsi bire bir 
yaşadığım şeyler. 

Yaralarını nasıl saran bir insansınız? İlacınız, 
merhemleriniz, doktorlarınız var mı? 

Konuşuyorum. Kimi içine atar; o da bir 
yöntemdir. Bense konuşarak çözüyorum. Benim 
böyle inanılmaz şeffaf bir yerden konuşmam 
gerekiyor. Doğru ifade edebilirsem kendimi 
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zaten, bütün yaralarım sarılıyor. Merhem sözlerim; 
sözlerim duygularıma sirayet ediyor. Duygularım 
zaten ilacı yaralarımın. Dolayısıyla hepsi çözülüyor. 

Nasıl insanları etrafınızda tutmayı seviyorsunuz? 

Bir kere 1.60 boyundan uzun olmalı! Şaka bir 
yana hepsi birbirinden çok farklı. Ben bağlarını 
kolay koparan bir insan değilim. En büyük şansım 
ailem ve arkadaşlarım, en büyük sınavım da onlar. 
Hem olumlu hem olumsuz yönde. İyi ki de böyle. 

10, 11, 12 tiyatro oyununda birlikte rol aldığınız 
Enis Arıkan ile olan arkadaşlığınız da çok samimi 
paylaşımlara sahne oluyor... 

Enis konservatuvardan 16 yıllık arkadaşım 
benim. Onunla artık kardeş gibiyiz. Ailesi ailem, 
ailem ailesi. 

Gözlerinde ışığı olan kadınlardansınız! 
Zorlamayla, mış gibi yapmakla olmayacak cinsten, 
içten, ruhtan gelen... Bir kaynağı var mı? 

Ya üç günlük dünya bu! Gerçekten öyle. Buradan 
çıktığımda ne olacağımı bilmiyorum. İki seçenek 
var; ya kalp kırıp gidiyorsun ya güzel bir his bırakıp 
gidiyorsun. Ve ben bende güzel his bırakanlara 
bayılıyorum. Kalp kıranlara da söylüyorum, “Bence 
sen kötü kalplisin” diyorum, “Bence sen kendine iyi 
gelen bir şeyler yapmalısın” diyorum. Kimi farkında 
olmadan depresif bir yerde yaşıyor kimi güzel 
bir yerde yaşıyor. Kuş ötüyor diye kuşu vurmaya 
çalışan adam haberi okuyoruz. Ona gidip biz de 
bir tekme atabiliriz ama gidip, elini tutup, “Seni bu 
hale ne getirdi, nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun?” 
dediğimizde gözümüze bakamayacağını biliyoruz. 
Biraz vicdanı varsa bunu yapamaz. Bunları ancak 
sevgi ile çözebiliriz. Sonsuz bir sevgimiz var, bunu 
kullanmalıyız. Ötekileştirmekten vazgeçmeliyiz. 
Hayattaki her canlıya saygı duyuyorum, tüm 
canlıların ayırt etmeksizin iyi koşullarda yaşamasını 
istiyorum. 

Özgüveni yüksek bir kadın mısınız? Kendiyle 
huzurlu bir havanız var! 

Ben kendimi seviyorum. Hiç sevmediğim, çok 
kavga ettiğim taraflarım da var. Ama özümü çok 
seviyorum ve bu bana iyi geliyor. Ben kendime iyi 
geliyorum bence! 

Kendinizle ilgili en çok ne şaşırtıyor sizi? 

Sabrım, çünkü inanılmaz sabırsız bir insanım. 
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BLUZ: MACHKA 1555 
MAYO: ALBERTA FERRETTI (BRANDROOM) 1 1225 
ŞORT: PAPER LONDON (VAKKO) 1 1650 
AYAKKABI: CHRISTIAN LOUBOUTIN 13125 
KÜPE: NINON (BEYMEN) 1480 
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“Aldığım şeyin rengini 
bir kez değil defalarca 
giyebileceğim şekilde 
seçerim ki bir galada 
değil 20 galada 
giyebileyim.” 


ELBİSE: DOLCE&GABBANA (BEYMEN) 18650 
KÜPE: KEN SAMUD!IO (BEYMEN) 1495 


Tezcanlıyım. Bir şey olması gerekiyorsa 
hemen olsun istiyorum. İnsanların 
algıları çok açık olsun istiyorum, tersine 
tahammül edemiyorum. Aptal yerine 
koyanlara tahammül edemiyorum. Ama 
git gide daha sabırlıyım artık, yaşın da 
getirdiği bir şey olduğunu düşünüyorum. 
Bu yolda daha doğru ifade edebildiğim 
cümleler kurmaya başladım sanıyorum. 

Gucci, Prada, Miu Miu, Chanel 
denilince... 

Önce biraz utanıyorum açıkçası, 
çünkü çok iyi bir takipçi değilim. Önüme 
getirildiğinde “Çok güzelmiş” dediğim 
şeyler de oluyor, Bu da çok pahalı, çok 
saçma” dediğim de oluyor. Ama şunu da 
düşünüyorum; Gucci, Prada olmak kolay 
bir şey değil. Yaratım süreci, oluşum 
süreci, Insanlara kabul ettirme süreci, 
marka olma süreci... Orada bir emek var, 
yaratım var ve eğer dünya sizi tanıyorsa 
saygı duymak gerekiyor. Ama 'ben 
bütçemi buna ayırayım” insanı mıyım, 
değilim. Sevdiğim bir şey olduğunda 
mantıklı alışveriş yapan bir tüketiciyim. 
Aldığım şeyin rengini bir kez değil 
defalarca giyebileceğim şekilde seçerim 
ki bir galada değil 20 galada giyebileyim. 
Bunu söylemekten de çekinmiyorum. 
Çünkü güzel olan bir şeyi alıp uzunca 
bir süre kullanmak hoşuma gidiyor. 
“Bakayım bu sezon neler var, göreyim, 
demem de, “Beyaz tişörtlerim eskimiş 
gidip alayım biraz” derim. Hepimizin 
ulaştığı yerlere giderim. 

5 Ekim'de vizyona girecek Aydede 
filminde bir anneyi canlandırıyorsunuz? 
Anne rolü neler hissettirdi size? 

Zordu. Şöyle zordu; hepimiz bir anne 
tokadı ya da anne şaplağı yemişizdir 
ya, bunu yaptığım sahnelerde çok 
zorlandım. Kontrollü davranarak 
oynasam da, o resmi vermek bile çok 
canımı sıkıyordu. Bir de son zamanlarda 
çocuklarla ilgili duymak istemediğimiz 
insanlık dışı haberler benim için 
çocuklara milyon kere daha sarılma 
nedeni oluyor. Filmin öyküsü zaten 
çok dramatik. Bir yoksunluk hikayesi. 
Hem duygu yoksunluğu hem yoksulluk 
hikayesi. 

Şu sıralar furyasına kapılmamanın 
mümkün olmadığı yabancı diziler içinde 
sizin favorileriniz hangileri? 

Her bölümü sinema filmi tadında 
çekiyorlar ve ben de hayranlıkla 
izliyorum, öyküleri şahane. The Affair, 
Black Mirror favorilerim. Breaking Bad'e 
yeni başlayan şanslılardanım. 
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TATİLE KAÇMA HEYECANININ 
BAŞLADIĞI NOKTADA İSTANBUL 
DA YÜZÜNÜ YAZ FESTİVALLERİNE 
ÇEVİRDİ. HAZİRAN AYINI ŞEHİRDE 
GEÇİRENLER İÇİN KONSER, SANAT 


TURU VE ALIŞVERİŞ ZAMANI! 


Simay Engür 


DOLCE&GABBANA 
ÖZEL KOLEKSİYON 


46'ncısı düzenlenen İstanbul Müzik Festivali 
kapsamında, profesyonel tur rehberi eşliğinde, 
bugünkü planımızı Müzik Rotası'na çeviriyoruz. 
Galata ve Karaköy'ün geçmişi ve bugünü hakkında 
bilgi edinebileceğiniz; aynı zamanda İtalyan 
Sinagogu, St. Georg Kilisesi, Sen Piyer Kilisesi 
ve Aşkenaz Sinagogu gibi mekanlarda konser 
deneyimi yaşayabileceğiniz Müzik Rotası etkinliği 


ARTIK GÖZLERİNİZ DEĞİL, GÖZLÜKLERİNİZ KONUŞACAK, Ül ee Mam lm ak 
GUNEŞ GÖZLÜĞÜ OLMADAN DIŞARI ADIM ATMAMA ” iyakebilik giymeyi unutmayın! 
GÜNLERİ BAŞLASIN! 


İtalyan gibi yemek 
pişirmek ister misiniz? 
Eataly Mutfak Atölyesi, 
İtalyanların mutfakla 

olan aşkını ve sır gibi 
sakladıkları pişirme 
tekniklerini “İtalyan gibi 
pişir!” workshop'unda 
uygulamalı olarak 
anlatıyor. Risotto'dan 
balzamik sirkeli salatalara 
ve bademli kurabiyeye 
kadar tam takım bir 
İtalyan sofrası kurmak 
isteyenler bugün 19.00'da 
mutfak önlüklerini derhal 
giyinsin. 


H&M 
129.99 


Erken yatan erken kalkar! Eğlenceli 
göz bantları uyku sırasında ışıkla 
temasınızı keserek sabah daha 
dinç uyanmanıza yardımcı olacak. 
Pazartesi sendromunu kökünden 
çözmeli değil mi? 


ei ortasını re kesen bir NofifEğ İoyiE Gİ didi t “ v AA İstanbul'da Deniz Sefası yapmak için bir ihtimal var, 
güzel olur. Akbank Sanat tarafindan zenlenen Nordik'Fi i Tk A o da imkansız mı dersiniz? Pera Müzesi için değil! 
Günleri; İsveç, Norveç ve Danimarka sinemasinır 10 seçkin! ji . N Plaj kavramının sosyolojik ve kültürel derinliğini 
filmini bizimle buluşturuyor Bügün 19.00'da gösterilece N i keşfedebileceğiniz İstanbul'da Deniz Sefası sergisi, 26 
Sonsuz Yaz; Kuzey İsveğ'in miahzarası sı eşliğinde, heyetanıj | Ağustos'a kadar görülebilir. Deniz hamamlarından, plaja 


doruklarındabir aşk hikayesi. 4 N i « geçişin hikayesini tatile gitmeden önce keşfetmek için 
a bugün Pera Müzesi'ne bir uğrayın deriz. 
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zmn GREEN 


CLASSIC PHONO 
(HEPSIBURADA.COM) 5719.19 


Babalar Günü kutlu 
olsun! Bugün onun 
omzuna yatıp bir adet 
selfie çekmek yerine, 


eski günleri yad Bir nevi botanik cennetinde, bir fincan kahve içmek ister misiniz? Şehrin en huzurlu mekanlarında Müz 
edebileceğiniz bir pikap Botanik&Kahve sıra dışı bitkilerin, kitapların ve aksesuarların özenle seçilmiş bir seçkisini sunuyor. Lezzetli 
ği ilircini kahvelerinin yanı sıra, alt kattaki atölyesinde de kendi fikirlerinizi geliştirebileceğiniz çiçekçilik workshop'ları 
hediye edebilirsiniz. da düzenliyor. Müz Botanik&Kahve bitkilere hayatında yer açmak, huzurla kitap okumak ya da grup halinde 
ders çalışmak isteyenler için İstanbul'un en kışkırtan mekanlarından. Adının anlamında olduğu gibi akıl, 
düşünce ve yaratıcılık yeteneğini harekete geçirmek isteyenlere duyurulur. 


SR Yaz mevsiminin en özlenen 
aktivitesi şüphesiz ki festivaller! 
MEYAL , Bugün Heybeliada'ya doğru 
SATORI” yola çıkıp biraz olsun şehrin 


THE MISSING PART 


l 1 


me Ni kaosundan kaçıyoruz çünkü 

İN ERMESSE / saatler Chill-Out Festivali'ni 
ZESRA CENTAYRI Mu gösteriyor. Saat 12.00'den yarın 
ELFENBERG t / çağ 
CANTANCA * KOZMONOTOSMAN BN sabahın ilk ışıklarına dek kendinizi 


bırakabileceğiniz festivalde, 
dünyanın dört bir yanından gelen 
müzisyenleri keşfedebilirsiniz. 
Biletler Biletix'te. 


Gi e SWATCH 


5200 STİLİNİZE ADIM ADIM 
DOĞANIN RENKLERİNİ 
EKLEYEBİLİRSİNİZ! 


CASTANER $ 1675 


eml 
| e Vakit tamam şehri 
Tiyatro sezonu perde kapatmadan önce görmeniz . N 
gereken oyunlardan biri de 39 Basamak. Oyunda terk ediyor uz! Tatil 
Engin Hepileri, Demet Evgar, Okan Yalabık ve Bülent 
Şakrak başrolleri paylaşıyor. Geleneksel komedinin, P lanları çoktan N 
gerilimle buluştuğu oyun John Buchan'ın efsanevi 39 yapıldı, saatlerinizi 
Basamak romanının aynı isimli uyarlaması. Hafta başına 5 
sanatla giriş yapmak isteyenler bugün 20.30'da Zorlu ya rolasına göre 
Performans Sanatları Merkezi'ne gidebilir. ayar layın. 
www.elele.com.ir 
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o 
| LEZZKTAŞKINA 
H 1) Nusret Gökçe'nin et seçiminden 
sunumuna kadar birebir ilgilendiği 
o Nusr-Et, yeni şubesini İstanbul'un tarihi 


yarım adasında bulunan Kapalıçarşı 
Sandal Bedesteni'nde açtı. Restoran, 
Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa 
edilen Kapalıçarşı'nın ilk bedesteni 


olma özelliği taşıyan 557 yıllık Sandal 
Bahçeler, teraslar açıldı, ortalığı deniz kokusu (o Bedesteni'nin tarihi dokusuyla uyumlu. 
sardı, yeme-içme hayatına yepyeni restoranlar (birşekilde tasarlanmış. Lokum, spagetti, 


lık, antrikot ve kafes gibi N 
ve kafeler eklendi. Sanat hayatı eksik kalır ma, o SS ve Ka eN İM VUŞrer 
Gökçe'nin özel spesiyallerinin de yer 


oda bu k oşuşlurmaya eşlik ediyor. aldığı mekan, Osmanlı dönemine ait 
Hayat pencerenin dışımda dönüyor, evden çıkın antika eserlere de ev sahipliği yapıyor. 
ve bu tatlı heyecana siz de ortak olun. Tel: (0212) 512 01 36 


GERİ DÖNDÜ 


Cihangir'in efsane pastanesi Savoy, 
ilk günden bugüne değişmeden 
kuşaktan kuşağa aktarılan 
lezzetleriyle geri döndü. 1950'de 
başlayan yolculuğu boyunca 
pastane çizgisini hiç değiştirmeyen 
Savoy'un değişmeyen lezzetlerinin 
sırrı, ustalarından miras kalan özel 
reçeteler. Savoy, bu reçetelerle 
hazırlanan tatlı, pasta, bisküvi, 
kurabiye ve çikolatalarıyla 
misafirlerine gerçek pastane 
deneyimi yaşatıyor. 

Tel: (0212) 249 18 18 


GEÇ KALMAYIN 

Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden biri 
olan Akbank Caz Festivali bu yıl 17-28 Ekim 
tarihleri arasında 28'inci kez düzenleniyor ve 
biletleri bu ay Mobilet'te satışa çıkıyor. Bixiga 
70, Avishai Cohen, Karl Hector&The Malcouns 
biletleri ilk satışa çıkacak olanlar. Bixiga 70, 
dinleyicilerine Afrika ve Güney Amerika 
ritimlerinin nefis bir füzyonunu vadediyor. 
Avishai Cohen, hayranlık uyandıran enerjisini 
28. Akbank Caz Festivali sahnesine taşıyacak. 
Karl Hector&The Malcouns ise krautrock'ın 
deneyselliğini Afrobeat ve caz ile harmanlıyor. 


AVISHAI COHEN 
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RÖPORTAJ 


NALAN MİRİ SÖZER 
“MATRAK, EĞLENCELİ 
HAYLİ KAFA AÇAN BİR KİTAP” 


Nalan Miri Sözer, yeni kitabı Kim Tutar Seni'de 
“Yaşamın her zorluğunun, dibe vurmanın beni 40'a 
hazırladığını anladım” dediği bir dönemi anlatıyor ve 
40 yaşında, özünden bambaşka bir kadın çıkardığını 

söylüyor. 


Kim Tutar Seni nasıl ortaya çıktı? 

Her şeyin doğru zamanını kendi kendine bulduğuna 
inanıyorum. Çok seyahat ediyorum. Kitap için de 2.5 sene 
önce Bahamalar'a gittiğimde bir doğa çalışması yaptım, yanıt 
40 yaş kitabıydı. Ve dönüşte uçakta yazmaya başlamıştım. 
Aslında, Kim Tutar Seni'yi kendi de adı gibi muzip 40 yaş 
korkumla başa çıkmak için yazmaya başladım. Fakat sonra 
ortaya hayatı, kadınlığımızı sorgulayan matrak, eğlenceli, 
hayli kafa açan ve en önemlisi harekete geçme etkisi yaratan 
bir kitap çıktı. 


Dünyanın dört bir yanından kadınla 40 yaş ve sonrası 
hakkında konuşmuşsunuz. Size anlatılanlar arasında en çok 
ilginizi ne çekti? 

Sadece gözlem ve tecrübelerimi yazmak yetmedi, 
dünyadan 100'e yakın farklı kadınla konuşup global bir 
gerçekçilik de katmaya çalıştım. Aynı korkuyu yaşadığım ne 
kadar çok kadın olduğunu görüp kitabın sağlamasını yapmış 
oldum. 

Yeni Nalan, hayatı nasıl algılıyor artık? Neler yeni, neler 
geçmişte kaldı? 

Yaşamın her zorluğunun beni 40'a hazırladığını anladım. 
40 yaşında; özümden, içimden ve yaşadıklarımdan bambaşka 
bir kadın çıkardım. Neler yaşadığını unutup çöpe atmamak, 
her anını anlamak ve şifreleri kırmak için kullanabilmek, iyi 
bir yaşam becerisi kazandırıyormuş. 40'tan öncesi hazırlıkmış, 
hayat aslında 40'tan sonra başlıyormuş ve her şey çok daha tatlı 
oluyormuş. 

En çok nelerden kaçmak istiyorsunuz son zamanlarda? 

Alt yapısız kişiliklerin rahatsız eden egolarındandan, suni 
ilişkilerden ve mış gibi yapılan işlerden... Para 
ve statü yerine sahici olmak, doğaya nüfuz 


ederek yaşamak, tecrübelerimizi paylaşmak, Kim 
kolektif bilinç yaratmak, yardımlaşmak, Hg 
değer yaratmak daha önemli hale gelmeli vk 
hayatımızda. Yaşlar 


Afrika'da bir şaman ayinine katılmışsınız. 
Bu Şaman ayininde nelere tanık oldunuz, size 
neler hissettirdi? Lil 

Kendimi gerçekten bir film karesinin 
içinde gibi hissettim. Evrenin farklı dinamiklerine ve 
bambaşka yetenekleri olan insanların varlığına tanık oldum. 

Yazma ritüelleriniz var mı? 

Her yerde her şartta yazabiliyorum. Cep telefonumun 
notlar kısmına, peçeteye, çantamdaki ilaç kutularının boş 
yerlerine, etrafta bulduğum küçük kağıtlara... Ama en çok 
doğada yalnız olduğumda ve gece yazıyorum. 

Favori edebiyat karakteriniz kim? 

Anna Karenina. Dönemin şartlarını zorlayan cesaretini 
ve aşkı için göze aldıklarını çok etkileyici bulurum. Psikolojik 
çözümlemelerle ilgili kafa açan en sevdiğim kadın karakter. 

Bundan sonrasında neler var? En ütopik hayallerinizi neler 
süslüyor? 

Sırada Kim Tutar Seni kitap ve okuyucu buluşmaları 
var. Şirket çalışanlarıyla ve farklı kadın gruplarıyla bir araya 
geliyorum. Bir yandan kitap yurt dışı baskısı için İngilizce'ye 
çevriliyor. Oyuncu bir arkadaşım kitap için çok heyecan 
duyuyor, yazın film için ön hazırlıklara başlayacağız. Bir de 
erkek versiyonunu yazıyorum. Ardından konusunu gerçek 
yaşamdan uyarlayacağım çok çarpıcı bir aşk romanı gelecek. 


SERGİLER BİZİ BEKLER 


RAĞMEN MAVİ 

Ali İsmail Türemen/ İş Sanat Kibele Galerisi 
Ressam, heykeltıraş ve gravür sanatçısı Ali 
İsmail Türemen'in retrospektif sergisi 30 
Haziran'a kadar İş Sanat Kibele Galerisi'ne 
konuk oluyor. Türemen'in 'Mavi Figürleri” 
sanatçının kendine özgü anlatımını yansıtan en kuvvetli çalışmaları. 
Sanatçı, mavinin bilgelik rengi olduğunu, Yunus Emre'yi ya da Evliya 
Çelebi'yi ancak mavi olarak düşünebildiğini ifade ediyor. 
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Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler-Basın Fotoğrafçılarının 
Gözünden Ankara, Belgrad, İstanbul, Saraybosna 

(192€ler ve 193larY/Yapı Kredi Kültür Sanat 

500 yıl boyunca Balkan Yarımadası ve Anadolu'ya hakim olan Osmanlı 
İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yıkıldı ve kalıntılarından 
Osmanlı mirasını reddeden modern 
ulus devletler doğdu. Sergi, bu değişimin 
izlerini Osmanlı'nın yıkılışından sonra 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve 
Yugoslavya Krallığı'ndaki dört şehirde 
süren basın fotoğraflarından oluşuyor. 
29 Temmuz'a kadar açık. 
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KÜLTÜR&SANAT 


PORTRE 


JASON 
MOMOA 


Ünlüler dünyasının 
yakışıklılığı ile nam 
salan, boylu poslu, 
yapılı, karizmatik, 
başarılı, evcimen 
erkeklerinden. “Eh 
insan daha ne ister 
ki?” diyebileceğiniz 
arkadaşlardan 
kendisi. Kadın 
hayranlarının çığ 
gibi büyümesine 
pek şaşırmıyor insan 
tabii. Modelliğin 
ardından televizyon 
dizileriyle şöhret 
basamaklarını 
ürmanan Jason 
Momoa, Game 

of Thrones 

(Taht Oyunları) 
dizisinde Kral 
Drogo karakterini 
canlandırınca tüm 
dünyada adını 
duyurdu. Bu ay 
kendisini Los 
Angeles'ta Gizli 
Görev filminde 
izleyeceğiz. 


VİZYON İÇİN GÜN SAYIYOR 

SİNEMA, MÜZİK, RESİM VE EDEBİYATIN 
DUAYEN İSİMLERİNDEN MEHMET 
GÜRELİ'NİN YENİ FİLMİ DÖRT KÖŞELİ 
ÜÇGEN, 27 TEMMUZ'DA VİZYONA 
GİRİYOR. GÜRELİ'NİN GÖLGE'DEN SONRA 
İKİNCİ UZUN METRAJLI FİLMİ OLAN 

DÖRT KÖŞELİ ÜÇGEN, GÜRELİ'NİN AYNI 
ZAMANDA DAYISI OLAN SALAH BİRSEL'İN 
AYNI ADLI ROMANINDAN UYARLANDI. 


EDİTÖRÜN GÖZÜNDEN 


NE OKUYALIM? 


OTURDUĞUNUZ 
YERDE KİLO VERİN 
Banu Kazanç 

Cinius Yayınları 

“Bu kitapta çalışanların 

iş hayatlarına daha 

sağlıklı olarak devam 

edip yüksek performans 
sergilemeleri, hastalık 
risklerini azaltmaları 

için beslenmelerinde 
nelere önem vermeleri 
gerektiğinin altını çizmeye 
çalıştık” diyen Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Banu 
Kazanç; modern yaşamın 
ve metropollerdeki çalışma 
hayatının getirdiği sağlıksız 
beslenme alışkanlıklarını 
ele alıyor. 


ANTİK YUNAN'IN KISA TARİHİ 
Stanley M. Bursteın, Walter Donlan, Jennifer T. 


Roberts, David W. Tandy 


Alfa Yayınları 


Bugün dünya kültürünü oluşturan en önemli 
etkenlerden biridir antik Yunan. Okurun antik Yunan 
dünyasını şekillendiren başlıca siyasi ve askeri olayları 
takip edebilmesini hedefleyen yazarlar, aynı zamanda 
önemli toplumsal, ekonomik ve kültürel olguları da ele 
alıyor. Yunan tarihinin kısa fakat özlü bir taslağını sunan 
kitapta kapsamlı bir sözlük ve harita da var. 


pk GAME GE AT 
#EATON FONDA BERGEN STEENBUNGEN 
- üi 


“Book Club 


SODA 
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KİTAP KULÜBÜ iii 
(Book Club) > pi» 
Diane, Vivian, Sharon ve gi S 
Carol artık orta yaşları geride 
bırakmış dört yakın arkadaştır. 
Aylık kitap kulüplerinde 
Grinin 50 Tonu kitabını 
okumaya karar verince 
sıradan hayatları bambaşka bir 
hal alır. Diane Keaton, Jane 
Fonda, Candice Bergen ve 
Mary Steenbungen'li bu harika 
komedi | Haziran'da vizyona 
giriyor. 


BİLİN 


SICARIO: DAY OF 
THE SOLDADO 


Vizyona girdiği dönem 
çok beğenilen Sicario, 
devam filmiyle vizyonda. 
Benicio del Toro, 

Josh Brolin, Catherine 
Keener, Jeffrey 
Donavan ve Matthew 
Modine'in rol aldıkları 
film, ABD-Meksika 
sınırındaki uyuşturucu 
savaşına odaklanıyor. 29 
Haziran'da sinemalarda. 


BU SU HİÇ DURMAZ- 
BÜLENT ORTAÇGİL 
Mahmut Çınar 

Inkilap Kitabevi 
Bülent Ortaçgil'in 
hayatına ve müziğine 

dair merak edilenler 

var bu kitapta. Kimya 
mühendisliğini bırakarak 
tercihini müzikten yana 
yapan Ortaçgil, müzikal 
kaliteyle tiraj arasında her 
zaman doğrudan bir ilişki 
olmadığının en iyi kanıtı. 
Kitaba adını veren cümleyi 
şöyle açıklıyor Ortaçgil; 
“Bu Su Hiç Durmazda 

bir hüzün alırım. Her 

şey devam eder ve hayat 
sürer. Sen de istediklerini 
yapamayabilirsin ama hayat 
aktığı için onunla beraber 
akarsın. Bir tür kabulleniş 
hüznü...” 
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BONUS'A ÖZEL 
12 AYA VARAN 
TAKSİT FIRSATI 


ERKEN KAYIT AVANTAJLARINI KAÇIRMAYIN! — ©bonüs 
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KidzMond KidzMondo KidzMondo 


UZMANLAR YAZ KAMPI AÇIK HAVA YAZ KAMPI TeknoPark YAZ KAMPI 
*Kavra-Keşfet-Kurgula e Açık Hava Aktiviteleri » Kodlama 
STEAMile 3K e Dans Atölyesi * Mobil Kodlama 
» Medya - » Sanat Atölyeleri * Robot Tasarımı 
YouTuber'lık Eğitimi * Botanik Atölyesi « 3D Tasarim 
e Sahne Sanatları e Şefler Atölyesi 
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KARİYER 


“BAĞLAN, SAHİPLEN 
ve DÜRÜST OL” 


Başarının deneyim ve doğru hedefler saptamaktan geldiğine inanıyor 
Titanic Hotels Pazarlama Direktörü Yeşim Gülçegün. Iş yerine aidiyet 
duygusuyla bağlanmanın, alınan sorumluluğu yerine gelirmenin, samimi, 
pozitif ve çözümcü olmanın ise insanı doğru yere taşıyacağına inancı tam. 


Röportaj GÜLRU İNCU Fotoğraf NURDAN USTA 


ge e in ge” a, eşim Gülçegün, Bahçeşehir 
a — Üniversitesi Halkla İlişkiler 
Bölümü'nden mezun olduktan 
sonra aynı üniversitede Pazarlama 
ve Halkla İlişkiler dalında yüksek 


lisans yapmış. “Pazarlama departmanında 
yapılan işleri kendime yakın gördüğüm için 
üniversitede bölüm seçerken hangi sektörde 
çalışmak istediğimi belirlemiştim. Bu bölümü 
bir otel markasında çalışmak üzere seçtim” 
diyor. Kariyerine 

Sungate Port Royal 
Otel'de Halkla İlişkiler 
ve Reklam Müdürü 
olarak başlamış ama 

üç sene sonra farklı bir 
sektörde farklı tecrübeler 
edinmek için Koç Bilgi 
Grubu'nun kurumsal 
iletişim departmanında 
marka yöneticisi olarak 


M2; 


“BİR 


çalışmış. Sonrasında KAHVE e | 
Gloria Hotels&Resorts, EŞLİĞİNDE h* ) ye 
iyi DERGİ VE KITAP İY 
The Istanbul Edition OKUMANIN Bp 
otellerinde pazarlama KEYFİ ÇOK m. © 


direktörü olarak yoluna AYRI.” 
devam etmiş. Halen 
Titanic Hotels'de Pazarlama Direktörü olarak 
görev alıyor. Bu kadar tecrübe ve deneyimden 
sonra zamanın çok değerli olduğunu ve 
herkesin mutlu olmak için başka bir yolu 
olduğunu öğrendiğini söylüyor. 

Hepimizde zaman zaman aynı endişeler 
olmuyor mu, yani iş hayatında başarılı olmak 
özel hayatımızdan fedakarlık etmemizi 
gerektirmiyor mu? Onun için yanıt, hayır! 
Yeşim Gülçegün, aynı anda pek çok alanda 
başarılı olmanın formülünü iyi organize 
olabilmek şeklinde tanımlıyor ve şöyle 
sürdürüyor sözlerini: “Hayattan keyif almak 
için sosyal olmak ne kadar önemli ise işinde 
başarılı olabilmek için de sosyal yaşam bir o 
kadar önemli. İş hayatının koşuşturması ve 
yoğunluğunu mutlaka kendime zaman ayırarak 
hafifletmeye çalışıyorum.” 
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“Genç nesle hedef koymalarını, kişiliklerine uygun alanlara odaklanmalarını 
ve pozitif düşünmelerini öneririm. İşe başlar başlamaz para ve unvan peşinde 
koşmasınlar; başarılı bir performans her ikisini de getirir.” 


BİR YAŞAM TARZI: SPOR 


Lise yıllarından beri devam eden bir 
spor tutkusu var Gülçegün'ün. Onun için 
bir yaşam tarzı halini almış artık. Ne mutlu 
ki düzenli spor yapmayı başaranlardan. Son 
dönemlerde golfe ilgi duymaya başlamış, 
zaman buldukça ders alıyor. Sporun yanı 
sıra kitap okumanın sakinleştirici gücüne 
de inanıyor. Kütüphanesini karıştırmayı, 
okuduğu kitapları tekrar tekrar eline 
almayı seviyor. Başucu kitapları Kürk 
Mantolu Madonna, Bin Dokuz Yüz Seksen 
Dört ve İknanın Psikolojisi. Ayşe Kulin, 
Zülfü Livaneli, Amin Maalouf, Milan 
Kundera ve Khaled Hosseini ise en sevdiği 
yazarlar arasında yer alıyor. Bu yıl mutlaka 
yapılacaklar listesinin ilk sırasında ise eşi 
ve kızıyla beraber İspanya'ya gitmek var. 
Gülçegün, modayla da yakından ilgileniyor 
ve trendleri zevkle takip ettiğini söylüyor. 
Artık neredeyse her kadın için bir klasik 
haline gelen farklı formlardaki siyah 
elbiseler, beyaz gömlekler, şallar basic 
tişörtler, siyah cigarette pantolonlar, kısa 
topluklu siyah stiletto'lar, beyaz sneaker ve 
siyah babet gardırobunun vazgeçilmezleri 
arasında. 


www.elele.com.tr 


m 
TAMAMLAYICI DETAYLAR 


1 


Bo 


cı 


<a 


9 


Yapmak isteyip de bir türlü zaman bulamadığım şey: 
zanon kısıtlaması olmadan seyahat etmek Ve yeni yerler 
keşetmek. 

Kendimle ilgili asla çiğnemediğim en önemli kural; 
tutanlılık, dürüstlük, samimiyet Ve vet olmak. 
Çocukluğumdan bir oyuncağımı geri getirebilseydim 
yeşil kadiye oyuncak koltuk talu getirmek isterdim. 
Hayat felsefem şu: İyi iuson ol, çünkü iyilik kişiye iyilikle 
dönen. #erkesin dilediği şekilde mutlu olmosun istiyorum. 
Bir zaman makinesiyle geçmişe gitme şansı verilse, 
kabul, etmezdim. STorklı bir dönemde yaşamak istemezdim, 
şu on bulunduğumuz dönemden mutluyum. 


Cep telefonumda en çok kullandığım uygulamalar; 
WhatsApp, Tustagran, Google Map. 

Başarılı bir iş hayatının sırrı; aldığın sorumluluğu yYeline 
getimek, kendi iş alanına odaklanmak ve geliştirmek, amini, 
pozitily Ve çözümcü olmak. 


Bugüne kadar gördüğüm en güzel şehir; Rona, çünkü 
Akdeniz” e Rülenetmiş evhensef bi inponatorluğun boşleenti, 
biçok uygarlığı barındıran önemli bir Singe. 

Hayatta vazgeçemeyeceğim üç şey: 

Gilem, kırmızı kalemim Ve Spor. 


10) Süper güçlere sahip olma şansım olsaydı, 


dünyada oç insa bualanozdun. 


VAZGEÇİLMEZ 10'U 


Ailem. Aile deyince aklıma geniş bir sofrada yemek 
yiyen, mutlu, huzurlu, gülen yüzleriyle cıvıl cıvıl ailem 
gelir. En güzel zamanları, en keyifli anları birlikte geçirmek 
istediğim en sevdiklerim onlar. Birbirine çok bağlı 
bireyleri olan ve her daim çok özlediğim... 


2. Dostlarım. Kendimi yanlarında rahat ve mutlu 
hissediyorum. 

3. Gururum. Asla vazgeçmem. 

4. Eşim. Yol arkadaşım. 

5. Kızım. Her şeyim. 

6. Parfümüm. Benimle özdeşleşen koku. 

7. Annemin yemekleri. Hiçbir yerde bulamadığım 


lezzetler. 
8. Kırmızı kalem. Elimden hiç düşürmem. 
9. Yeşil elma. Benim için en sağlıklısı. 
10. Çay. Demleme Türk çayını hiçbir şeye değişmem. 
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ROPORTAJ 


SESSİZ ve 
DERİNDEN 


arda yürüyüp izini belli 
etmeyen karizmalardan 
Kıvanç Kasabalı. Fark 
etürmeden yükselişi, mütevazılığından 
geliyor. Yıllandıkça daha yakışıklı 
ve 40'lı yaşlarının başını yaşarken 
her zaman olduğundan daha da 
başarılı. Şimdilerde onu Yasak Elma 
dizisinin Sinan'ı olarak izliyoruz; ters 
köşe yaptığı, sakin yaradılışına aykırı 
bir karakterle karşımızda bu kez. 
Kıvanç Kasabalı, içimizden biri gibi 
hissettirmekte başarılı; Sedef Avcı'yla 
olan mutlu evliliği, şatafattan uzak 
yaşam tarzıyla onu ünlü olmanın 
yerden yüksek kibriyle hayal etmek 
epey zor. Baba olmanın getirdiği 
yepyeni sorumluluklarla olgunluğunun 
doruğunda olan Kıvanç Kasabalı'nın 
derinliklerine indik. 
Hayatınızın nasıl bir dönemine denk 
geldik? 
İnsanın belli bir yaştan sonra 
istekleri ve hayata bakışı çok daha 
net oluyor ancak kendi hayatıma 
baktığımda çok dalgalı bir yaşantım 
yoktu zaten. Tabii hayatın akışıyla 
birlikte evlenmek ve baba olmak apayrı 
bir dönem getirdi hayatıma. Artık daha 
farklı bir pencereden bakıyorum hayata 
elbette. 
RÖPORTAJ: SİMAY ENGÜR 
FOTOGRAF: CANBERK ÜREGEL 


STYLING: ZEYNEP ŞİMŞEK | 
SAÇ VE MAKYAJ: MEHMET TATLI AKADEMİ 


Bazı insanlar ben 
buradayım! dercesine 
dikkat çekmekten 
hoşlanır, bazılarıysa 
hesapsız kitapsız 
olduğu gibi öylece 
belleğimizde yer edinir. 
Kıvanç Kasabalı'yı 
masmavi gözleriyle 
tanıdık, oyunculuğunu 
alkışladık ve sadakatli 
duruşunu her zaman 
takdir ettik. “Hayatı 
geldiği gibi kabul 
elmeye ve ona göre 
yönlendirmeye 
çalışıyorum” diyen 
OYUNCUNUN asıl 
çekiciliği kendisi gibi 


davranabilmesinde gizli. 


Yasak Elma'daki Sinan, Kıvanç 
Kasabalı imajının çok dışında, biraz ters 
köşe oldu. Sizin Sinan'la aranız nasıl? 

Sinan renkli bir karakter, sağ 
gösterip sol vurabilecek potansiyele 
sahip. O yüzden bana da farklı geldi 
ve kabul ettim. Gerçekten de ters köşe 
bir karakter oldu çünkü daha önce 
böyle bir rolde oynamamıştım. Açıkçası 
çok hoşuma gidiyor çünkü seyirci de 
farklı bir yönümü görmüş oluyor. Yasak 
Elma'ya başlarken ben bile bu kadar 


STYLING ASİSTANLARI: ECE YÜCESOY, AYA FAROUK 
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başarılı olacağını beklemiyordum. 
Günümüzde bir projenin tutması 
epey zor ve önümüzü görmek gittikçe 
imkansızlaşıyor. Neyse ki ben en 
başından beri enerjisi yüksek olan 

bir iş içerisindeyim ve bu da ekrana, 
dolayısıyla seyirciye yansıyor. 

Bir karaktere hayat vermenin en 
heyecan verici yanı sizin açısınızdan ne? 

Dizi sektörü öyle bir alan ki, gidişata 
göre sonradan senaristler karakteri çok 
değiştirebiliyor. Senaryoyu okurken 
karakteriniz sizi neredeyse her hafta ters 
köşeye yatırabiliyorsa, şaşırtıyorsa işte 
o haz verici oluyor. Motivasyonunuz da 
artıyor. 

Hırslı olduğunuzu düşünüyor 
musunuz? 

Hırslı biri değilim, olayları akışına 
bırakmaya çalışıyorum. Sizin dışınızda 
gelişen birçok etken olduğu için, o 
hırsınız boşa gidebiliyor ve bu size 
sonrasında daha çok zarar verebiliyor. 
Anlayacağınız akışına bırakmak gerekir, 
hırsla bakmaktansa... 

43 yılı şöyle bir gözden 
geçirdiğinizde, en çok neyle gurur 
duyuyorsunuz? 

Baba olmak. 39 yaşında 
baba oldum ve “Acaba geç 
mi kaldık?” diye endişe 
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GÖMLEK: BALMAIN (BEYMEN) 12445 
PANTOLON: JOHN VARVATOS (BRANDROOM) £ 1585 
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ROPORTAJ 


“Kendime sınırlar 
koymuyorum. Bu sebeple 
kırmızı çizgilerim yok. Hayat 
geldiği gibi kabul etmeye 
ve ona göre yönlendirmeye 
çalışıyorum.” 


ediyorduk. Ancak şu an fark ediyorum ki tam 
yaşıymış! Çok erken yaşta baba olsaydım bazı 
şeyleri kaçırmış olacaktım belki. Şimdi kendime 
baktığımda görüyorum ki 43 yaşındayım ama 
çocukla çocuk olup onunla vakit geçirmekten 
aşırı keyif alan bir baba profilindeyim. 

“Asla yapmam? dediğiniz kurallarınız var mı? 

Kendime sınırlar koymuyorum. Bu sebeple 
kırmızı çizgilerim yok. Hayatı geldiği gibi kabul 
etmeye ve ona göre yönlendirmeye çalışıyorum. 

Ailecek doğa aşığı olduğunuz her halinizden 
belli. Bu yoğun tempo ve kalabalıkla İstanbul'da 
yaşamak sizin için epey zor olmalı aslında. 
Neredeyse herkes “gitme” üzerine plan yapıyor. 
Sizin var mı bu şehirden, hatta ülkeden kaçış 
planlarınız? 

Kaçmak ya da Türkiye'yi terk etmek gibi 
bir düşüncemiz yok. Kafamızda, nasıl yeni bir 
pencere açabiliriz diye düşünüyoruz yalnızca. 
Lüks otel tatil anlayışını benimsemiyoruz, 
kendimize dönük, bizi besleyebilecek, doğaya 
yakın olabileceğimiz tercihler yapıyoruz. 
Türkiye çok güzel bir ülke ve keşfedilecek çok 
yer var. İstanbul'daki koşuşturmaca bizi doğaya 
itiyor zaten. Can'ı da öyle yetiştirmek istiyoruz. 
Nefes almak, bambaşka bir havaya bürünmek 
bize iyi geliyor. 

Baba olmak sizi nasıl bir adam yaptı? 

Olaylara bakış açınız ister istemez değişiyor 
tabii. Çocukla beraber hem kendi hayatınıza 
bakışınız değişiyor hem de çocuğa karşı olan 
sorumluluğunuz... Tabii ki bambaşka bir 
pencereden bakıyorsunuz hayata. Çocuktan 
önce bambaşka bir karakter olduğumu 
söyleyemem fakat çocuk gelince sorumluluğuyla 
beraber tabii ki daha farklı anlamlar kazanıyor 
hayat. Ona göre yön veriyorsunuz birçok 
şeye, hiçbir anı kaçırmamaya çalışıyorsunuz. 
Onunla beraber daha fazla vakit geçirmeye 
çalışıyorsunuz. “Ona neler katabiliriz?” diye 
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düşünüyoruz devamlı. Çünkü anne profili başka, 
baba profili başka; zaten anneyle olan ilişkisi 
bambaşka. 

Yazar Jorge Amado; “İnsanın anayurdu 
çocukluğudur” demiş. Siz nasıl bir çocuktunuz, o 
zamanlar yaşayamadığınız, eksik bulduğunuz ve şu 
an Can'a fazlasıyla hissettirmek istediğiniz bir şey 
var mı? 

Ben Can'la her vakit bulduğumda oyun 
oynuyorum. Lego da yapıyoruz film de izliyoruz. 
Çok net hatırlamasam da babamla benim o 
karelerim eksik, böyle olması da normaldi tabii. 
Esnaf bir babam var ve işten saat 9'da ancak 
gelirdi. Tabii o zaman çocuk olarak bir düzenim 
var, erken yatıyorum. Bu sebeple çok fazla 
paylaşımda bulunamazdık. Ben Can'la epey vakit 
geçirmeye çalışıyorum; zorunluluktan değil tabii, 
içimden geliyor. 

Dürüst olalım, Can babacı mı yoksa 
anneci mi? 

İster istemez anneci, erkek çocuk olarak. 

Ama bence babayla olan ilişkisi bir erkek için 

çok önemli. Anneyle içten gelen aşırı bir sevgi 

var, babayı da model olarak görüyor. Sizin her 
yaptığınız hareketi kaydediyor, gözlemliyor. Ona 
göre hal, tavır alıyor. O ilişki çok önemli. Kendi 
açımdan iyi bir ilişki kurduğumuzu düşünüyorum. 
İnşallah ona güzel bir pencereden, iyi bir yol 
açmış olurum. 

Sizin de, “çocuğumu teknolojiden uzak 
tutuyorum? kurallarınız var mı? Son dönemde 
ebeveynlerin en büyük derdi bu. 

Belli bir yere kadar ama belli bir yerden 
sonra ister istemez teknolojiyi de görmezden 
gelemiyoruz. Yine de hiçbir zaman tableti verip 
de 'al tableti, biz de şurada iki dakika sohbet 
edelim? şeklinde bir durumumuz olmadı. Ama 
çağımız belli teknoloji çağı. Ne kadar uzak 
tutabiliriz? Okuldaki arkadaşları bir çizgi filmden 
bahsederken, o da geri kalamıyor tabii. 

Sedef Avcı'yla her zaman örnek bir çift 
olarak gösteriliyorsunuz. Çift olarak bu kadar 
beğenilmek, örnek gösterilmek hoşunuza gidiyor 
mu? 

Yorumları okurken tabii ki konuşuyoruz 
aramızda. Hoş bir duygu örnek gösteriliyor olmak. 
Böyle bir örnek teşkil edebiliyorsak ne mutlu bize. 
Bunun için ekstra bir şey yapmıyoruz, bizim için 
ekstrem bir durum yok; evlilik hayatı yaşıyoruz. 
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“Yıllar içinde 
aşk kavramı 
kendini güvene 
bırakıyor. Güven 
çok önemli, 
hayatınızı 
paylaşıyorsunuz. 
Sevmek çok 
önemli...” 


TİŞÖRT: NEIL BARRETT 
(BEYMEN) 11045 , 
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“Hırslı 

değilim dedim 
ya, biraz 

daha hırslı 
olabilirmişim, 
hedeflerim 
olabilirdi. Her 
açıdan.” 
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ŞAPKA: PANAMA HATTERS 
(BEYMEN) 81145 ayr 
BLUZ: HATİCE GÖKÇE t550 Bs 
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Sizce evlilik aşk tanımını değiştiren bir 
şey mi? Yani aşkın karşılığı “tutku'yken yıllar 
geçtikçe “karşılıklı güvem gibi daha arkadaşça 
bir hale bürünüyor mu? 

Değişmiyor desek yalan olur. Başka 
bir kabuğa bürünüyor. Flört dönemlerini 
hatırladığım zaman bambaşka bir şey var. Ta ki 
Can'a kadar! Yıllar içinde aşk kavramı kendini 
güvene bırakıyor. Güven çok önemli, hayatınızı 
paylaşıyorsunuz. Sevmek çok önemli... Ama 
bu sırf karşınızdakine karşı duyduğunuz sevgi 
değil, kendinizin içinde barışık bir dünya varsa 
bu, sevgiye de yansıyor. Aynı evin içinde sürekli 
berabersiniz. O dengeyi kurmak zor fakat 
kurulduğunda da çok keyifli. Biz o dengeyi 
kurabildik ve korumaya çalışıyoruz. 

Keyifli bir gün tanımınız ne? Mükemmel bir 
günü tarif edebilir misiniz? 

Güne başlangıç tarzım aynı. Çok erken 
kalkarım, geç de yatsam öyle. Hafta içleri 
Can okula gidiyor ve düzenli olarak kahvaltı 
soframız mutlaka kuruluyor. Hep beraber 
kahvaltı ediyoruz, Can'ı okula ya ben ya da 
eşim bırakıyor. Sonrasında kahve içiyoruz 
sohbet ediyoruz. Evlendiğimden beri kahvaltı 
ya da akşam sofrası olmadığı çok nadirdir. 
Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Kendi aileme baktığımda da her zaman sofra 
kuruluyordu. İcabında babam kendi kurar, 
annemi uyandırırdı. O sofrayı hep görüyordum 
yani... Biz de biraz onu yaşatmak istiyoruz. 

Uzun zamandır yapmak istediğiniz ancak bir 
türlü fırsat bulamadığınız şeyler var mı? 

Geceleri çok çıkmıyoruz. Gece hayatını 
ara ara özlüyorum. Hatta dürtüklüyorum 
Sedef'i, hadi bir kulübe gidelim diye. Çünkü 
ben çıkıldığı zaman, sabah beşe kadar 
kalabilirim. Sedef daha sakin o yönden, hemen 
eve dönelim der. Biraz benim ısrarcı olmam 
gerekiyor. Çıkalım 20'li yaşlardaki gibi sabah 
5'te dönelim isteyebiliyorum... Ama pek 
olmuyor. Karı-koca yurt dışına gittiğimiz zaman 
yapabiliyoruz bunu bazen, orada kurtlarımızı 
döküyoruz. Tabii burada Can'a göre yaşıyoruz 
yalnızca. 


Oyunculuk dışında, geliştirmekte olduğunuz 
başka bir tutkunuz var mı? 

Son altı aydır müzikle uğraşmaya başladım. 
DJ'lik gibi bir şey diyebiliriz. 20'li yaşlardayken 
bir arkadaşım DJ'lik yapıyordu ve benim de 
ilgim vardı biraz. Keyfi bir şey yani, kendime 
göre bir düzen kurdum evde; mixer ve 
kolonlar aldım. House, etnik house tarzda 
setler hazırlıyorum bir saat evde dinlenmek 
istediğimde. 

Madem doğaya aşıksınız sizden rota rica 
edelim. Diyelim ki bir haftalığına yollardayız, 
nerelere gidelim? 

Geçen sene gittik o yüzden Karadeniz 
diyebilirim. Hala görmeyenler varsa mutlaka 
gidilmeli. Ben de çok geç gördüm, neden daha 
önce hiç Karadeniz'e gitmedim diye düşündüm 
hatta. Geçen yıl Rize'ye gittik, bu yıl da Artvin 
taraflarına gideceğiz. Köy köy geziyoruz, 
inanılmaz bir doğa var. 

Eğlenmek için neler yapıyorsunuz? 

Evde sakin ve baş başa kalabildiğimiz zaman 
film izliyoruz. Onun dışında arkadaşlarımız 
gelip gidiyor. Kendimizce bir eğlence ortamı 
yaratıyoruz. Sakin kalıp eş dostla vakit 
geçirmekten keyif alıyoruz biz. 

Bir şansınız olsa, 20 yaşındaki halinize ne 
söylemek isterdiniz? 

Hırslı değilim dedim ya, biraz daha hırslı 
olabilirmişim, hedeflerim olabilirdi. Örneğin 
üniversite döneminde, dersler açısından. Ama 
o zamanlar hırslı olsaydım, böyle bir kapı 
açılmayacaktı bu kez de önümde ve bambaşka 
bir yoldan yürüyecektim belki de. Bir yandan, şu 
anki durumumdan da memnunum. 


“Evlendiğimden beri 
kahvaltı ya da akşam 
sofrası olmadığı çok 
nadirdir. Bunun da 
çok önemli olduğunu 
düşünüyorum.” 
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YAZAR 


MERHABA ARKADAŞ 


Yazımı okurken Somewhere Over the Rainbow 
parçasını dinlemelisin. Çünkü ben kızıma ilkokul 
için cennetini buldum. Bir ilkokul düşün ki; ev öde- 
vi yok, sınav yok, not yok... Sadece oyun var, hayal 
gücünün hayata geçirdikleri var, ormanın içinde 
öğrenmek var, kendi elleriyle yaptıkları defterlere 
yazmayı öğrenmek var, masallarla, şarkılarla, türkü- 
lerle ders yapmak var, en sağ- 
lıklısından yemekler var... Yani 
ilkokul boyunca çocuk hep ço- 
cuk ama öğrenmeye de devam 
ediyor, hayal gücü susmuyor, 
el becerileri çoğalıyor... 

Hep bunu hayal etmiştim. 
Daha Melisa'ya hamile bile ol- 
madan bunun hayalini kur- 
muştum. Çocuğun çocukluğu- 
nu asla unutmadığı ve notlar- 
la değerlendirilmediği, oyunla 
öğrendiği bir ilkokul eğitimi. 
Sanırım yaratıcı drama eğiti- 
mimi de bu yüzden aldım çün- 
kü oynarken öğrenmenin gü- 
cüne çok inanıyorum. Ve şim- 
di kızım ilkokul çağına geldi 
çattı. Hayalimdeki okulu bul- 
dum mu? 

Sadece hayal et... So- 
nunda mutlaka gerçekle- 
şir. Ve evet buldum. 

Polonezköy yolunda 
orman içinde bir okul. 
Anaokulu da var. Rüya 
gibi. Eğitimin adı Wal- 
dorf. Hadi sana biraz 
eğitimi tanıtayım; belki 
senin de aradığın budur... 

Waldorf eğitiminin temel 
ilkesi, öğrencilere bir şeyi zor- 
la öğretmek yerine, çocuğun 
uyandırılmış ve geliştirilmiş ye- 
teneklerine ulaşmak. İnsan bir 
bütün olarak görülüyor ve ele 
alınıyor. Çocuk eğlenerek öğ- 
reniyor, yaratıcılığı ve gelişimi desteklenirken ço- 
cuğun kendine güven duygusu arttırılmaya çalışılı- 
yor. Sanatları ve aktiviteleri özgürce yapabiliyorlar. 
Öğrenmenin öğrencinin kendi iç motivasyonun- 
dan gelişmesi gerektiği savunuluyor. Dolayısıyla re- 
kabete dayanan not veya puan sistemi yok. Teknolo- 
Ji yok, akıllı tahta, tablet yok; kara tahta, tebeşir, ka- 
ğıt ve kalem, dikiş iğnesi, çamur var... 
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Yani temelinde çocuk merkezli olması, yaratıcı- 
lığı teşvik etmesi ve çocukların kendi hızında ilerle- 
mesine önem verilmesi söz konusu. 

Çocuğun modern yaşamın streslerinden korun- 
ması için, televizyon, bilgisayar gibi teknolojinin aşır- 
rı kullanılması ya da kötüye kullanımının çocuklara 
zarar vereceğine inanıyorlar ki ben de anne olarak 
kesinlikle katılıyorum. Bu nok- 
tada; 'Ktrafta çocukların elin- 
de hep elektronik oyuncaklar 
var, nasıl olacak ki?” diyebilir 
sin. Buna cevapları da çok net 
aslında; gerekliliğine sen inan- 
mıyorsan ve alternatif sunabi- 
liyorsan çocuğun da ikna ola- 
caktır. 

Dersler, derslerin içeriği, 
kuru bilgiden, teoriden uzak 
uygulamalı öğretim, özellikle 
okul öncesi ve ilkokul döne- 
minde sanatın ve oyunun öne 
geçmesi; akıl çağı dönemine 
dek çocuklara deneyimle, do- 
kunarak, soyut kavramlardan 
uzak bilgi verilmesi, çocukla- 
rın formülleri ve teknik bilgi- 

leri deneylerle, yaşamla 

s ove yaşayarak keşfetmesi 
ve bundan sonra verilen 
teorik bilginin çocuklar 

için kavrayıcı, anlaşılır ve 

elle tutulabilir olması, şarkı- 
lar, şiirler ve masallar ile dil öğ- 
reniminin eğlenceli hale geti- 
rilmesi, öğretmenlerin her bi- 
rinin harika resimler çizmesi, 
tahtayı renk cümbüşüne çevir- 
meleri, matematik formülleri- 
ni dahi şekille, görsellikle be- 
zemeleri ve bu yolla çocuğun 
içine sıcaklık vermeleri, her 
çocuğun örgü örebilmesi, flüt 
çalabilmesi çok, pek çok cazip! 

Masal anlatımlarına ver- 
dikleri önem de kesinlikle anlatmam gereken bir 
detay; bunun için resimli kitaplar değil, düz yazılı 
olanlar seçiliyor. Hatta teatral sesten uzak aynı ru- 
tünde okuyup masalın canlandırmasını tamamen 
çocuğun hayal gücüne bırakıyorlar. 

Televizyona karşı duruşları mı? Onun yerini kuk- 
la tiyatrolarının alması da teknolojiye alternatif sun- 
duğunuzda aslında ihtiyacınız olmayacağını bize ya- 
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şatan bir konu. Bununla ilgili okuduğum bir ya- 
zıda şu yazıyordu: 

“Televizyon karşısındaki çocukla, kukla ti- 
yatrosu izleyen çocukların davranış farkları göz- 
lemlendiğinde, televizyon izleyen çocuğun ge- 
nelde hareketsiz olduğu, oysa kukla izleyen ço- 
cuğun sürekli oyuna katıldığı görülmüştür. Ör- 
neğin Kırmızı Başlıklı Kız masalını televizyonda 
izleyen çocuklar, sadece izleyicidir. Oysa kukla 
oyunu olarak seyrederken, yerlerinde duramaz- 
lar, kurdun arkadan yaklaşma anında ya da av- 
cının görünmesi sırasında, heyecanlanır ve kır 
mızı başlıklı kızı uyarmak üzere yerlerinden kal- 
kar ve bağırırlar. Çocuk için önemli olan dünya- 
da olup bitenin motorik olarak birlikte gerçek- 
leştirilmesi; televizyon karşısında eksik kalır. Ha- 
reketler bastırılır. Bu bastırılan hareketler, daha 
sonra açığa çıktığında ise genellikle saldırganlık 
şeklinde olur! Oldukça düşündürücü değil mi? 

Aslında kısacası çocuğun hayal gücüne 
olumsuz etki eden her şeyin karşısında olma- 
ları sanırım bu yaşımızda bile içimizdeki çocu- 
Şu arayıp zar zor bulup sarıldığımız şu zaman- 
lar için umut verici bir tavır. 
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CEYDA DÜVENCİ'NİN tüm yazıları için elele.com.tı/blog 


Haziran ayında gütmeli 


Olanak lazım 


e Türkiye'nin ilk ve 
en büyük çocuk 
kültür&sanat 
festivali olan Yaratıcı 

YeSie, Y Çocuk Festivali 2-3 
Ç elgol: ICI Haziran'da Unig 

Istanbul'da. 
Çocuk e 26 Haziran'da 
»P . İstanbul Caz festivali 
ii Festivali başlıyor. Eminim 
IKSV yine harikalar 
DX yaratacak. Mesela 27 
Haziran'da Melody 
Gardot var. 


etler biletix'te 


Psikeart dergisi mayıs-haziran sayısı 
konusu, annelik! Almak lazım. 

Aletha |. Solter'in Oyun Oynama Sanatı. 
İkigai, bence harika bir yaz kitabı. 
Japonların uzun ve mutlu yaşam sırları 
size yani kapılar açabilir. 


HARİKA BİR 

APLİKASYON 

Malum tatil zamanı 

ve bence vaktin Ng, 

oldukça kendini aşırı 

iyi hissedeceğin bir 

önerim var. Gözleri görmeyenler için Her yeni gün kendimi iyi 

GETEM'e oturduğun yerden kitap okuyup hissediyorum. 

göndermeye ne dersin? Her sabah iyi hissetme 

Aplikasyonun adı Kitaplara Ses. özgürlüğüne sahip 

İndirdiğinde deneme kaydı yapıp GETEM'e olduğumu hatırlıyorum. 

aplikasyon üzerinden gönderiyorsun. Tüm duygular içinden 

Onay gelir gelmez istediğin kitabı, ki mutluluğu seçip günüme 

çocuk kitabı da olur, | 5'er dakikalık başlıyorum. 

dosyalar açarak okuyup yine oturduğun Bugün güzel bir gün! 

yerden gönderiyorsun. Muhteşem. Melimelek ajanda içindeki 

O halde sevgili arkadaş, şimdiden şahane mottolardan bir kısmını 

bir yaz olsun dilerim sana... İçi dışı seçtik ve birbirinden 

eğitim dolu bir yazı oldu ama en azından güzel defterler yaptık. 

eğitimin içinde de farklı düşünenlere bir Kitapçılarda denk 

ışık olduğunu paylaşmadan edemedim. gelirsen bence alıp yaz 

Sevgiyle... boyunca ona güzel notlar 
yazabilirsin. 


HAZİRAN 2018 elele 77 


YAZAR 


ŞEYDA COŞKUN'UN tüm yazıları için elele.com.tr/blog 


RUHEN VE BEDENEN 
HARIFLEMEK! 


Öncelikle herkese hayırlı ramazanlar ve sonrasında da 
iyi bayramlar diliyorum. Benim çocukluğumdan beri en 
sevdiğim ay ramazan ayıdır. Ramazan ayının insan bede- 
ninde yarattığı hafifliği belki bu yaşlarda daha iyi anlıyor 
olabilirim ama çocukken de ni- 
metin, yemek yemenin değerini 
ve kıymetini orucumu açtığımda 
anlardım. Bizim evimizin bir ge- 
leneğiydi ramazan sofraları. Bü- 
yüdüğüm şehir Ankara'da her- 
kes yaptığı güzel şeyleri birbiri- 
ne yollardı ve akşam yemeğinde 
hep beraber iftarda buluşurduk. 
Yediğim en tatlı en güzel yemek- 
ler en keyiflileri ramazan ayında 
yenirdi. 

Ramazan ayının bedende ya- 
rattığı hafiflemenin dışında ru- 
hen hafiflemenin de çok bü- 
yük faydası var. Bu ayda insan- 
lar daha çok kendini dinler, gü- 
zel şeyler yapmaya çalışır. Ruhen 
de hafiflerler tabii ki doğal ola- 
rak. Hele buna ulaşmak, her- 
halde dünyanın en büyük 
hafifiği. Dünyada da 'inter- 
mittent fasting” denilen, be- 
deni hafifletmek için yapı- 
lan 16 saat aç kalma olayı 
var. Biz bunu milyonlarca 
yıl önce keşfetmişiz ve ne 
kadar kıymetli ki bunu yıllar 
yılıdır yapıyoruz; bunun için de 
buradan şükrediyorum bu kadar 
ileri görüşlü bir dine sahip oldu- 
gumuz için. 

Gelelim bayrama. Ramazan 
ayındaki bu sınanma ve irade, 
bayramlarda tam bir bayram coşkusu olarak yaşanıyor; ta- 
bii ki bu kadar aç kalan mide bayramlarda şekerlerle tatlı- 
larla tıka basa dolduruluyor. Tatlı aslında en zararlı şeyler- 
den biri, bu yüzden lütfen bayram boyunca tatlıyı fazla ka- 
çırmayın. Eğer tatlı yiyecekseniz o günkü ana yemeğini çok 
hafif tutun, sebze tüketin. 

Tatlıdan asla vazgeçemeyecekseniz yanında bir bitki 
çayı tüketebilirsiniz. Çok da keyifli olur ve çok çabuk vü- 
cuttan atılması sağlanır. Yeşil çay olabilir, biberiye gibi yağ 
yakıcı çaylar olabilir, hazmettirici rezene çayı olabilir. 

Lütfen bedeninize iyi bakın. Ramazan ayının hafifliğini 
coşkulu bir şekilde bedenen ve ruhen yaşayın. 
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HUR N | N Hurma, insan vücudunun sağlıklı ve zinde 

- kalabilmesi için hayati önem taşıyan 10'dan 
DEYIP fazla element içeriyor. Sindirim sistemini 
hızlandırıcı etkisiyle ve tok tutma özelliği 


var. 
GEÇME! Hurmanın besleyici oranının gücü, içerdiği 


uygun mineral dengesinden kaynaklanıyor. 

: Berkeley Üniversitesi uzmanlarının yaptığı 
araştırmalar, sinirleri güçlendiren B6 
vitamininin ve kasların çalışmasında önemli 
rol oynayan magnezyum mineralinin 
hurmada yüksek miktarda bulunduğunu 
ortaya koyuyor. 

*  Hurmada bulunan kalsiyum ve fosfat, 
iskelet oluşumu ve vücudun kemik yapısının 
dengelenmesi için çok önemli elementler. 


AYNA AYNA 
SÖYLE BANA 


Hindistan cevizinin inanılmaz etkisi 
hem saça hem bedene yönelik. 
Hindistan cevizi yağını vücudunuza 
sürerek yazın kuru havasında 
bedeninizi nemlendirebilirsiniz. 
Saçınıza sürerek, deniz tuzundan 
saçlarınızın yıpranmasını 
engelleyebilir, parlamasını ve 
beslenmesini sağlayabilirsiniz. 
Sahurda Hindistan cevizi suyu 
içmek de bütün gün susuzluğu 
gidermenin iyi bir formülü. 


HURMALI GÜLLAÇ 


MALZEMELER 
* 8-10 adet Medine hurması 
* 500 mi laktozsuz süt 
* 6 paket güllaç e 200 gr 
ceviz © 300 gr çilek 
HAZIRLANIŞI 
Sütü ılıtın. Sonra bu ılık sütü, 
bir güllaç yaprağını içine alacak 
e ; genişlikte yüksek kenarlı bir 
im ba sis tepsinin içine koyun. Güllaç 
2 A yapraklarını ılık sütün içine 
teker teker batırıp çıkarın. 
Çıkardığınız yaprağı servis 
etmek istediğiniz kaba alın 
ve yaprağın arasına süt 
tartışma, gere Si ii koyun. Güllaç yapraklarının 
Oya kO > sinirli aralarına dövülmüş ceviz 
ve çilekleri serpin. Güllaç 
yapraklarını sütü iyice 
eminceye kadar bekletin. 
İstediğiniz şekilde keserek ve çilek ve 
ceviz ile süsleyerek servis edebilirsiniz. 
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çoc UKLARIN DUNYASI 


Ke TÜRKİYENİ f 
İK ÇOCUK SEYRİ f: U ini 


YAŞAM 


GERÇEK 
YAŞAM . 
HİKAYESİ 


“Avluya doğru 
olurmuşuz, sen ve ben. 
Endamımız çift, 
surelimiz Çift, ruhumuz 
tek, sen ve ben.” 
MEVLANA 


öportaja başlarken 
sözlerini 
Mevlana'dan 
alan 'Man o To” 
şarkısı çalmaya 
başlıyor. Aslıhan 
Begüm Gökçınar, 
şarkının sözlerini gözleri dolu dolu 


mırıldanıyor. Ağlaması üzüntüsünden 7d p 

değil çünkü onun alkışların arasında 

geçen hayatında kimseye nasip olmayan (14 S Cl, 
Vas 


sevinçleri de bol ve bugün her şeye 


rağmen “Hayat sana teşekkür ederim!” | l i di ( a 
diyebiliyor yüzünde kocaman bir ANDI IMD N 
gülümsemeyle birlikte. 
Aslıhan beş sene önce bir sabah 
bunaltıcı düşlerden uyandığında, SOU 01111111, 
saçlarının yarısı olmadığını fark ediyor; 
yani tam 26 yaşındayken. Sonrasında .. 
aynalar parçalanıyor, kendisiyle ve Y i | ) : ) | 4 | | | | 
belki de çevresindeki tüm insanlarla // N j O 
bir savaş başlıyor. Vücudundaki tüm 


kılların tamamen dökülmesi, yani 
Alopesi teşhisi konulduğu an, günü 


Ml 


31 yaşında ve bir bankada Etkinlik Yöneticisi 


gününe doldurulmuş üzüntüleri, bir olarak çalışan Aslıhan Begüm Gökçnar, beş yıl 

türlü gevşemeyen sinirleriyle tam bir önce bir sabah saçlarının yarısı dökülmüş olarak 

bunalımın içinde buluyor kendini. uyanıyor... Onun ilham verici yanı hayatla kavga 
Peki bir anda, ansızın, neredeyse elmek yerine, onunla dans etmeyi seçmiş olması. 

kimsenin duymadığı, teşhisinin konması Aynaları kırmaktan ilham verici bir hikayenin 

e uzun süren bei bir kahramanı olmasına uzanan dönüşümü insana 

Trahatsızlısı oldu nu ogrendıkten .. * 

sonra, kecdi a kendini bulmaya çok 57 Oy reiyon 

dair yolculuğu nerede ve nasıl başlıyor Röportaj SIMAY ENGUR 

acaba? Oyle ya, şu anda son derece Fotoğraf NURDAN USTA 
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güçlü, pozitif ve mutlu bir kadın 

var karşımızda. Peki ya o dönem? 
“Kabullenmekle başladı her şey. Şu 

an eski halime nasıl geri dönebilirim? 
Dönemiyorsun. Aynayı parçalıyorsun 
ama dönemiyorsun. Eski fotoğraflara 
bakıyorsun, dönemiyorsun. Hiçbir 
şekilde dönemiyorsun, geri dönüşü 

yok. O zaman kabul edip yoluna 

devam etmen lazım. Daha dik durarak, 
kendimle barışarak ve en önemlisi kabul 
ederek hayatı yeniden keşfettim” diyor. 
Geçmişin ağrılı anılarına kafa tutup, 
kozasından yeni çıkan kelebek misali 
rengarenk, farklılıklarıyla zenginleşen 
bir kadın o. Aslıhan Begüm Gökçınar'ın 
hikayesi insanın bam teline esaslı bir 
dokunuş oluyor. 


HAYATLA DANS 

Hikayesini anlatmaya şu şekilde 
başlıyor Aslıhan; “Ankaralıyım annem 
öğretmen, babam da bürokrat. 
Memur bir aileden geliyorum yani. 
Bir de ablam var. Ben küçükken, 
ablam Hacettepe Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan 
okuyordu. Okulun kapısında devamlı 
ağlıyordum beni de alın? diye ama bit 
gibi bir şeyim tabii o zamanlar okuma 
yazma bile bilmiyorum! En sonunda 
ablamın öğretmenleri hevesimi 
kırmak istemediler ve son derslere 
girmeye başladım. Şarkı veriyorlar, 
onu söylüyorsun. O kadar hevesliydim 
ki, bitirme konserine de çıkardılar 
beni. Düşünsenize Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası'nda konser veriliyor 
ve herkes konservatuvarlı. Arada da 
bir tane de şarkı söyleyen bir bit var, o 
da benim! Büyüyünce de devam ettim 
yarı zamanlı olarak. Sonrasında da TRT 
Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'na 
girdim, o da beş yıl sürüyor zaten. Gel 
zaman git zaman ergenliğim başladı, 
dolayısıyla ses tellerime zarar vermemek 
açısından ara vermem gerekiyordu. 
Ancak ben o kadar hiperaktif bir 
çocuktum ki, öğretmenlerim aileme, 
“Bu çocuğu dansa falan yollayın, 
enerjisini atması lazım!” dedi ve 
böylece dans maceram başlamış oldu. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Gençlik 
Halk Dansları Topluluğu'na girdim 
yani Kültür Bakanlığı dansçısıydım o 
dönem. Devamlı turnelere çıkıyoruz, 
Dünya'yı geziyoruz. Uzak Doğu, 
Amerika, Singapur... Sezen Aksu 
bir şarkısında der ya “acılarım oldu 
herkes gibi ve kimseye nasip olmayan 
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sevinçlerim”, hakikaten kimseye 

nasip olmayan sevinçlerim oldu. 

İlk temsilimi Japonya'da Japon 
Prensi'ne karşı yaptım, Paris'te Eiffel 
Kulesi'nin karşısında bile dans ettim! 
Bir yandan da okuyorum tabii, dans 
hobim güya. Ama hiçbir zaman öyle 
görmedim ki! Esnektim, iyi dans 
etüğimi düşünüyordum, hocalarım 
da öyle söylüyordu. Hayatım boyunca 
dans edeceğimi çok iyi biliyordum. 
Sonrasında üniversite dönemim geldi. 
Çevremin de etkisiyle dans dışında 
bir alan okumaya karar verdim ve 
Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne 
girdim. Zaman geçtikçe biyolojiyi de 
çok sevdim. “Ya Aslı bilim insanı mı 
olsan acaba?” diye bile düşündüm 
kendi kendime. Aynı zamanda turneler 
de devam ediyor bir dans grubuyla 
birlikte, dünyayı geziyoruz bir yandan. 
Daha sonra ailecek büyük bir maddi 
sıkıntı yaşadık. O dönem çalışmaya 
başladım. Okuldan ve antrenmandan 
arta kalan vakitte ODTÜ Mezunlar 
Derneği'nde yüzme dersleri, BLIS yani 
Bilkent'te dans dersleri veriyordum. 
Çok zor bir dönemdi ama ailecek 
birbirimize çok bağlandık. Çalışmanın, 
dürüst ve iyi olmanın ne kadar önemli 
olduğuna inandık. Çünkü ben hep 
“kötü düşünce kazanmayacak” diye 
inanıyorum. Daha sonra büyük bir 
fırsat geldi önüme: Erzurum'da 
düzenlenen 25. Universiade Kış 
Oyunları. Burada düzenlenen 

dansçı seçmelerinde yolum Anadolu 
Ateşi'yle kesişti ve beni ekibe davet 
ettiler. Böylece İstanbul'a gelmeye 
karar verdim. Bir dönem Anadolu 
Ateşi'yle devam ettikten sonra bir 
etkinlik ajansında çalışmaya başladım. 
Bu işi de çok sevdim tabii ki! Ancak 
asıl hedefim büyük bir kurumda 

bu işi yapmaktı. Babam 'ne yapmak 
istiyorsan, mutlaka en iyisini yapmaya 
çalış” der ve ben de bu işi mutfağında 
öğrenmeye karar verdim. Ajansta, 
etkinlikle ilgili her şeyi kalem 

kalem öğrendim ve çok kısa sürede 
proje müdürü oldum. Dolayısıyla 
kurumsal bir yere geçmek için de 
sabırsızlanıyordum. İşte tam olarak 
bu dönemde bir sabah uyandığımda 
saçlarımın yarısı yoktu.” 


“KENDİNE GEL!” 

Aslıhan, upuzun saçlarını kendini 
gerçekten çok güzel hissettiği bir 
dönemde kaybediyor. “Bence bu da 
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YAŞAM 


çok önemli, bazen “kendine gel” diye bir duvar 
geliyor ve sen ona çarpıyorsun. Hani yukarıdan 
bakmak, kibirli davranmak gibi dönemlerimiz 
olur ya... Dans ediyorum, güzelim! Sonra bir 
güç “kendine gel, başka bir şey daha var ve 
bunu fark etmen gerekiyor? diyor sana” diyerek 
anlatıyor o döneme dair hissiyatını. Elbette 


doktorlara gidiyor, araştırıyor ve çok kötü günler 


geçiriyor. Hiç beklemiyor böyle bir şeyi ve 
dökülen kısmı devamlı 
kapatmaya çalışıyor 
ama kapanmıyorlar! 
Tamamen saçları 
dökülene kadar çok 
uğraşıyor, o son teli bile 
kesmediğini söylüyor, 
çünkü 'hayır duracak 
bunlar, geri gelecekler” 
gibi şeyler düşünüyor. 
Tüm bu süreç o kadar 
hızlı ilerliyor ki, o sıralar 
çalışmak istediği bir 
bankaya iş başvurusunda 
bulunuyor, hatta 
görüşmeye giderken 
Gollum'a benzediğini " 
söylüyor. Kortizon 
için hastaneye yatana 
kadarsa ailesinin 
durumdan haberdar » 
olmadığını... 
Hastaneden çıktığında 
ise işe kabul edildiğini 
öğreniyor ve neredeyse 
hemen işe başlıyor. 
“Beni kovacaklarını 
düşündüğüm 
için işe perukla 
gitmeye başladım. 
Levent metrosunda 
bankamatiklerin orada 
bir kapı vardır, kimse 
bilmez ama ben çok 
iyi biliyorum. Her gün 
oraya geçip peruğumu 
çıkartıyordum. 
İnsanların içine 
çıkamıyordum, çok zor 
bir dönemdi benim için. 
Eski arkadaşlarım bu halimi bilmiyordu, sosyal 


medyada fotoğraf da paylaşmıyorum tabii” diyor 


ve ekliyor; “Bu hastalıkla baş eden insanların 
psikolojisini hiç kimse anlayamaz. Gerçekten 
çok fazla içselleştirmek gerekiyor. “Ya beni işten 
çıkarırlarsa? Ben bu işi çok istiyordum. Saçlarım 
yüzünden kaybedemem bu işi” deyip sıkı sıkı 
tutunuyorsun “beni bırakmayın” dercesine. 

Bir yandan da kendinle yüzleşiyorsun. Benim 
evim nelere şahit oldu, ne aynalar parçalandı, 
“bu hale nasıl geldim?” krizleri yaşandı... Ben 
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kendimi bu hale nasıl getirdim?” diyordum 
sürekli. Halbuki bağışıklık sistemi, virüs 
zannediyor saçlarını ve saçlarını döküyor. 

Ama ben konuyu öyle bilmiyorum. Kendimi 
suçluyordum devamlı o sıralar... Çünkü 
doktorlar da tam olarak neden böyle olduğunu 
henüz bilemiyorlardı.” 


“KENARLARIMI TÖRPÜLEDİM” 

Hepimiz bu ülkede 
engelli ya da farklı 
bir görünüme sahip 
olmanın ne kadar zor 
olduğunu biliyoruz. Peki 
ya insanların, saçları 
olmayan bir kadına 
olan tepkisi nasıldı 
sokaklarda? 

“İlk dönemlerimde 
insanlarla kavga 
ediyordum. Vapura 
bindiğimde bana 
baktıklarını fark 
etüğimde “neden 
bakıyorsunuz?” 
dercesine bakıyordum 
ben de. Sanırım eskiden 
daha siyah beyazdım; 
yani ya çok siyahtım 
ya da çok beyaz. Güzel 
olduğumu hissettiğim 
anlarda farkında 
değildim, beyazı 
görmüyordum. Beyaz 
olduğumda da siyahı 
görmüyordum. Şu an 
grileştim! Karelerimin 
kenarlarını törpüledim, 
farkındalığım arttı ve 
bunu rahatsızlığım 
sonucu yaşadım tabii 
ki. Benim gibi ya da 
başka hastalıkları 
olan insanları hiç 
görmemiştim. Şimdi 
çok renkli etrafım, 
benim gibi çok fazla 
insan olduğunu 
görebiliyorum. Bize kültürel olarak kodlanmış 
şeyler de var tabii ki. Yurt dışında insanların 
bana baktığını pek görmedim, yalan 
söyleyemeyeceğim. Bunalımda olduğum bir 
dönem, yurt dışına gitmiştim. Kimse bana 
bakmıyordu ama burada kültürel kodlar 
bambaşka. Bizde içselleştirme özelliği çok fazla. 
“Yazık ya, çok da genç başına neler gelmiş?” 
diye bakıyorlar sana. Farklı tik hastalıkları olan 
insanlar için de böyle mesela, herkes onlara 
bakıyor. Sen nasıl bu dünyaya ait hissediyorsan, 
onlar da bu dünyaya ait hissediyor kendini ve 
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ötekileştirmiyor kimseyi. Eskiden çok 
keskindim yani. Siyahsam siyahtım 
beyazsam beyazdım. Şimdi griyim.” 


KENDİYLE YÜZLEŞME 


Bu hikayedeki ilk cesaret adımını 
merak ediyor ve soruyoruz: Peki peruğu 
çıkartmaya nasıl karar verdiniz? Şöyle 
devam ediyor Aslıhan; “Çalıştığım 
kurum konser serisi düzenliyordu. 
Sahneye çıkacak müzisyenlerden de 
eski arkadaşlarım var, tabii gizlendiğim 
için hastalığımı bilmiyorlar. Ömrüm 
boyunca dik durdum ve yine dik 
durup aslında kendimle ve herkesle 
yüzleşmeye karar verdim. O gece 
tanıdığım birçok kişi konsere 
gelecekti ve insanlar kapıdan içeri 
girmeye başladıklarında ben kapıda 
peruksuz duruyordum! Direktörümü 
ilk gördüğüm anı hatırladığımda 
hala gözlerim doluyor. “Aaa çok 
güzel olmuş!” dedi sevinçle ve ben o 
geceden sonra asla peruk takmadım! 
Tabii ki herkes çok destek oldu. Çok 
güzel göründüğümü ve benim adıma 
çok mutlu olduklarını söylediler her 
zaman. Hastalığı kabullendikçe hayat 
bana daha güzel şeyler getirmeye 
başladı. Bunu nasıl betimleyeceğimi 
bilmiyorum ama hakikaten inanmak 
lazım! Dans ederken kimseye kısmet 
olmayacak sevinçler yaşadım demiştim 
ya, aynı mutlulukları saçlarım olmadığı 
için de yaşadım. Çok güzel insanlarla 
tanıştım ve bilinirliliğim arttı. Bu 
durumum sayesinde hayatımdaki en 
özel insanlar bana geldi. Hayat getirdi 
onları bana... Şimdi herkese seslenmek 
istiyorum: Birbirimizi ötekileştirmeden 
yaşamak mümkün. Bir saniyeliğine 
kabul etmek, saygı duymak çok büyük 
yetiler değil. Ne olur birkaç saatliğine 
herkes sevgi dolu olsun, mutsuz eden 
her şeyin sebebi sevgisizliğe ve kötü 
düşünceye dayanıyor. Bir dakika 
herkesi sev ve herkesi olduğu gibi kabul 
et! Ona, olduğu şekilde sarıl. Hiçbir 
şeyi sınırlamadan, tanımlamadan 
hepimiz bir arada olup birlikte neler 
yapabileceğimize bakalım.” 

İdol olarak kabul edebileceğimiz bu 
harika kadının kendisinin de bir idolü 
olup olmadığı merak ediyoruz. “İdolüm 
yok. Herkesten bir şey öğrenebilirsin 
bu hayatta. Puzzle misali... Herkesten 
bir parça alıp birleştiriyorsun ve ortaya 
ahenkli nefis bir şey çıkıyor. Herkesin 
bambaşka bir hikayesi var. Dürüstlüğü 
için babamı, iyi kalpliliği için annemi 
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ve sonsuz sabrı ve her koşulda yardıma 
koşabildiği için ablamı idolleştirebilirim 
örneğin. Eskiden bu kadar iyi kalpli 
miydim, emin değilim... Ama annemi 
gördükçe ondan çok beslendim. 
Herkesten beslenmek mümkün, kediyi 
çok seven bir teyzeden bile!” 

Son olarak tüm bu yaşadıklarının 
ardından yalnızca mutlu insanlara 
tutunduğunu ve etrafında mutsuz insan 
varsa onları da mutlu etmeye çalıştığını 
söylüyor Aslıhan Begüm Gökçınar. 
Neden sonra anlıyoruz ki; “Yeryüzünde 
göz göze gelmenin bile bir hatırı 
yok mu?” diye soran şairi. Gerçekten 
de 'farklı” bellediğimiz ve hikayesini 
bilmeden acıyarak baktığımız herkesin 
hatırı var üzerimizde. Farklılıkları 
normal karşılayıp, her birinin sessiz 
şimşekler gibi kafamızın içinde bir 
farkındalık yaratması gerekiyor. Bunu 
Aslıhan gibi insanlar sayesinde, hep 
birlikte başarmak dileğiyle. 


“Dans ederken kimseye 
kısmet olmayacak 
sevinçler yaşadım 
demiştim ya, aynı 

mutlulukları saçlarım 

olmadığı için de 
yaşadım.” 
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GÜZELLİK 4 


Gülru İncu 


MAYBELLİNE 


Tİ 
NARS 


İkili güç 


edi 


MASTER DRAMA 
LIGHTLINER, 1733.99 


MAYBELLİNE 


Işıltılı derinlik 


Yaz aylarındaki favorimiz 
olan aydınlatıcılar şimdi de 
göz makyajına taşındı. Göz 

şeklinizi yeniden tanımlamak 
ve bakışlarınıza çarpıcı bir 
etki katmak artık çok kolay! 
Maybelline Master Drama 
Lightliner, yoğun pigmentli 
yapısı ve kolay uygulama 
imkanıyla makyajı sanata 
çevirmenize olanak tanıyor. 
Master Drama Lightliner'ın 
sekiz renk alternatifi var. 


LASTINGDRAMA' UGTLNER 
TRACELRLUMERE « DELNEADOR LUMINADOR. 


MAYBE KANE" 


VAR 


Yepyeni makyaj koleksiyonları, ünlü 
markaların en yeni parfümleri, 


NARSİSSIST POWER PACK LIP KİT, $£ 95 


Narsbucume'kadar encüçlü mat formüle sahip Powermatte renkli dudak parlatıcıları, güneşim 
ıpeiementserisindensımırlı sayıda üretilen ve mini boyda etkisini yok edecek kadar güçlü 
uctarklrenkten oluşan Narsissist Power Pack Lip Kit'lerini nemlendiriciler... Kozmetik dünyası 
piyasaya cıkardı. Temrensine uyum sağlayan tonlar ve kırmızılar bu ay VURUNUZU neşeyle Kk aplay acak. 
yumuşak likit yapılı formülle birleşmiş. Renkleri son derece Yazı Kk arşil amaya N ALIY MISIN, 12? 


yoğun ve dudaklara mat bir görünüm veriyor. 


CHANEL 
Şehirlerden ilham alıyor 


Chanel'in bu ay piyasaya çıkacak olan yeni parfüm serisi Les Faux 


De Chanel, şimdiden radarımıza girdi. Seri, Gabriel Chanel'in | .n 
— 


yolculuk yaptığı ve yaşamında izler bırakan şehirlerin anısına 
yaratılmış. Paris-Deaville, Chanel'in 1913 yılında ilk butiğini 


açtığı şehirden ilham alırken Paris-Biarritz, Chanel'in ilk couture ee b 
butiğini açtığı şehirden esinleniyor. Paris-Venise ise Chanel için iz KE 
Doğu ile Batı arasındaki sınırı ifade eden Venedik'i simgeliyor. 
PARIS-DEAVILLE, PARIS-BIARRITZ, PARIS-VENİSE 100 ML PARFÜM 1 600 

zi pe AŞ 
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SHIMMER 
BRICK 
AYDINLATICI 
PALETİ, 1390 


BOBBI BROWN 
Güneş etkisi 


Bronzlaştırıcı pudralar yeniden çekim 
alanımızda. Bobbi Brown, Warm 
Define Illuminate koleksiyonu ile 
bronzlaştırıcılara yeni bir boyut katıyor. 
Koleksiyon üç temel adımda cildi 
ısıtıyor ve aydınlatıyor. Bronzlaştırıcı 
pudraların yedi tonu var. Renklerini 
mercanlar ve kahvelerden alan 


Illuminating Bronzing Powder ise yılın 
her günü ışıldayabilmeniz için... 


BRONZING ILLUMINATING 
POWDER, $ 160 BRONZING 
POWDER, $ 160 


AYDINLATICI 
I i STICK, 1250 


İKİLİ KREM 
FAR, 7220 


AYDINLATICI GÖZ KALEMİ, $ 195 
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DARPHIN 

Bitki 
özleriyle 
güzelleşin 
Darphin'in bitki yaprakları 
içeren dudak parlatıcıları 
güneşli günlerde en 
büyük yardımcınız olabilir. 
Yumuşatıcı Mavi Kantaron 
Özlü Dudak Parlatıcı, 
Canlandırıcı Kalendula 
Özlü Dudak Parlatıcısı ve 
Besleyici Gül Özlü Dudak 
Parlatıcı olarak üç çeşidi 
var. Besleyici kayısı ve üzüm 
çekirdeği yağları dudakları 
parlatıyor ve daha dolgun 
bir görünüm veriyor. 

E vitamini dudakların 


HERMES 
Doğu'ya 
yolculuk 


Hermes'in 
Hermesssence kurumasını engelliyor. 
koleksiyonu Omega 6 ve Omega 9 ise 
ikisi Essence de dudakları dolgunlaştırıyor. 


Parfum, üçü 

Fau de Toilette 
olmak üzere beş 
yeni kokuyla 
yenilendi. 
Hermes'in 
yaratıcı direktörü 
ve parfümörü 
Christine Nagel'in imzasını taşıyan 
bu beş kreasyonda misk, mür, agar 
odunu ve sedir çağdaş notalarla 
buluşuyor. Doğu'nun izinde 
kadim zamanlar ve kutsal ritüeller 
yeniden var oluyor. 


PETAL INFUSION LIPSOIL 
NOURISHING, 1.89 


GIVENCAY 
Bir demet 
sabah ışığı 


Givenchy, Dahlia Divin'in yeni parfümü 
Eau Initale'i parlak, hafif ve zarif olarak 
tanımlıyor. Eau Initiale'in kalbinde 
manolya var. Manolya, yasemin ve gül 
esansıyla bir araya gelerek kadınsı bir 


AGAR EBENE 100 ML PARFÜM, 11337 


çiçek buketi oluşturuyor. Bu tazelik 
hissi bergamot, turunç ve kan portakalı 
içeren narenciyeli notalarla güçleniyor. 
Sedir ağacı ve sandal ağacı ise saf misk 
kokularının yumuşaklığını vurguluyor. 


AYDINLATICI ei 
KONTUR. £ 450 İKİLİ ALLIK, 5350 ör Kanak — 


TOM FORD | | 
Güneş kadar sıcak 


Tom Ford, Summer Soleil?18 
koleksiyonuyla karşınızda. Cildin yıl 
boyunca aydınlık görünmesi için özel 
olarak oluşturulan bu koleksiyon, göz 
alıcı renklerin izinde aydınlatıcı kontur, 
ruj, ikili allık, ikili krem far, göz kalemi 
ve aydınlatıcı stck'ten oluşuyor. 


DAHLIA DIVIN EAU INITLALE 
75 ML PARFÜM, 1490 
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GÜZELLİK 


BLUZ: SUDİ ETUZ $ 1050 
YÜZÜK: MON REVE 1595 


DİNGİL 
ZAMANI 


Yaz makyajında canlı tonlardan dingin yaz renklerine ton skalası 
geniş. Uyumlu bir bütünlüğün yolu ise kesinlikle dengeden geçiyor. 
Yüzün doğallığını bogamadan renk oyunlarıyla 
havanızı değiştirmenin yollarını keşfedin. 


BİR YAZ DÜŞÜ 5 


Başlı başına bile kullanması 
cesaret isteyen bir 


a 


renk somon. Tıpkı son 
dönemdeki favorimiz 
tek renk trendi gibi 
aynı tonlar üzerinden 
giderseniz yalın-şık bir 
güzellik yakalayabilirsiniz. 
Somon rengi ruj ve far 
kullanacaksanız ve hedefiniz 
doğal bir güzellikse şeftali 
ya da pembe tonlarında 
allıkları tercih edin ve koyu 
eyeliner uygulamalarından 


İN 
K 
Z 
, 


| NN kN 


kaçının. 

FOTOĞRAF: SERHAT HAYRİ 
GÜZELLİK EDİTÖRÜ: GÜLRU İNCU 

1. DIORRUJ 1137 SAÇ: ERDEM GÜL 

2. FLORMARFAR, 119.90 MAKYAJ: ORBAY BAŞ 

3. NARS ALLIK PALETİ, 1300 STYLING: FERAY KANPOLAT 

4. LANCOME MONSIEUR BIG MASKARA, $ 110 FOTOĞRAF ASİSTANI: BURAK ELMALI 

5. MAKEUP FOR EVER ULTRA HD PERFECTOR RENKLİ NEMLENDİRİCİ, *£ 175 MODEL: ZANETA SITKO/TRUE MODELS 
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GÜZELLİK 


NEON YAZ 


BLUZ: T.A.G.G 1900 
KÜPE: COS 1125 


Nude tai b ve Çembelei BİLEKLİK: MON REVE 455 


iddiasız ve her cilt tonuna 
uyan renkler. Biraz daha 
cesaretliyseniz neon renklere 
yönelin, çünkü neon renkler 
dinamik bir etki yarattığı 
için yaz makyajına hareket 
katıyor. Ancak kullanımı 
zor, bu nedenle çok kontrast 
tonlara yönelmeden 
seçtiğiniz renklerin alt 
tonlarını kullanmaya çalışın. 
Turuncuları sarılarla, 
pembeleri yeşil ya da 
mavilerle kombinleyin. 
Allık seçerken de rujunuzla 
uyumlu olmasına dikkat 
edin. 


SEPHORA 


mi de teint perfection Gö 
Sow perfection foundatiğ 


Hydratatian tOH CHANEL 
1Ö HA moleture 


004067 te 


NARS FAR, 7.105 

. SEPHORA FONDÖTEN, 164.90 
. DIVAGE ALLIK, 189 

. CHANELRUJ| 5190 

. FLORMAR MASKARA, 134.99 


Yı 


rboliç 
ascard 


I. 
2 
3 
4 
5 
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TULUM: EXOUL!SE $ 639 
KÜPE: KLOTO 4490 


RENKLERİN 
DANSI 


Yaz modasındaki çok 
renkliliği makyajınıza 
da yansıtın. Sarıdan 
turuncuya, pembeden 
vişne rengine renk 
skalasının en iddialı 
tonlarından ilham 
alın. Fark yaratmak 
için illa sıra dışı 
makyaj hilelerinden 
yararlanmanız şart değil, 
renklerin dansı bunun 
için yeterli. 


GÖKKUŞAĞI EFEKTİ 


Yaz makyajı çok renkliliği kaldırıyor; pembeler, vişne 
tonları, sarılar hatta morlar bile bir arada kullanılınca 
hoş bir gökkuşağı efekti yaratıyor. Bu konudaki en 
büyük yardımcımız far paletleri. Gözlerinizi öne 
çıkarmak istiyorsanız ten rengi fondöten ve elmacık 
kemikleri için de aydınlatıcı kullanın. Siz de göz 
pınarları için sarı, göz kapakları için üç ayrı ton 
pembe far kullanmak suretiyle kirpik diplerini ise 
mor, turuncu ve pembe farla renklendirerek yazın en 
iddialı makyajına imzanızı atabilirsiniz. 


AYDINLATICI, 120.75 

)X FAR PALETİ, £ 120 

Lİ FAR, 1192 

DER RUJ, £ 109 

NDÖTEN, $225 

SUPRA VOLUME MASKARA, $ 144 


Mascara Supra Volume 
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ISLAK ISTAR 


Uygulaması kolay, sade ve 
dikkat çekici. Banyodan az 
önce çıkmış gibi ıslak duracak 
bir etki yaratmak istiyorsanız 
saç köpüklerinden ya da 
wax'lardan yararlanabilirsiniz. 
Gözlere odaklanmak için 
şeftali tonlarını ve yumuşak 
turuncuları kullanın. Kirpik 
diplerinizi ise far fırçası 
ile renklendirin. Elmacık 
kemiklerindeki aydınlıkla uyum 
sağlaması için hafif parlak bir 
ruj kullanın. 


Sİ elele HAZİRAN 2018 


BLUZ: MADEBYZA 1490 


Il. SHISEIDO ALLIK, 
1199 

2. SEPHORA 
AYDINLATICI 
PUDRA, 1539.90 

3. YSLBEŞLİ FAR, 
1255 

4. CLINIOUE 
MASKARA, 199 

5. DIEGO DALLA 
PALMA RUJ, 199 
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DENİZDEN GELEN 


BLUZ: ZELL 12900 
KÜPE: LUUM DESIGN 


Islanmış etkisi uyandıran 
10175 


saç modelleri sadece casual 
kıyafetlerle değil birkaç küçük 
değişiklikle yaz partileri için 
de uygun oluyor. Eğer doğal 
makyajı tercih ediyorsanız şeftali 
tonlarından şaşmayın. Yalın ve 
net bir görünüm için renkli 
nemlendirici ve aydınlatıcı 
uygulayın. Far olarak açık 
pembe ve nude tonları tercih 
edin. Yoğun maskaradan ve 
eyeliner'dan ise uzak durun. 


3 
ve 
Di 1 
RL | 
Hydrançei 
RİCHE | 
| 
— 
- 
... | 5 
I. NARSİKİLİ FAR, 1150 
2. MAX FACTOR ALLIK, 162.90 
3. BOBBI BROWN AYDINLATICI, 5250 
4. BURBERRY RUJ, 1163 i 
5. AVENE HYDRANCE PERFECTEUR RENKLİ NEMLENDİRİCİ, 189.90 
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Amway Artisiry Cili Bakım Ürünleri 


ile gözlerinize 


hak ettiği bakımı verin 


“Gözler Ruhun Aynasıdır” 


Çok çalışma ve çok az uykunun neden 


ARTISTRY 
HYDRA-V'M 
Göz için 
Canlandırıcı 
Jel Krem 


CİLDİNİZİ NEMLENDİRMEK, 


RENKLENDİRMEK VE 
AYDINLATMAK İÇİN EN 
HAFİF YOL 


Kimin için? 

Göz jellerinin dokusu daha hafiftir - 

başta yağlı ciltler olmak üzere her cilt tipi 
için uygundur. Nemlendirici ve yağlı 
olmayan bu jel krem, cildin üzerinde kayar 
ve hızlı bir şekilde emilir. 


Faydaları nelerdir? 

Göz çevresindeki alanı hızlı bir şekilde 
ferahlatır ve anında nemlendirir, bu şekilde 
gözler daha canlı bakar. Şişkinliğin ve göz 
altındaki koyu renkli halkaların 
azaltılmasına yardımcı olmak üzere 
tasarlanmıştır. 


Nasıl kullanmalıyım? 

Gözlerinize hızlı bir şekilde canlılık ve 
yüzünüze aydınlık getirmesi için sabahları 
ilk iş olarak bu kremi uygulayın. 


olduğu işaretleri yok edin 


ARTISTRY YOUTH 
XTEND'M Yoğun 
Besleyici Göz Kremi 


YAŞLANDIRICI 
ELEMENTLERE KARŞI 
KORUMA İÇİN 
GÜÇLÜ FORMÜL 


Kimin için? 

Göz çevresindeki alanda erken yaşlanma 
işaretlerini yavaşlatmak, daha genç 
görünmek ve kaz ayaklarını hedef almak 
isteyenler tarafından kullanılabilir. 


Faydaları nelerdir? 

İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görüntüsünü 
hafifletmek amacı ile hassas göz çevresi 
için tasarlanmıştır. Çevresel hasara karşı 
korumak ve göz çevresindeki cildi canlı 

ve tazelenmiş tutmak için güçlü bir 
antioksidan komplekstir. 


Nasıl kullanmalıyım? 

Cildinizi temizledikten ve tonik 
uygulamasından sonra cilt bakımınızın 
nemlendirme parçası olarak bu 

kremi kullanın. 


ARTISTRY SUPREME 
LXTM Yenileyici 
Göz Kremi 


YENİLEYEN VE 
SIKILAŞTIRAN 
LÜKS KREM 


Kimin için? 

Tüm cilt tipleri için uygundur, lüks, sıkı 
ve kalkık bir cilt isteyen ve hızlı sonuçlar 
arayan herkes tarafından kullanılabilir. 


Faydaları nelerdir? 

İnce çizgiler ve kırışıklıklardan göz 
altındaki torbalara ve sarkan göz 
kapaklarına kadar göz çevresindeki 
görünür yaşlanma belirtilerini azaltır. 


Nasıl kullanmalıyım? 

Cildinizi temizledikten ve tonik 
uygulamasından sonra göz çevresindeki 
tüm alana nazik, hafif dokunuşlarla 
içeriden dışarı doğru 3609 daire hareketi 
ile uygulayın. Günde iki kere ve makyaj 
öncesi baz olarak kullanılabilir. 


WWW.aMWAY.COM.İT 


AMWAY ARTISTRY CİLT SAĞLIĞI BAŞ EĞİTMENİNDEN CİLTLE İLGİLİ İPUÇLARI 


| 


DOĞRU ÜRÜNÜ 
BULDUKTAN SONRA 
ONU DOĞRU ŞEKİLDE 


“GÖZ ÇEVRESİNDEKİ CİLT, UYGULADIĞINIZDAN 
DİĞER ALANLARA GÖRE a 
DAHA HIZLI BİR ŞEKİLDE 

YAŞLANMA BELİRTİSİ 
GÖSTERİR” 


Michelle D'Allaird, 
Cilt Sağlığı Baş Eğitmeni 


Hepimiz "gözler, ruhun aynasıdır" sözünü 
duymuşuzdur. Gerçekte de gözlerimiz bizim 
yaşam hikayemizi anlatır. Gözlerimiz ışıldar 
ve parlar, ıslanır ve ağlar, acı ile yanar ve 
sevinç ile erir. Aynı zamanda yaşadığımız 
her başarılı yılın dakika dakika detaylarını 
da gösteren ilk alandır. 

Göz çevresindeki cilt, diğer alanlara göre 
yaşlanma belirtilerini daha çabuk gösterir. o Göz ürünleri, göz çevresindeki hassas alan O için bu sayfada önerdiğimiz ürünlere bakınız. 


yl) 4m 


Bu hassas dokunun korunması, erken için formüle edilmiştir ve hassasiyeti Göz ürünleri, hem sabah hem de gece 
yaşlarda ve buna ihtiyacımız olduğunu ve tahrişi minimize etmektedir. kullanımına uygundur. Temizlik ve tonik 
fark etmeden önce mutlak bir gerekliliktir. e  ARTISTRY serisi, farklı sorunlara hitap eden O uygulamasından sonra kullanınız. Hassas 
Aslında bu çok kolay bir iştir ve ARTISTRY farklı ürünler sunmaktadır. göz alanına az miktarda narin hareketlerle 
ile daha da kolaylaşmaktadır. Göze özel Hassas göz alanının bakımına özel kaliteli uygulayacağınız ürün anında cildinizi 
ürünün kullanılması önemlidir. markamızın ürünlerinden üçüne göz atmak iyileştirecek ve koruyacaktır. 


“Göz makyajınızı her 


gece temizleyin” 
v 


ARTISIRY ARTISTRYTM Göz ve Dudak Makyajı Temizleyicisi ile gözlerinizdeki ve 
dudaklarınızdaki makyajı derinlemesine ama hassas bir şekilde temizleyin. 
Bu hafif formüllü çift fazlı makyaj temizleyicisi, uzun süre kalıcı ve 
suya dayanıklı makyajın temizlenmesi için özel olarak formüle edilmiştir. 


wWww.amway.com.ir 


ARTISTRY 

Göz & 

Dudak 

Makyajı FORWARD BEAUTY 


-- ARTISTRY 


BU BİR REKLAMDIR. 


GÜZELLİK e 


Gülru İncu 


Aka, 


| “EYELİNER, RN e 


DAISY DREAM 
e YACOBS 


Ulm İ 


SMASHBOX mi? m D . : 
ANIMI 


GÖZ KALEMİ, | b yy jr OM FORD 
; a NEROLI 
pipi PORTOFINO 
DOLCE&GABBANA li. ÜCUT YAĞI, 
DÖRTLÜ FAR, t3 12598 da, Ji) | t310 
1 : (5 


e Sİ 


İBURBERRY DÖ LÜ FAR, 1215 


ROBERTO | 
CAVALLI 
PARADISO 
AZZURRO 50 NU 
PARFÜM, $395 


yaa 
DIVAGE FAR, 149f 


e 


YSL OJE, $ 125 


> e” /AYBELLİNE RUJ, $ 24.99 


// 


Sakin ve liuzurlu amd» © 
biraz gizemli, çokça << 
özgür. Bu ay açığından“ 
koyusuna Mavinin; 
tüm tonlarının çekim 
alanındayız. a 


.” 


NEYELINER, $95 


SISLEY FAR, 1225 
—a, 


# FLORMAR RUL $ 24.99 
NARS EYELİNER, $ 110 r 
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AÇIK HAVA KEYFİ 


BEST COFFEE SHOP 


ILAVAYLA 


UKUĞU? (aşşa 


PASTANELERİ KOKOREÇ 


TRUMP CADDE, TRUMP ALIŞVERİŞ MERKEZİ 
TERAS KATINDA. RUM P 


me m EE ALIŞVERİŞ MERKEZİ 
MECİDİYEKÖY / ŞİŞLİ - TO 212 348 78 67 
Ta il > 
g8 rumpalisverismerkezi.com 


da | — “ 
ı doğum riskinin azalmasına yardımcı olur. ) € 14) € S5 I S 
tasının, görme keskinliğinin ve | <5 ğa ai i 
iyabeti, hipertansiyon ve buna bağlı Max il, € 


zehirlenmesi) gelişiminin 


sağlıklı bir şekilde 


idir. 


| 
ReGenesis MAX | 
omega 3, folik asit, iyot ve 


ihtiyaç duyulan vitamin ve 
mineralleri içeren 
bir takviye edici gıdadır. | ye 4 pekis 


m > 


b 
Referanslar: 
L Samur GE, Gebelik ve Emziklilik Döneminde Beslenme, TC SB Temel Saglık Hizmetleri GM 2012. 
2.Coletta JM, et al. Rev Obstet Gynecol. 2010;3(4)163-171. 


3. http//americanpregnancyı org/pregnancyhealth/omega3fishoil/ (Erişim: Mayıs 2018). ii 

4. Otten a a tay Beyan les The Essential Guide to Nutrient Reguirements http//Www.nap.edu/catalog/11537.html Rethinking healthcare 
Koui Ani ir. 

& Cali K ela Thyrold 2013;23(8k927-937. www.exeltis.com.tr 

7. ReGenesis MAX ürün bilgisi. 


ei 
hi ii © 


SAĞLIK 


/ 
Er 


GEBELİKTE VİTAMİN-MİNERALTAKVİYESİ 


o o .. o 
40 haftalık gebelik sürecinin ardından bebeğini sağlıkla kucağına almak 


isteyen anne adaylarının, bu dönemde vitamin ve mineral tüketimine özen 
göstermesi her iki taraf için de büyük önem taşıyor. 


nne olmak için bir 
bebek sahibi olmayı 
istemekten daha fazlası 
gerekiyor. Çünkü 
gebelik döneminde 
ortaya çıkan birtakım sorunlar hem 
annenin hem de bebeğin sağlık 
durumunu etkileyebiliyor. Bunların 
başında da vitamin ve mineral 
eksiklikleri geliyor. En sık demir ve iyot 
eksikliğine rastlandığını belirten Kadın 
Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji 
Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Bildirici, 
“Günde üç porsiyon süt ve yoğurt 


www.elele.com.tr 


(örneğin, iki bardak süt ve bir kase 
yoğurt) tüketmeyen gebelerin kalsiyum; 
haftada iki kez balık yemeyenlerin de 
Omega-3 desteğine ihtiyacı oluyor. 
Gebelerde anemi (kansızlık) de çok 
yaygın görülüyor. Çünkü kanın sıvı 
kısmı gebelikte ciddi artış gösteriyor. 
Alyuvar üretimi artmasına rağmen, bir 
nevi dilüsyon (seyrelme) oluyor. Bu 
nedenle gebelerin demir ihtiyacı artıyor. 
Demir preperatları kullanan gebelerin 
ortalama hemoglobinleri daha iyi 
olurken, kansızlık riskleri azalıyor” 
diyor. 


EKSİKLİĞİ ANNEYİ DE 


BEBEĞİ DE ETKİLİYOR 
Bir kadının vücudunda ciddi değişikliklere yol 
açan gebelik döneminde vitamin ve mineral 
takviyelerinin kullanımı büyük önem taşıyor. 
Prof. Dr. İbrahim Bildirici, bu tablonun 
annede kansızlık, halsizlik, osteoporoz, 
bağışıklık sisteminde zayıflama ve depresyon 
gibi birçok soruna yol açabildiğine dikkat 
çekerek, “Bebeklerde de erken doğum, 
düşük doğum ağırlığı, doğumsal anomaliler, 
zihinsel gerilik, kemik ve dişte gelişim 
bozuklukları ile görme sorunları gibi birçok 
rahatsızlığa neden olabiliyor” diyor. 
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SAĞLIKLI BİR OMURGA 
IÇIN FOLIK ASİT ŞART 

Tüm bu nedenler, gebelikte vitamin- 
mineral takviyesi kullanmanın önemine 
işaret ediyor. Ama bazı takviyeleri, 
gebelik öncesinden itibaren kullanmaya 
başlamak gerekebiliyor. Dolayısıyla 
en ideali, daha gebeliğin planlama 
aşamasında veya gebe kalmadan bir 
ay öncesinden başlayarak, gebelik 
ve lohusalık boyunca sürdürülmesi 
şeklinde ifade ediliyor. Örneğin; folik 
asit gebe kalmadan önce başlanmış 
ve alınıyorsa bebeğin kafatasında, 
sırtında, omurgasında açıklık (nöral 
tüp defekti) riski belirgin olarak 
azalıyor. Omurga gelişimi çok erken 
dönemde olduğundan, çoğu durumda 
gebelik fark edildikten sonra folik asit 
başlanması riskleri azaltmakla birlikte 
ortadan kaldırmayabiliyor. Gebelik 
öncesinde ve sırasında sadece folik 
asit ve demir takviyesinin yeterli olup 
olmadığını ise Prof. Dr. Bildirici, şöyle 
açıklıyor: “Bugün biliyoruz ki folik asitle 
birlikte BI2 vitamini fetusta nöral tüp 
defekti riskini daha fazla azaltıyor. Buna 
ek olarak her anne adayının vitamin 
veya eser element eksikliği ya da ihtiyacı 
farklı olabiliyor. Dolayısıyla multivitamin 
ve eser elementlerin beraberce takviye 
edilmesi, en azından annenin asgari 
ihtiyaçlarının karşılanması açısından 
daha mantıklı. Anne adayında kansızlık 
varsa bunun nedeninin araştırılması 
da önem taşıyor. Eksiklik saptanması 
halinde bu tablonun düzeltilmesi, 
kırmızı et tüketimi yeterli değilse 
örneğin, vejetaryen ya da vegan bir 
gebe olması halinde demirle birlikte 
BI2 vitamini, kalsiyum, D vitamini 
ve Omega-3'ün de takviye edilmesi 
gerekiyor. Tüm vitamin ve eser 
elementler önemli olmakla birlikte, 
bebeğin büyüme gelişimi için folik asit 
ve demirin yanı sıra kalsiyum, DHA, iyot 
ve D vitamininin de yeterince alınması 
önem taşıyor.” 


BEYİN GELİŞİMİNİN TEMELİ 
OMEGA-3'LE ATILIYOR 
Folik asit ve demirin yanı sıra 
Omega-3'ün de gebelikte alınması 
önem taşıyor. Çünkü bu yağ asidi insan 
vücudunda sentezlenemiyor ve diyet 
ya da takviyelerle dışarıdan alınması 
gerekiyor. Araştırmalar, en faydalı iki 
Omega-3'ün EPA ve DHA olduğunu 
gösteriyor. EPA; kalp, bağışıklık 
sistemi ve vücudun iltühaba yanıtında 
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PROF. DR. İBRAHİM BİLDİRİCİ 
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM, 
PERİNATOLOJİ UZMANI 


rol alırken, DHA ise beyin, gözler 

ve santral sinir sistemini destekliyor. 
Dolayısıyla gebe ve emziren kadınlar 
açısından önem taşıyor. Omega-3'lerin 
bebeğin nörolojik ve erken dönem 

göz gelişiminde de önemli role sahip 
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bildirici, 
“Gebe kadınların diyetine EPA ve 

DHA eklenmesinin, bebeğin görsel 

ve zihinsel gelişimine olumlu katkı 
sağladığı bildiriliyor. İnfantlarda alerji 
riskini azalttığına yönelik yayınlar da 
bulunuyor. Bu iki takviyenin erken 
eylem ve doğum, preeklampsi risklerini 
azaltırken, infantın doğum kilosunu 
arttırdığı da çalışmalarla ortaya konuyor. 
Eksikliği halinde annenin depresyon 
riskini de arttırıyor. Gebelerin günde 
200-300 mg DHA alması gerekiyor” 
diyor. 


FARKLI MİNERALLER 
TUKETMEK GEREKİYOR 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), iyotlu 


tuz kullanımının yaygınlaşması için 


BULANTILARA KARŞI 
Bö VİTAMİNİSZENCEFİL 


Herkeste olmasa da birçok gebe, 
bulantılardan şikayet edebiliyor. Bu dönemde 
bulantıyla mücadele etmede alınabilecek 
önemlerin ilk sırasında B6 vitamini ve zencefil 
kombinasyonunu öneren Prof. Dr. İbrahim 
Bildirici, şu bilgileri veriyor: “Gebelere sık 
sık küçük öğünler şeklinde beslenmeyi 
öneriyorum. Koku duyarlılığı olabileceği için 
ev dışında hazırlanıp getirilen atıştırmalıklar 
avantaj sağlayabiliyor. Ciddi olgularda 
kademe kademe çeşitli ilaç alternatifleri de 
önerilebiliyor. Reflüsü, mide yanması şikayeti 
olanlarda ise buna mide koruyucu ve anti- 
reflü tedavisi eklenebiliyor.” 


büyük çaba harcamış ve son 25 yılda 
önemli iyileşmeler kaydedilmiş olsa 
da iyot eksikliği tüm dünyada oldukça 
yaygın. Oysa iyot, tiroit hormonlarının 
üretimi için gerekiyor. Annenin 

troit hormonları da bebeğin beyin 
gelişiminde kritik bir rol oynuyor. 

Bu nedenle, tercihen gebelik öncesi 
dönemde anne adaylarının tiroit 
fonksiyonlarının değerlendirilmesi; 
troit hormonu ile iyot takviyesi 
gerekiyorsa daha gebe kalmadan önce 
başlanması; gebelik süresince de takip 
edilerek devam edilmesi gerekiyor. 

Çinko da önemli bir mineral. Hücre 
büyümesi, gelişimi ve diferansiasyonu 
için öneme sahip bu eser elemente 
dair eski yayınlar, annede çinko 
eksikliğinin düşük, erken ya da ölü 
doğum ile fetal nöral tüp defektleri 
gibi gebelik komplikasyonları arasında 
bağlantı olabileceğini gösteriyordu. 
Yeni araştırmalar ise çinko takviyesinin 
özellikle malnütrisyonun yaygın olduğu 
bölgelerde gebelik süresini uzatırken, 
erken doğum riskinde azalmaya yol 
açabildiğini ortaya koyuyor. 

Prof. Dr. Bildirici; bebeğin kemik, 
diş, kalp, kas ve sinir gelişiminde rol 
oynayan kalsiyumun da gebelikte 
günlük 1000 mg düzeyinde alınması 
gerektiğini söyleyerek, “Eğer gebelikte 
yeterince alınmazsa kemiklerde 
kalsiyum kaybı oluyor ve gelecekte 
osteoporoz ile kemik kırığı riski artıyor” 
diyor. 


BESLENME ALIŞKANLIKLARI 
TAKVİYEYİ GEREKLİ 
KILIYOR 

Birçok anne adayının aklında benzer 
sorular oluyor. Bunlardan biri de 
“Gebelikte profilaktik multivitamin ve 
mineral kullanımı gerekli mi?” Prof. Dr. 
Bildirici, bu soruyu şöyle yanıtlıyor: “Ben 
gerekli olduğuna inanıyorum. Çünkü 
her kadının beslenme alışkanlıkları 
farklı. Kimi gıdalara karşı duyarlılık 
söz konusu olabiliyor. Örneğin, Türk 
toplumun yarıya yakınında laktoz 
intoleransı var ve süt tüketimi bundan 
olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla anne 
adayının kalsiyum takviyesi alması 
gerekiyor. Demir takviyesi kullanımı 
da hemen her gebe için büyük önem 
taşıyor. Avlanma yasağı olduğunda ya 
da denize kıyısı bulunmayan yerlerde 
yaşayan pek az aile haftada iki gün balık 
tüketebiliyor. Bu durumda Omega-3 
desteği kullanmak da önem arz ediyor.” 
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vazgeçemeyiz tabii ama bir yandan — 
da tuzlu su, rüzgar ve güneş ğ 


saçlara zarar verebiliyor. Saçı 
güneşten koruyan ve yıpranan 
saçı onaran bakım kremleri : 
plaj çantamızda sağlam bir yer YAĞ. 
edinmek istemekte haklılar. TERAPİSİ 
Güzellik Editörü GÜLRU İNCU 
Fotoğraf NURDAN USTA 
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. THE BODY SHOP BANANA TRULY 
NOURISHING SAÇ MASKESİ, 179.90 

. JOHN FRIEDA FRIZZ EASE 
NEMLENDİRİCİ SAÇ YAĞI, 564 

. KLORANE NOURISHING LEAVE-IT- 
CREAM SAÇ BAKIM KREMİ, 549 

. TONI&GUY HEAT PROTECTLON SAÇ 
KORUYUCU SPREY, 552 

. AVEDA SUN CARE SAÇ KORUYUCU 
SPREY, 7110 

. SACHAJUAN GÜNEŞ SONRASI 
BESLEYİCİ SAÇ KREMİ, 196 

. PANTENE YAĞ TERAPİSİ ARGAN 
YAĞLI ELİXIR, £ 13.90 


“ni SOtani 
OMAPAO enn , 
OL Füşe 


. DUCRAY SPF 50$* MELASCREEN 
Ni GÜNEŞ KREMİ, 174.90 

2. BABESPF50* YÜZ İÇİN GÜNEŞ 
: KREMİ, $ 64.99 
3. MURAD CITY SKIN SPF 50 AGE 
DEFENCE GÜNEŞ KREMİ, 5350 


4. NUXE SPF 30 GÜNEŞ YAĞI, $ 95 © Bapensün 
5. SHISELIDO SPF 30 GÜNEŞ KREMİ, wing Protection LOtiO 
1189 
6. CAUDALIE SPF 50 YÜZ İÇİN a 
Ü İ E | SPF ei 
GÜNEŞ KREMİ, 115 i- 306 


4EĞH PROTUCHON 


HAVTE PROTLCTNON 
ATLR RE SES YAN 


#MÜTEMENT 
ME SES TANYA UTAL 
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GUNİUŞ 


ISIĞI 


2 
: Hem bronzlaşıp hem 
20* de güneşle dost olmak 
: mümkün mü? Elbette. 
Sey Yüksek koruma sağlayan 


güneş kremleriyle güneşi 
selamlamanın tam zamanı. 
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. BIODERMA REFRESHING AFTER SUN 
. NERAC SUNIFIC APRES-SOLEİL SILKY 


. COSMED SUN ESSENTIAL AFTER SUN 


. LANCASTER TAN MAXIMIZER 


5 elele HAZİRAN 218 
96 lele HAZİRAN 2 


Güneş sonrası losyonları 
hem serinletme özelliğiyle 
cildi rahatlatıyor hem de 
cildin kaybettiği nemi geri 
kazandırıyor... 


NA Y/ 


| 

KN 

SUNIFIC 
TES.SOLEİL 

z IM SOYEUX 


ERA 
M0 4 REDENERATMI 


. AVENE AFTER-SUN GÜNEŞ SONRASI 
VÜCUT LOSYONU, 138.88 

. YVESROCHER AFTER SUN GÜNEŞ 
SONRASI VÜCUT LOSYONU, 547.90 


GÜNEŞ SONRASI VÜCUT SÜTÜ, 159.50 
SERUM, $ 119 


GÜNEŞ SONRASI VÜCUT LOSYONU, 
136 


REPAIRING AFTER SUN GÜNEŞ 
SONRASI VÜCUT YAĞI, 5205 


ABONELİĞİ HEM ÇOK KOLAY 
HEM DE ÇOK AVANTAJLI 


12011 
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| EENOME | » 
| ARAMIZDA? Bi. Y 


E 1001L 


* Bonus, Maximum, World, Axess kredi 
kartlarına taksit uygulanır. 


"AĞRI MERKEZİ 
02124780300 


www.dbabone.com 


BAĞLAÇ MI, 
AYRAÇ MI? 


lay 
* CANSELELEN 
sim 


ANIR 


DÜŞÜNEN, » PEŞ ZGÜMEK 
ADAM » HASKENSKLK 
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NE DEMİŞ 
BÜYÜK ÜSTAT. 


Bazı hatırı sayılır ustalar var ki tecrübelerindiğtaşlarıyla 
döşedikleri, aşındırdıkları yolları ne bir adım gide ne bir adım 
geride, tam anlamıyla yan yana genç kuşakla Büklüğkte yürümeye 
devam ediyor. Kendi alanlarında duayen beş isimeeni nesilden 
hangi ismi beğendiklerini sorduk ve onları geriğiğetür.adaşlarıyla 
birlikte fotoğrafladık. Bakalım, ne değişse 1? 
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“Televizyonun getireceği 
kolay.şöhret ve bol 
paraya:yüz vermeyen, 
tiyatro sanatı için 
sürekli ğalışan, üreten 
Yiğitle aynı yolun 
yolcusu olduğumuzu 
düşünüyorum ve ondan 
çok şey bekliyorum.” 


RÖPORTAJ: SİMAY ENGÜR | 
FOTOGRAF: SERHAT HAYRİ 
STYLING;: ZEYNEP ŞİMŞEK 


SAÇ VE MAKYAJ: AKIN ÜNAL, ONUR MARANGOZ, MURAT AKBULUT 


FOTOĞRAF ASİSTANI: BURAK ELMALI 
STYLING ASİSTANLARI: ECE YÜCESOY, AYA FAROUK 


KIYAFETLER İÇİN; VAKKO, NETWORK, HUGO BOSS, MEHTAP ELAİDİ, LANVIN, 


CHRISTIAN LOUBOUTIN'E TEŞEKKÜR EDERİZ. 
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GENCO ERKAL 


“Çok düşündüm gençler arasından seçilmiş yol 
arkadaşım kim olabilir diye. Gerçekten çok yetenekli 
oyuncularımız var. Ama ben mesleği sadece oyunculuk 
olarak görmüyorum. Tiyatro insanı olmak başka bir şey. 
Tiyatroyu bir bütün olarak görmek, yaşamın odağına 
yerleştirmek, oyunculuğun ötesinde yönetmen olmak, 
oyun çevirmek, uyarlamak, yazmak, dramaturgluk 
alanında ustalaşmak, bir tiyatro kurmak, kaptanı 

olarak fırtınalı denizleri aşıp gemiyi limana ulaştırmak, 
tiyatronun toplumsal, politik sorumluluğunun bilincinde 
olmak, karanlık günlerde yol gösteren bir deniz feneri 
gibi ışık saçmak... Benim için safkan tiyatrocu olmanın 
vazgeçilmezleri bunlar. Bütün bu ölçütleri koyunca hiç 
duraksamadan; “Yiğit Sertdemir” dedim. Kendisi İstanbul 
Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu ve yönetmeni, 
Altıdan Sonra Tiyatro ve Kumbaracı50'nin kurucusu, 
yönetmeni, Mimar Sinan Üniversitesi'nde oyunculuk 
öğretiyor. Televizyonun getireceği kolay şöhret ve 

bol paraya yüz vermeyen, tiyatro sanatı için sürekli 
çalışan, üreten Yiğit'le aynı yolun yolcusu olduğumuzu 
düşünüyorum ve ondan çok şey bekliyorum. Herkes 
bu macerada kendi yolunu bulacak, düşe kalka. 

Benim için önemli olan tiyatronun gücüne inanmak, 
tutkuyla bağlanmak, çalışmak, numarasız, yapmacıksız, 
içten olmak, yaptığın işe ve izleyiciye saygıdan ödün 
vermemek, ileride yapmış olmaktan utanacağım işlere 
bulaşmamak... Ustam olarak Yıldız Kenter'i anmak 
isterim ben de. Konservatuvar okumadım, alaylı bir 
oyuncuyum, ama Kent Oyuncuları'nda onunla birlikte 
çalışarak geçirdiğim dört yıl dünyalara bedel.” 


YİĞİT SERTDEMİR 


“Genco Erkal bu yolu seçmiş herkes için devrilmez, 
örnek bir usta olduğu için benim ismimi söylediğinde 
gurur duydum. Aslına bakarsanız insan öleceğini bilen 
tek canlı iken, sanatın vazifesi de az çok ölüme meydan 
okumak oluyor. Yaşamdaki varlığımıza anlam katmak. 
Hayal dünyamızı beslemek. Ertesi sabah uyanmamıza, 
nefes almayı sürdürmemize bir sebep yaratmak. 
Genco Erkal da benim için umut demek. Her türlü 
engele, zorluğa, yılgınlığa, çaresizliğe rağmen; yarın 

da üretebilmek, ürettiğimizle heyecanlanabilmek, bir 
arada yaşayabilmek adına umut. Aynı zamanda yaratıcı 
kişiliği, oyunculuğu ile aynı sahneyi paylaşmamış olsak 
da büyük bir hoca. Üstelik yeniye açık olan, diğer 
üretenleri takip eden, hem maddi hem manevi destek 
vermeyi de sürdüren bir duayen. Böyle bir ismin, beni 
de bu yolculukta görüyor olması, elbette henüz hak 
etmediğimi düşündüğüm bir iltifat. Benim de oyunun 
türü, yaratmak istediğim evren, dil, derdim ne olursa 
olsun öncelikle yapmaya gayret ettiğim şey seyirciyi 
“gerçek'ten 'hayal'e taşımak oluyor. Elbette yaşadığımız 
çağdan, geçmişimizden ve gelecek tasavvurumuzdan 
uzaklaşmadan. Bu sayede yalnız olmadığımızı da anlıyor 
ve her türlü sorunu atlatmaya dair de birbirimize güç 
veriyoruz. Tiyatro, öğrenmenin sonsuz olduğu bir 
yolculuk; ne kadar tecrübeniz olursa olsun... Üstelik 
usta olarak gördüğümüz isimlerin her daim kendini 
tazelemeye çalıştığını görürken, aksini yapmak zaten 
mümkün değil.” 


HAZİRAN 2018 ele 


ELELE ÖZEL 


İÖ elele HAZİRAN 2018 


“Ana akıma hiçbir 
zaman iş yapmadım. 
Alternatiftim, 
Kalben de öyle.» 


NÜKHET DURU 
MÜZİSYEN 


“Kalben'in şarkılarını ilk duyduğumda “Ne şeker, 
hayatın içinden... demiştim. Sonra bir gece 
karşılaştık. Öyle sıcak, ablasına kavuşmuş bir kız 
gibi yaklaştı ki bana... Aynı fotoğraftaki gibi dizimin 
kenarına oturdu ve “Nükhet Duru sen nasıl bir 
şeysin ya, ben şimdi senin yanında mı oturuyorum?” 
dedi. Sanki kendisi sıradanmış da bana rastlamak 
çok zormuş gibi; halbuki aynı camiadayız. Onun bu 
komplekssiz hali, o samimi şarkılarını da açıklığa 
kavuşturdu benim için. Gerçek hisleri üzerine 
yazıyor. Yani sabah kahvaltıda sevgilisi ona iyi 
davranmadıysa, bunu şarkıya dökebiliyor ya da olağan 
bir kadının yapmayı tercih etmeyeceği kadar iltifat 
edebiliyor! Bunlar arınmış ve de kir tutmayan bir 
ruhun yansımaları. Öncelikle Kalben bana çok yakın 
davrandı ve onu tanımamı sağladı. Hem sanatçı hem 
de insan olarak inceledim onu ve sorduğunuz an, ilk 
isim olarak, otomatik yanıtım Kalben oluverdi. Ben 
de şarkı söyleyerek deşarj oluyordum; çünkü ben 
ağlayamayan bir insanım, ve çok isterdim şakır şakır 
ağlamayı. Çocukluğum, tanışamadığım genç kızlığım, 
ergenliğim, derken birdenbire iş hayatının içinde 
birtakım hesaplar içinde buldum kendimi. Şarkılarda 
dertleşme ihtiyacı hissettim. Gerçekten çok emek 
verdim öncelikle insan olmaya ve kalp kırmadan 
yürümeye. Ama insanlar benim içimden geçenleri, 
ideallerimi ya da yaşadıklarımı bilmediklerinden 
popülerliğim dolayısıyla bir standarda oturtmak 
istediler. Ben de reddetmek ayıp olacak diye 
düşündüm. Oysa bu dört yapraklı yoncanın içinde 
bulunmadığımı en iyi ben biliyordum. Bu ne daha iyi 
olduğumdan ne de daha kötü olduğumdan... Yani 
ana akıma hiçbir zaman iş yapmadım. Alternatiftim, 
Kalben de öyle.” 


KALBEN 


“Hayatımın bir kısmını çok şanssız biri olduğumu 
düşünerek geçirdim. Sanki dünyadaki bütün 
kötülükler benim başıma geliyormuş gibi. Kendimizi 
arıyoruz, yolumuzu arıyoruz, doğru seçimler 
yapamıyoruz çoğu zaman ve doğru insanlarla bir 
araya gelemiyoruz. Hep bir rastgelelik oluyor 
hayatta. Canım Nükhet Duru beni bir müzisyen 
olarak sevdiği için, benim müziğimi sevdiği için ve 
beni bir insan olarak kıymetli bulduğu için o kadar 
şanslı hissettim ki! O güzel dünyasında adımı alıp 
bir yere koyduğu için çok mutluyum. Sektörün 
kanunlarını hiç bilmeyerek sadece gitar çalıp 
inandığım insanlarla bir araya gelerek müzik yapmaktı 
niyetim. Ama kimlere inanacağını bilemiyorsun. 
Kimin sana nereden zarar vereceğini anlaman 
zaman alıyor ne yazık ki! Sen zannediyorsun ki, 
*yalnızca müziğimi yapacağım ve sevdiğim insanlarla 
buluşacağım” ama öyle olmuyor. Öğrendim ki doğru 
insanlar değillerse onları kaybetmen gerekir bazen. 
Mesela bir eşya saklarsın ve sana bir şeyler öğretir 
ama o eşyayı kaybettiğinde, onu özlemek de sana 
çok şey öğretir. İnsanlar da öyle bence. Böyle 

bir ortamda Nükhet Duru'nun ismimi söylediğini 
öğrendiğim an, “Bu ne güzel bir gün! Sen acaba kime 
bir iyilik yaptın da başına bu geldi?” dedim kendi 
kendime!” 
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“Gazeteci için hiçbir yol ANEMİ 
açık değildir. Gazeteci 
buldozer gibi yol açmalı 


“Selçuk'un sınır boylarında, sınır ötesinde en tehlikeli 
yerlerde aylarca kaldığı oluyor. Gece gündüz en iyi 


ve bunun için azım fotoğrafı yakalamak için uğraşıyor. Genç gazeteciler 
gerekiyor ” arasında çok başarılı bulduğum bir isim. Muhabir 


yönü çok güçlü, zorluklardan yılmıyor. Ayrıca çok 
sakin ve soğukkanlı. 2.5 ay değil, 12.5 ay sınırda 
kalsa yine gıkı çıkmaz. İkincisi, genç kuşaktan 
gerçekten de gurur duyduğum ve birlikte habere 
gitmekten de zevk aldığım isimlerden. Mesela 
geçtiğimiz yaz temmuz sıcaklarında Cizre'ye kadar 
gittik. Sınırdaki kaçak göçleri önlemek için yapılan 
beton bloklara yürüdük adım adım, çünkü arabanın 
girebildiği alandan duvara bir kilometre yol vardı. 
Selçuk o yılanlı ekin tarlalarında, sırtında 15 kiloluk 
ekipmanla dümdüz yürüdü. Muhabirlik çile işidir, 
onunla gerçekten gurur duyuyorum. Gazeteci için 
hiçbir yol açık değildir. “Gel benim kurumumun 

şu yolsuzluğunu belgeleriyle birlikte sana vereyim” 
ya da 'Ben falancaya tecavüz ettim, itiraf ediyorum, 
gel röportaj yapalım” diyen olmuyor. Gazeteci 
buldozer gibi yol açmalı ve bunun için azim 
gerekiyor. Öyle masa başında ajans haberlerini 
tarayarak ya da lüks otellerin lobilerinde 

hazır röportajlar yaparak olmuyor. Ki bunları 
küçümsemiyorum, yeri geldiğinde o da yapılır. 
Ama habere giden yol sarptır, dikenlidir, bu yolu 
kendileri açacak. Gençlere tavsiyem cesaretlerini hiç 
kaybetmesinler ve rahata alışmasınlar.” 


SELÇUK ŞAMİLOĞLU 


“Gülden Abla işinin erbabı bir insan ve ismimi 
verdiğinde çok mutlu oldum. Onunla habere gitmek 
de çok zevkli. Gülden Aydın'ın haber gücünü çok iyi 
bilirim. Onunla habere gittiğin zaman yönlendirir, 
fikir verir. Bazen haber konusunda tartışırız, 
konuşuruz da. Gülden Abla bize görmediğimiz 
şeyleri gösterir, etkisi büyüktür. 10 yıldır bu işi 
yapıyorum, önceden kendi dünya görüşüm neyse, 
ona göre fotoğraf çekiyordum, o yöne eğiliyordum 
ama bu yavaş yavaş değişti. Artık sağcısı, solcusu, 
muhafazakarı hepsiyle oturup sohbet edebiliyorum, 
hepsini anlayabiliyorum. Onların gözünden niye 
bakmıyorsunuz ki? Yolun başındaki Selçuk'la bugünkü 
arasında gerçekten epey fark var.” 


www.elele.com.tr HAZİRAN 2018 elele 707 


ELELE ÖZEL 


TÖZ elele HAZİRAN 2018 


“Ancak kendi 
içimizdekileri 
yorumladığımızda 
özgünlüğü 
yakaladığımıza 
manmıyorum.” 


MEHTAP ELAİDİ 
MODA TASARIMCISI 


“Mehmet Emiroğlu'nu Koza Yarışması'nda tanıdım 
ve o zamandan beri de gelişimini izliyorum. 
Mehmet'in olaylara farklı bir perspektiften 

bakıyor olması, hikayelerini tasarımının içine 
kurgulama şekli ve yaratıcılığını giyilebilir kuplarla 
birleştirmesi ilgimi çeken özellikleri oldu. Ben 
gençlere her zaman mezun olduktan sonra 
birilerinin yanında deneyim kazanmalarını tavsiye 
ediyorum. Sonrasında da ister kendi markalarını 
kursunlar ister bir tasarım ekibinin içinde yer 
alsınlar en büyük malzemeleri kendileri olacağı 

için, kendilerine her anlamda yatırım yapmalarını 
söylüyorum. Çünkü sonuç olarak hepimizden 

bir tane var ve ancak kendi içimizdekileri 
yorumladığımızda en önemli araç olan özgünlüğü 
yakaladığımıza inanıyorum. Benim moda 
yolculuğumun en başına ve bugüne baktığımdaysa, 
hedeflerim arasındaki farkları görüyorum. O 

zaman da genelden farklı olmak adına, kendi stilini 
var etmiş kadınlara hitap ediyordum; bugün de 
öyle. Ama hedeflerim bugün daha global bir hale 
dönüştü. Yolculuğumun başındaki hayallerim, 
bugünkü gerçeklerimin yakınından bile geçmezken; 
bugün daha kendine güvenen bir marka olarak 
hedeflerimi koyuyorum. Biz bu sene 18'inci yaşımızı 
kutluyoruz. Bu insanlık ömrü için ergenlikten 
yetişkinliğe geçiş yaşı belki ama Türkiye'deki bir 
tasarımcı markası için, neredeyse bir ömür. Sanırım 
bunun altında da her gün aynı heyecan ve şevkle işe 
geliyor olmamın çok önemli bir yeri var.” 


MEHMET EMIROGLU 

“Mehtap Elaidi 7-8 yıl önce staj için başvurduğum 
ilk isimdi. Daha İstanbul'a gelmeden önce kendime 
hedef koymuştum, muhakkak yanında çalışmam 
gerektiğini düşünüyordum. Hatta 2010 yılında 
İstanbul Moda Haftası'nda defile kulisine sızıp 
giydiricilik yapmıştım. Kendime rol model olarak 
gördüğüm bir tasarımcının ismimi vermesi, 

beni çok heyecanlandırdı. Tabii bunun getirdiği 
sorumluluğun da farkındayım. İlerleyen yıllarda 
Mehtap Elaidi kadar başarılı olup bana olan 
güvenini boşa çıkarmam umarım. Moda sektöründe 
usta-çırak ilişkisinin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum ayrıca. Okuldan aldığımız eğitimler, 
yaptığımız araştırmalar, bireysel pratikler elbette 
çok önemli. Ancak usta-çırak ilişkisinde ustanın 
bütün tecrübeleri, işin mutfağının bilgisi, başarı, 
başarısızlık, arayış, bütün geçmişinin aktarımıyla 
çalışmak çok daha sağlam ve güvenli ilerlemenizi 
sağlıyor. Çizginizi bulmaya çalışırken kaybolmak, 
zorlanmak her zaman olacak. Ama bir ustanın 
varlığı, bütün bu aşamaları daha sakin geçebilmenizi 
sağlıyor. Mehtap Elaidi'yle asıl tanışmamız Koza'da 
oldu. Koza sizi sektöre tanıtan, profesyonel 
ekiplerle çalışmanızı sağlayan, kendinizi ifade etme 
alanı yaratan büyük bir platform. Tam üç kez 
finale kaldım ve 2017 yılında birinci oldum. En 
büyük ideallerimden biri buydu. Şimdiki hedefimse 
Koza'nın bana sunduğu yurt dışı eğitim fırsatını en 
iyi şekilde değerlendirip kişisel çalışmalarımı yurt 
dışında tanıtabilmek.” 
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| | BEDRİ BAYKAM 
“S0Terin başındaki RESSAM 


tavrumın Türkiye'de bir “Barış, ilk tanıştığımdan beri beğendiğim ve 

karşılığı yoktu maalesef. desteklediğim bir genç sanatçı. Ben iki ya da üç 
Barış benden sonraki kuşak sanatçıyı etkilemiş biriyim. Benden önceki 
kuşaktan bu örneği kuşağı da etkiledim, benden sonrakileri de. 80'lerin 


> başındaki *yalnızca sanat yaparak yaşayacağım, 
takip edenlerden.” meni sanatçı ai a İn 
açacağım ve akademik kariyere de ihtiyacım yok” 
tavrımın Türkiye'de bir karşılığı yoktu maalesef. 
İm Re N j PE EL. Barış benden sonraki kuşaktan, bu örneği takip 

” , ' edenlerden. Yani demek ki bir insan akademisyen 
olmadan da profesyonel sanatçı olabiliyor. Bir 
sanatçı yalnızca sanatla yaşar, bunun hesabını yapar, 
kimi zaman zor yaşar, kimi zaman güzel yaşar ama 
yine de bu mücadeleyi verir! Çünkü mühim olan, 
hayatını boyaya ve sanata vakfetmesidir. Bu mücadele 
kararlılığını Barış'ta da görüyorum. Boyasındaki tavrın 
araştırmacılığını ve samimiyetini, yaşamın değişik 
anlarındaki parıltıyı ve esin kaynaklarını kovaladığını 
görüyorum. Bunların ötesinde aramızdaki iletişim 
abiyle kardeşi gibi. Gece 4'te bile rahatlıkla birbirimizi 
arayabilecek uzaklıkta, yani yakınlıkta. Biliyorsunuz ki 
benim kariyerim normal ressamlardan biraz farklı. İki 
yaşından beri resim yapıyorum ve altı yaşından beri 
uluslararası sergiler açıyorum. Ustalarımdan Kayıhan 
Keskinok'un çocukluğumdan beri çok etkin bir rolü 
oldu üzerimde. İsmet Küntay'ın da siyasi ve edebi 
anlamda kişiliğimin gelişmesindeki katkıları büyüktür. 


/ 


) 
0) MM 
YMM 


7) ÜM WI Yaşam sanatçısı olarak babamın devrimciliğinin 
MM ş S Inn, 
ZN A b AZ İN e 4“ : yenilikçiliğinin ve Atatürkçülüğünün etkisi ve emeğini 
KM) 1 0) ; ) de unutmamak gerekiyor tabii. Onları da anmak 
MİN isterim.” 


BARIŞ SARIBAŞ 

“Dünyaya bakışı ve gelecekle ilgili öngörüleriyle 
Bedri Baykam Türkiye'ye gelmiş en zengin birikimli 
ressamlardan. Bu ülkede sanatın hem savunucusu 
hem üreticisi o. Birlikte birçok sergide yer aldık, 
dolayısıyla ismimi söylemesi çok gurur veriyor. 

Hani Münir Özkul'la Ferhan Şensoy gibi beni aynı 
duyguyla göstermesi, çok mutlu etti ve aynı zamanda 
da sanat adına ülkeme karşı daha da sorumlu olmam 
gerektiğini bana tekrar hatırlattı. Che Guavere diyor 
ki: “Dünyanın seni değiştirmesine izin ver ve sen 

de dünyayı değiştir.” Bu sözü çok önemsiyorum, 
atölyemde duvarda yazılı. Bir ressamın sanatçı 
olabilmesi için yaptığı resimle bir şeyler söylüyor 
olması gerekir. Yaşadığımız çağla ilgili düşünsel 
faaliyet kurması, geçmiş dönemlerde neler yaşanmış, 
insan tarihindeki savaşlara, sosyo-politik değişimlere 
bakması ve hatta yapabiliyorsa gelecekle ilgili birtakım 
sözler söylemesi gerekir. Elbette sanatçıların illaki 
böyle bir görevi yok ama ben kendi eserlerimde, bu 
entelektüel derinliğe ve zemine dikkat ediyorum. 

Biz öldükten sonra bile bu eserler kalacak ve ileride 
bunların ciddi eleştirileri yapılacak. Aynı çağda 
yaşamadığım ustaların fikirlerine bile ihtiyacım 
olduğunu düşünürsek, yanımda Bedri Baykam 

gibi ustalar iyi ki var, çok şanslıyım! Anlayacağınız 
ben her daim çırağım ve gerek sanat tarihinden 
gerekse günümüzden ustalara kulak veririm. Ancak 
duyduklarımı hemen kabullenmem çünkü bir usta 
olma adayı sorumluluğuyla yaşıyorum hayatı.” 
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EYVAH 
BABAM! 


Kaba sneaker'ların gül cemalini 


görmekten sıkılmaya başladığımız 
şu günlerde, yine babalarımızdan 
aşina olduğumuz yepyeni bir trend 
yükselişe geçiyor: Dad sandals! 
Birçoğumuzun babasının beyaz 
çoraplarla taçlandırarak giydiği kaba 
sandaletleri Miu Miu, Balenciaga, 
Marc Jacobs, Prada ve Stella 
McCartney gibi markaların 2018 
İlkbahar/Yaz defilelerinde 'o kadar 
da değil!” şaşkınlığıyla izledik. Ancak 
yaza merhaba derken gördük ki 
gerçekten de o kadarmış! Moda bir 
takım işi, bu yaz dad sandal'larınızı 
sloganlı çoraplarınızla birlikte 
giymekten hiç çekinmeyin. 


NE RAMBARÇA AKİ'AR 
WE'KUĞULAR 


Sarah Jessica Parker'ın canlandırdığı Carrie Bradshaw karakteri, 10 
sezonluk Sex And The City dizisi boyunca başta âşık olduğu adam 
Mr. Big olmak üzere birçok ironik aşka imza atmıştı; Devam filmindeki 
iptal olan düğünüyleyse, drama kraliçesi unvanının mutlak sahibi 
olduğunu kesin olarak kabul etmiştik. Elbette ki nihayetinde Mr. 
Big'i nikah masasına oturtuşunu hiç unutmadık. Ancak aklımıza 
kazınan yalnızca bu değildi. Kusursuz Dior gelinliği ve Manolo Blahnik 
ayakkabıları, katiyen unutmadıklarımız listesine ilk sıralardan girmişti. 
Yıllar sonra bile Sex and the City'le özdeşleştirdiğimiz Sarah Jessica 
Parker, bu kez de modem gelinler için, şatafattan epey uzak ilk gelinlik 
koleksiyonuyla karşımızda, Onun 'çok; çök sade? olarak tanımladığı 
tasarımlarına www.gilt.com adresinden göz atabilirsiniz. Tabii kendi Mr. 
Big'inizi bulmak şartıyla! 
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KABİLE REİSİ 


Eğer bir çerçeveniz yoksa, sahip olduğunuz 
Van Gogh tablosunu duvara asabilir miydiniz? 
Biz değil, mücevher tasarımcısı Joanne Tan 
bu sorudan yola çıkarak varolan güzellik 
algısına bambaşka bir çerçeveden bakmanızı 
sağlıyor. Malezyalı tasarımcının kabile 
takılarının tarihinden yola çıkarak hazırladığı 
Not Your Average Beauty koleksiyonu, 
yüzünüzdeki en belirgin nokta olan burnunuz 
için kullandığınız aksesuar alışkanlıklarınıza 
bir yenisini ekliyor. Central Saint Martins 
mezunu olan Joanne, tahmin edilebilir 
mücevher trendlerine şimdiden sürpriz ve 
benzersiz bir tasarım kazandırdı diyebiliriz. 
Moda bu kez ne Uzakdoğu'nun etnik 
topraklarından yükseliyor! 


BİR CİDDİY ETİ 
VAR! 


Kabul etmek gerekiyor ki, işe giderken mini 
şortlarla ciddiyet cephesinden ayrılıp, sıcak 
kumlara koşuyormuşuz gibi görünmeyi 
pek istemeyiz. Peki bu, yazın şortla işe 
gidemeyeceğiniz anlamına mı geliyor? 
Asla! Saint Laurent'in 2018 İlkbahar / Yaz 
koleksiyonu etkisi başta olmak üzere birçok 
markanın yaz koleksiyonunda rastladığımız 
yüksek bel şortlar, şık bluzlar ve blazer'larla 
tamamlandığında ofis için, tişörtlerle 
giyildiğindeyse günlük tarzınız için oldukça 
ideal. Şortların itibarı ciddiyete adım 
atarken, siz de A kesim yüksek bel şortları 
gardırobunuza eklemeyi unutmayın. 
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MUHIM 
OLAN 
IÇ 
GUZELLİĞGİ 
Aldığı kilolarla aylardır çok 
konuşulan Rihanna, bu süreçte 
Rihanna'lığından hiçbir şey 
kaybetmedi. Üstelik 90-60-90 
mitini cüretkar bir tavırla yıkışı, 
tüm kadınlara çok şey kazandırdı 
diyebiliriz. Rihanna bununla 
da yetinmedi ve geçtiğimiz ay 
tanıttığı Savage X Fenty iç çamaşırı 
koleksiyonuyla, kusursuz güzellikten 
beslenen moda çevrelerine büyük bir 
darbe indirdi. Koleksiyon özellikle 
büyük beden kadınlar için son derece 


seksi tasarımlar sunuyor. Öyleyse fazla 
kilolar fora, arkamızda Rihanna var. 
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MODANIN 
KATOLİK 
YÜZÜ 


Modanın dine adanmışlığını, 
özgürlüğün bin bir çeşitli yüzü 
olarak yorumlayan bu yılki 
Met Gala'nın teması, Heavenily 
Bodies: Fashion and the 
Catholic Imagination olarak 
karşımızdaydı. Mitolojik ve 
dinsel karakterlerin gerçeklik 
algımızın ayarlarıyla oynayan 
kırmızı halıdaki tezahürlerini 
hayretle izledik. Rihanna'nın 
Maison Margiela elbisesi onu 
Met Gala'nın bir nevi Papa'sı 
yaparken, Katty Perry'nin melek 
kanatları, galaya Alessandro 
Michele ile birlikte katılan 
Lana Del Rey'in Gucci elbisesi 
ve elbette ki kusursuz Versace 
elbisesiyle Gigi Hadid çok 
konuşuldu. Bu liste uzayacaktır 
çünkü bu yılki Met Gala'da 
tek bir en iyi yok! Cennetten 
kopan güzellik parçacıklarının 
etkisiyle herkes en iddialı ve 
en güzel! Aslında modanın 
dinle ilişkisine ilk kez tanık 
olmuyoruz, Gucci'nin 2017-2018 
Sonbahar/ Kış defilesinde de 
eşarp ve mistisizm başroldeydi. 
Dinin popüler kültüre bu 
derece indirgenmesi bazı 
çevrelerce eleştirilse de onun 
mutlaklıktan sıyrılıp, sanata ve 
yaratıcılığa ilham veriyor olması 
dünyanın bambaşka bir yöne 
evrilişinin alameti olabilir. Ne 
dersiniz, din ve moda ilişkisini 
İstanbul'daki moda haftalarında 
da görebilecek miyiz? 


106 elele HAZİRAN 2018 


ATMA 


Celine markasının kreatif 
direktörü olduğu uzun yıllar 
boyunca modaya birçok 
trend kazandıran Phoebe 
Philo'nun aksesuar evrenine 
son dokunuşu şüphesiz ki 
disk küpeler oldu. Heykelsi 
görünümüyle yüksek modayı 
sanat rütbesine taşıyan 
bu küpeler, 2018 yazının 
en iddialı tavrını ortaya 
koyuyor. 90”ların devasa 
halka küpelerinin geri 
dönüşüne şahitlik ettiğimiz 
son günlerde, Philo'nun disk 
küpeleri güçlü bir alternatif 
olarak karşımıza çıkıyor. 
Hal böyle olunca, mücevher 
kutunuza rengarenk 
disklerden atmanız şiddetle 
önerilir. 
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MODA 


Gülru İncu 


ALIINORAN 


KADIN&MODA&SİNEMA 


Italyan modacı Edoardo Fendi'nin sinemayla iş birliğinin en 
güzel örneklerini sunan bir sergi, sinemayla flört eden moda 
tasarımcılarımı ve beyaz perdenin stil ikonu yıldızlarını 
yeniden gündeme taşıdı. Fazla söze gerek yok! Sinema modayı 
seviyor, moda da sinema dünyasını. 
e 
N talyanlar sadece 'La Dolce Vita (Tatlı Hayat) 'ya, güzel şaraba, 
| peynirlere ve muhteşem bir mutfağa düşkünlüğü ile 

tanınmıyor dünyada. Rönesans'tan bu yana sanat, moda ve 
tasarım denilince akla gelen ilk uluslardan. Günümüz moda 
dünyasına yön veren isimlerden Fendi'nin sinemayla yaptığı 
60 yıllık görkemli iş birliğinin örnekleri, Fendi Studios'un 
hazırladığı bir sergiyle bir süredir gözler önüne seriliyor. 
Modaevinin 2015 yılından bu yana Roma'daki merkezi olan 
, Palazzo della Civilta Italiana'daki sergi 8 Haziran'a kadar açık 
kalacak. Sinemanın unutulmaz yapımlarında kullanılan Fendi 
imzalı kostümlerin, bavulların, çantaların ve diğer aksesuarların 
yeniden canlandırılan film sahneleriyle izleyicilere sunulduğu, 
film gösterilerinin yapıldığı bu görkemli sergi, sinemanın 
birçok sanat dalıyla ama popüler kültürün belki de en ilgisiz 
kalınamayacak unsuru olan modayla yakın dostluğunu ve 
yarattığı sinerjiyi bir kez daha dünyaya hatırlatıyor. 
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THE ROYAL TENENBAUMS 
(TENENBAUM AİLESİ)/WES 


Fendi'nin tasarımları, İtalyan Yeni 
Gerçekçilik akımının örneklerinden 
Hollywood klasiklerine kadar pek 
çok filmde kullanıldı. Bu iş birliği 
aslında 1974 yılında Luchino 
Visconti'nin Conversation Piece 
filmiyle başladı ve Silvana Mangano 
ilk kez Fendi kürk ceketiyle göründü. 
Federico Fellini'nin de aralarında 
yer aldığı diğer kült yönetmenler de 
filmlerinde Fendi ile çalıştı. 

Gwyneth Paltrow, The Royal 
Tenenbaums (Tenenbaum Ailesi) 
filminde, vizon rengi oversized 
mink kürk paltosuyla Margot 
Tenenbaum'u canlandırırken 
hipnotize edici sahnelere hayat 
verdi. Sinema ve moda dünyası 
Grand Budapest Hotel (Büyük 
Budapeşte Oteli) ile bir kez daha 
Fendi ve Anderson ortaklığına 
tanıklık etti. Madame D karakterine 
hayat veren Tilda Swinton, kadife 


THE DEVİL 
WEARS PRADA 
(ŞEYTAN 

» MARKA 
GİYERYDAVID 

FRANKEL, 2006 


BLUE JASMINE 
(MAVİ YASEMİNY/ 
WOODY ALLEN, 
2013 


E ÖFINNOCENCE 
ASUMİYET ÇAĞI)/ 
RTIN SCORSESE, 1993 
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VISCONTI İLE BAŞLAYAN İŞ BİRLİĞİ 


ANDERSON, 2001 


pelerini, kırmızı eldivenleri, siyah 
kürk şapkası ve kürk etolüyle 
unutulmaz bir sinematografinin 
parçası oldu. Fendi ve Bond'un 
yolları da bir ara kesişti. Bir Bond 
kızı olmak karşı konulmaz bir 
cazibe, güzellik ve tabii ki göz alıcı 
bir şıklık gerektiriyordu. Fendi 
imzalı tilki kürkü içinde arz-ı endam 
eden Barbara Carrera da bunun 
için biçilmiş kaftandı. Arjantin'in 
First Lady'si Eva Peron'un lüks 
tutkusu ülkenin sınırlarını aşmıştı. 
O, kitlelere hitap ederken bile kürk 
paltosundan vazgeçmedi. Madonna, 
Eva Peron karakteri için çok başarılı 
bir seçimdi. Alan Parker'ın çektiği 
Evita, 90'lı yıllarda Madonna'nın Eva 
Peron'u canlandıracağı duyulunca 
çok ses getirdi. Madonna, çekimler 
yapılırken önyargılarla savaşmak 
zorunda kaldıysa da rolün hakkını 
verdi. 


KOSTÜM CANLI 
BİR KARAKTERE 
DÖNÜŞÜRSE 


Ve The Devils Wears Prada (Şeytan Marka Giyer)... 
Meryl Streep'in canlandırdığı Miranda Priestly gibi 
bir moda dergisinin yöneticisiyseniz karizmanızı 
güçlendirmek için gösterişli bir cekete ihtiyaç 
duyabilirsiniz. Patricia Field ve Fendi, Streep'in karakteri 
için turuncu ve siyah çizgili, şal yakalı bir ceket tasarladı. 
Bu moda dünyası için yeteri kadar gösterişli bir hareketti. 
Anne Hathaway de aynı filmde örgü Fendi çantası ve 
Chanel çizmeleriyle şıklığını tamamladı. Renk, dekor 
ve kostüm denince ilk akla gelen filmlerden biri olan 
Masumiyet Çağı, kostümleriyle Oscar ödülünü hak etti. 
Michelle Pfeiffer, Fendi kostümüyle her zamanki gibi 
olağanüstü görünüyordu. Samantha Jones'u canlandıran 
Kim Catrall ve Carrie Bradshaw karakterine hayat veren 
Sarah Jessica Parker, Sex and the City'nin pek çok 
sahnesinde Fendi çantalarıyla göründü. Söz konusu 
Woody Allen ise kostümlerden çekim mekanlarına 
kadar her unsurun bir oyuncu kadar karakter sahibi 
olduğunu görebilirsiniz. Cate Blachett, Blue Jasmine'de 
(Mavi Yasemin) Chanel ve Oscar de la Renta imzalı 
kostümleriyle, Roger Vivier ayakkabıları, Hermes, Fendi 
ve Louis Vuitton marka çantalarıyla karizmatik güzelliğini 
tamamladı. Tüm bu imaj, Manhattanlı sosyalit Jasmine 
Francis'i canlandıran Cate Blanchett için kusursuz bir 
fon oluşturdu ve her kostüm en az Blachett kadar kanlı 
canlı bir karaktere dönüştü. 


.—... 


GRAND BUDAPEST HOTEL 
(BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİY 
WES ANDERSON, 2014 
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MODA 


AUDREY HEPBURN/ 
BREAKFAST AT TIFFANY'S 
(TIFFANY'S'DE KAHVALTI), 1961 


MODA YENİ 
BİR KİMLİK 
KAZANIYOR 


Görüntü yönetimi, reji ve kurgu sinema 
sanatının üç sacayağı ise oyunculuk, mekan ve 
kostüm tasarımı da bu sacayağını omuzlarında 
taşır. İki önemli sanatsal disiplinin yani sinema ile 
modanın dostluğu sinemanın bir endüstri dalı 
olmaya başladığı yıllara kadar uzanıyor. 20'nci 
yüzyılın başından bu yana filmler kitleler için en 
kalıcı eğlence ve yeni moda trendleri için en etkili 
dağıtım kanalı oldu. 30'lu yılların divası Marlene 
Dietrich, The Blue Angel (Mavi Melek) filminde 
o güne kadar hiçbir kadının düşünmeye bile 
cesaret edemeyeceği kadar maskulen bir kimlikle 
beyazperdede göründü ve zamanın kalıplarını 
alt üst etti. Dietrich, bugün kadınların nasıl 
giyineceğini etkilemeye devam eden devrimci 
androjen tarzın öncüsüydü. Hayatı boyunca 
Lanvin'in aralarında bulunduğu pek çok modacının 


tasarımını giydi. Walter Plunkett, Gone with the — > 8 İ ER AUDREY 
Wind (Rüzgar Gibi Geçti) filminde Vivien Leigh VEN ; Ma İRİ 
2 > z - 5 ” e . da, #. HUBERTDE 
için tasarladığı kıyafetlerle sinema dünyasına önemli n va gi GIVENCHY 


bir adım attı. 1931 yılında Sam Goldwyn, MGM ile 
çalışması için Goco Ghanel'e milyon dolarlık bir 
sözleşme teklif etti. Sonraları bu ilişki zedelense 

de bu moda ve sinemanın dostluğu için verimli 

bir başlangıç oldu. Chanel, Fransız sinemasının 
dehaları Jean Cocteau, Jean Renoir ile Luchino 
Visconti için de kostüm tasarladı. Chanel'in o 
dönemki ayrılığının ardından boşalan yeri Hubert 
de Givenchy aldı. Hubert de Givenchy ile Audrey 
Hepburn'un dostluğu sinema ve moda ilişkisini 
yeni bir boyuta taşıdı. Givenchy, Sabrina ve Funny 
Face'in de aralarında bulunduğu birçok filmde 
Hepbum için kostüm tasarladı ama bunlar arasında 
en görkemlisi şüphesiz Breakfast at Tiffany's oldu. 
Givenchy, Coco Ghanel'in “petite robe noir yani 
küçük siyah elbisesini Hepburn için yeniden 
tanımladı. Breakfast at Tiffany's filmindeki bu elbise 
ve uzun siyah eldivenlerin yarattığı etki o kadar 
güçlüydü ki bugün bile popülaritesini kaybetmedi. 
Givenchy ve Hepburn arasındaki dostluk ömür 
boyu sürdü. Benzer bir dostluk Fransız sinemasının ? 

divası Catherine Deneuve ve Yes Saint Laurent | ET b İM * 
arasında da yaşandı. Wes Saint Laurent, sürreal i TE il * 
sinemanın kült yönetmeni Luis Bunuel'in 
yöneteceği Belle De Jour (Gündüz Güzeli) filminde 
Catherine Deneuve için kıyafetler tasarladı. 1967 
yılında başlayan dostluk Laurent'in ölümüne 

kadar sürdü. Balenciaga da sinemanın büyüsüne 
kapılan modacılar arasındaydı ve 20'den fazla film 


Bl 


için kostüm tasarladı ama Christian Dior, o güne Mile e 
kadar kimsenin yakalayamadığı bir başarı yakaladı THE WIND 
ve Vittorio De Sica'nın Termini Station (Termini (RÜZGAR GİBİ 
İstasyonu) filmi için tasarladığı kostümlerle 1953 GEÇTE 2 


yılında En İyi Kostüm Tasarımı dalında Oscar aldı. e 


İTİ elele HAZİRAN 2018 


MODERN KADIN 
IMAJI DEGİŞLYOR 
Takvimler 1977 yılını gösterdiğinde Diane 
Keaton, Woody Allen'ın yönettiği Annie Hall 
filminde o kadar farklı bir imaj çizdi ki Ralph 
Lauren imzalı o kıyafetler bugün bile kült olarak 
nitelendirilen sahnelerin hayat bulmasında çok 
önemli bir yer edindi. Lauren, 2012 yılındaki 
koleksiyonunda The Great Gatsby'nin 1974 
versiyonunda Mia Farrow'un giydiği kostümlerden 
N Oi |  ilhamalacaktı. Sonraları sahneye Jean Paul 
j | | # Gaultier de dahil oldu. Peter Greenaway ve Pedro 
Almadovar'ın filmleri için tasarımlar yaptı. Luc 
Besson'un avant-garde filmi Fifth Element (Beşinci 
Element) filmi Bruce Willis ve Gary Oldman'la 
çok ses getirdiyse de perde arkasındaki kişi aslında 
filmin kostümlerini tasarlayan Jean Paul Gautier'di. 
Bu arada Julia Roberts'lı Pretty Woman (Özel Bir 
Kadın) dahil 39 film için kostüm hazırlayan Nino 
Cerrutti ve Nicholas Cage için Face/ Off filminin 
sahneleri için kıyafet tasarlayan Donna Karan'ı da 
unutmamak gerekir. Charlize Theron ise, geçen yıl 
gösterime giren casusluk filmi Atomic Blonde'taki, 
vintage Dior görüntüsü, Burberry trençkotu, John 
Galliano vinyl ceketi ve Stuart Weitzman çizmelerle 
80'lerin tarzını yeniden gündeme taşıdı. 


RALPH LAUREN 


UMA THURMAN/ 


HER DÖNEMİN STILIKONLARI sw 


ela Tomboy görüntüsüyle Diane Keaton'dan 
şık ve zarif Cate Blanchett'a, sinemanın 
stil ikonları, moda figürü kimliğini de 
başarıyla üstleniyor. 


MIA FARROW/ 
THE GREAT GATSBY 
(MUHTEŞEM GATSBY),1974 
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AYE DUNAWAY/ 
BONNIE AND CLYDE 
NNIE VE CLYDE),1967 
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TREND 


İrend , 
LISTESİ 


Modanın eğlenceli dokusu püsküller bu sezon 
altın çağını yaşıyor. Sadece kıyafetlerle sınırlı 
kalmayıp her türlü ayrıntıda karşımıza çıkıyor. 
Süliniz üzerinde minik bir hareket çok fark 


yaratabilir. 

RAISA VANESSA 
FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE 
BELİRLENİYOR. 


BLUZ: 

TWİST 1299 Se 
AYAKKABI: ; 

MICHAEL 
KORS 1920 


nee #wi P 
p) yi , 


O 


Y 


LU JO (VEPA'62) $1115 


NEŞELİ DETAY 
Yıllardır modası geçmeyen 
püsküller şüphesiz bu sezonun 
da en iddialı trendleri 

FOTOĞRAF: NURDAN USTA arasında. Küçük detaylarla 
bile kıyafetinize hareket ADL 1399 


STYLING: FERAY KANPOLAT N 
STYLING ASİSTANI: ÇAGLAYAN ÇAVDAROĞLU katmak mümkün 


www.elele.com.tr 


İİZ2 elele HAZİRAN 2018 


KARIŞTIR! 
Çiçek, fiyonk, file, 
hatta üzerine bir 
de boncuk... Kafası 
karışık görüntüler 
podyumlarının en 
iddialıları olmayı 
başardı. 
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CİHAN NACAR 
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KULAĞA 
KÜPE 


İN 
e 
ACCESSORİZE 499 


( vi Ni Ul 
gi 


AV 


ANNA SU! 


PUSKUL 
RUZGARI 
Podyumlarda fırtına 
gibi esen püsküller 
> tasarımcıların 
ellerinden omzumuza, 
belimize, elimize her 
yere uzanıyorlar. 


GOOD THINGS 5250 
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TREND 


Aksesuarlar da 
püskülden payına 
düşeni alıyor. Özellikle 
çanla ve küpe 
seçimlerinizde oyunuzu 

ondan yana kullanın. 


ŞART YAN 
ii! 
Güneşin enerjisine A 
ayak uydurmak için eğ 
z *. 4 
hareketli yardımcı Ny 
oyunculara ihtiyacımız : ee 
var. 3. SELİN ECER 1250 
4. FERDA EKBERİ 5120 
5. TWİST 1229 
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FARK ETMEMEK 
MUMKUN MU? 


Sokak modasının başarı 
formülü fark edilir 
olmakta gizli. Özellikle 
moda haftalarında 
dikkatleri üzerine çekmek 
isteyenlerin tercihi de bu 
nedenle püskül detaylar 
oldu. 


———— 


NEW YORK 


“ 4 iü WEEK 


MILAN FASHION WEEK 
PARIS FASHION WEE 


SOKAK 
MODASI 


Sülinizde püsküle 
yer açarken 
dengeli kombinler 
oluşturmayı ihmal 
etmeyin. Abartmayın 
ama onsuz da 
kalmayın. 


CHİARA FERRAGNI 


ELLE 1211.90 MANGO $ 179.99 CHRISTIAN LOUBOUTIN 


12895 
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MODA nz 


BLUZ: DERİN MERMERCİ X NETWORK 1.439 

ETEK: DOUZE STUDIO $ 2500 

BİLEKLİK: MIU MIU (DİLARA VINTAGE AKSESUAR) 5250 
GÖZLÜK: ELİE SAAB 1.6100 

TERLİK: ALBERTO GUARDIANI £ 1790 
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BLUZ: DERİN MERMERCİ X 


NETWORK 8439 
YÜZÜK: LOTUS MÜCEVHER $ 950 


SAÇ AKSESUARI: MEHMET 


KORKMAZ 
FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE 


BELİRLENİYOR. 


saten ve pili detayları yazın en elegan 
kadınım ortaya çıkarmak için yazlık forma büründü. Bu sezon kendine 


iwvansparan, 


, 


kadınların profilinde yer almanın yolunu keşfediyoruz. 


Metalik etki 
güvenen 


FOTOĞRAF: SERKAN EMİROĞLU 
STYLING;: ZEYNEP ŞİMŞEK 


SAÇ: İBRAHİM |R. 


MODA EDİTÖRÜ ASİSTANLARI: ECE YÜCESOY, AYA FAROUK 


MAKYAJ: BARIŞ YILMAZ 
MODEL: TUTTA/TRUE MODELS 
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MODA 


ELBİSE: TUVANA BÜYÜKÇINAR 
FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 
AYAKKABI: ALBERTO ROSETTİ (LUXURY VINTAGE) 4450 
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YÜZÜK: LOTUS MÜCEVHER $ 650 (ADEDİ) 
STİLETTO: 'CHRISTIAN LOUBOUTIN 17755 


MAYO: CİHAN NACAR 14900 
GÖZLÜK: CHRISTIAN DIOR 5 2600 


MODA 


ELBİSE: KAREN MILLEN (BRANDROOM) $ 1375 
AYAKKABI: CHRISTIAN LOUBOUTIN $3295 
AKSESUAR: DİLARA VINTAGE AKSESUAR $250 


2 ve 


BLUZ: BARBARA BUL (BRANDROOM) $ 695 
PANTOLON: BARBARA BUL (BRANDROOM) $.4295 
KEMER: LOW THE BELT (BRANDROOM) $ 1390 
AYAKKABI: BARBARA BUJ (BRANDROOM) 11350 
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ELBİSE: DİLEK HANİF 

FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 
GÖZLÜK: DIOR 113000 

AYAKKABI: CHRISTIAN LOUBOUTIN 13295 
KEMER: SİYAH; LUXURY VINTAGE 1400 
ALTIN; AKS (DILARA VINTAGE AKSESUAR) 1200 
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ÜNLÜ STİL 


— SİN 
ZATEN... 


Sıradanlığın gölgesinden ayrılan 
şarkılarıyla Simge zaten emin adımlarla 
kendi yolunda ilerlemeye devam ediyor. 
Bu ay çıkardığı “Ben Bazen' albümündeki 
stiliyse, içindeki özgür kadının dozunu 
bir tak artırıyor. Gardırobundan bizim 
için seçtiği cüretkar stili, en az sesi kadar 
iddialı! Karşınızda, bambaşka biri. 


RÖPORTAJ: SİMAY ENGÜR 
FOTOĞRAF: SERKAN EMİROĞLU 
SAÇ: MURAT BULUT 

MAKYAJ: SEÇKİN SÜNGÜÇ 
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CEKET: DSOUARED2 
CHOKER: HOUSE OF MAHNIK 
KÜPE: ROMAN 


BÜSTİYER: ADIDAS 
ETEK: DSOUARED2 
KEMER: ACADEMIA 
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KISA 
KISA 


Son albümümü 
tek kelimeyle 
özetlersem... 

Duygu! 
X 
Olduğun gibi görün 
ya da göründüğün gibi 
ol çünkü moda... 
Eğlenceli bir şey. 
X 
Güne başlarken ilk 
yaptığım şey... 
Kahve içmek. 

X 
Hazırlanırken 
dinlemeyi en çok 
sevdiğim, enerjimi 
yerine getiren şarkı... 
Whilk&Misky-Clap 
Your Hands. 


p, 


tilinizi nasıl tanımlarsınız? 

Günlük hayatımda rahat ve spor tarzda 

giyinmeyi tercih ediyorum ayrıca retro tarzı 

çok severim. 

Kostümlerine hayran olduğunuz bir klip 

ya da film var mı? 

Kostümlerini ve kliplerini dikkatle takip 

ettiğim isim Katy Perry. Özellikle “Chained 

to the Rhythm” klibini çok beğeniyorum. 
Yaptığı işleri de çok ilginç buluyorum ve severek takip ediyorum. 

Coco Chanel “Moda geçicidir, stil kalıcı” demiş. Sizin 
stilinizin en akılda kalıcı özelliği sizce ne? 

Üzerime yakışanı giymem ve ne ile mutluysam onu üzerimde 
taşımam diyebilirim. Parçaları birbiriyle bağdaştırıyorum. Klasik 
bir parçayı spor bir parça ile kombinleyerek klasikliği kırmayı 
çok seviyorum. Bu şekilde kendime ait bir stil yarattığımı 
düşünüyorum. 

Alışveriş yaparken kararsız mısınız yoksa “al ve çık” 
kadınlarından mısınız? 

Alışveriş yaparken çok kararlıyım ve ne alacağımı çok iyi 
bilirim. O yüzden 'al ve çık” kadınlardanım diyebilirim. 

Asla giymem dediğiniz bir şey var mı? 

Leopar kesinlikle giymem. 

Müzik, bir nevi stilin de aynasıdır. Sizce tarihteki en tarz 
sahibi şarkıcı kim? 

En stil sahibi şarkıcılardan biri Frank Sinatra bence. Giydiği 
takım elbiseler ve aksesuarlarla birlikte yaptığı müziği bir uyum 
içerisinde. Kadın olarak ise Lana Del Rey diyebilirim. 

Özel bir davete giderken kararsız kaldığınızda, kurtarıcı gece 
kıyafeti kombininiz ne olur? 

Takılarla zenginleştirilmiş siyah sade bir elbise, blazer ceket, 
pantolon, tabii ki şık bir çanta ve ince topuklu ayakkabılar. 

Tasarımlarından daha çok tasarımcısına hayran olup kıyafet 
satın aldığınız bir marka var mı? 

Alexander Wang ve Nicolas. 

Takıntılı olduğunuz ve zaafınıza yenik düşüp sürekli 
aldığınız bir kıyafet ya da aksesuar çeşidi var mı? 

Gözlük, şapka ve ayakkabı almadan duramıyorum. Bunlara 
çok büyük takıntım ve zaafım var diyebilirim. 

Dolabınızdaki en değerli parça hangisi, neden? 

Özel tasarım kıyafetlerim. Bana özel ve tek olduğu için 
onları çok seviyorum. Bir de yırtık kot ceketim. Her zaman her 
kombinle uyum sağlıyor. 

İlham aldığınız moda ikonları hangileri? 

Madonna, Audrey Hepburn, James Dean. 

Bir kıyafet denediğinizde illa ki “Bu olmuş mu?” diye fikir 
aldığınız, tarzına güvendiğiniz birisi var mı? 

Genelde beraber vakit geçirdiğim ve her gün birlikte 
olduğum asistanım Alper Sertman ve çalıştığım stil 
danışmanım Anıl Can'dan fikir alıyorum. Onların fikirlerine 
güvenirim. 

Yazlık gardırobunuzdan eksik etmediğiniz üç parça hangisi? 

Parmak arası terlik, beyaz tişört ve jean şort. 

Kusursuz güzellik ve moda ilişkisi hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Sizce herkes beden ölçüsüne uygun mu 
giyinmeli, yoksa bunun bir kuralı yok mu? 

İnsan neyin içinde kendini iyi hissediyorsa onu giymeli. Kişi 
kilolu olabilir fakat bu, tayt giyemeyeceği anlamına gelmiyor. 
Parçaları birleştirip özgün bir şey yaratmak kişinin kendi elinde. 
Vücut ölçüsüne bağlı kalınması gerektiğini düşünmüyorum. 
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TİŞÖRT: ADIDAS Haziranda yeni albümünüz yayınlanacak. Bu kez nasıl bir Simge 
ETEK: ESRA GÜRSES bekliyor bizi? 

KEMER: BEYMEN COLLECTION Ma Mir mili mi l İ tl I 
ŞAPKA: NEW ERA : yında albümüm yayınlanacak ve çok heyecanlıyım. 
KÜPE: ROMAN Albümde birbirinden farklı tarzlarda, güçlü ve dinleyicilerin çok 


seveceğini düşündüğüm 14 tane şarkı var. 

Bu projede çok kıymetli, Türkiye'nin en iyi 

söz yazarı, besteci ve müzisyenleri ile birlikte 
çalıştık. Ayrıca albümde yaptığım ilk besteyi de 
dinleyebileceksiniz. Bu sefer çok farklı bir Simge 
ile karşılaşacaksınız. Dinleyiciler, özgür, kendi 
halinde, müzisyen, sadece şarkılarını söyleyen, 
dünyevi şeylerle işi olmayan bir Simge ile 
tanışacak. 

Albümdeki şarkıları seçme süreci nasıl gelişti? 
Şarkı seçimlerinde önceliğiniz ne oldu? 

Çok uzun zamandır şarkı seçimleriyle 
uğraşıyorum. Besteleri yapmak, şarkıları 
toparlamak ve içinde söylerken kendimi iyi 
hissettiğim şarkıları bulmak dört yıl kadar 
sürdü. Öncelikle şarkıyı okuyorum stüdyoda, 
sesime gidip gitmediğine bakıyorum. Çünkü 
şarkılar da elbise gibi. Vitrinde beğenirsiniz ama 
üzerinize giydiğinizde beğendiğiniz gibi olmaz 
ya, bazen çok beğendiğiniz bir şarkı da sesinize 
yakışmayabiliyor. O yüzden şarkıların önce 
demolarını oluşturuyorum ve sesime uygun olup 
olmadığına bakıyorum. Eğer şarkı ilk dinlemede 
beni etkisi altına alıyorsa albüme koyma kararı 
veriyorum. Hep hayal ettiğim ve duyduğum anda 
beni büyüleyen şarkılara yer verdim bu albümde 
diyebilirim. Sesime yakıştığını düşündüğüm ve 
yorumlamaktan hoşlandığım şarkılardı hepsi. 

Son birkaç yılda pop müziğinde yeni isimler 
görüyoruz ancak hızla kayboluyorlar. Siz pop 
müziğini yeniden sevdirenlerdensiniz. Bunun 
sorumluluğunu taşımak nasıl bir duygu? 

Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu bir 
sorumluluk değil, insanlara güzel bir müzik 
dinletmenin mutluluğunu yaşamak diyebilirim. 
Çünkü çok iyi bir ekiple bunu gerçekleştiriyorum. 
Söz, beste, aranjman ve kliplerle alakalı titizlikle 
yürütüyoruz çalışmalarımızı. Ve çok güzel 
sonuçlar elde ediyoruz. 

Aşk tanımınızı, aşka bakış açınızı anlatan bir 
söz ya da şarkı var mı? 

Tarkan'dan Beni Anlama. 

Başarmayı çok isteyip hala başaramadığınız 
bir şey var mı? 

Başarmayı çok istediğim şeyi başardığımı 
düşünüyorum. Müzikal anlamda kendimi daha 
da fazla geliştirmek ve daha fazla şey öğrenmem 
gerektiğini biliyorum. Olduğum yer çok güzel 
ama olacağım yerin hala hayalini kurmaya devam 
ediyorum. 

Çıkış şarkısı ile aynı ismi taşıyan klibinizde özgür bir kızı görüyoruz. 
Tam olarak Simge'yi yansıtıyor diyebilir miyiz? 

Ben Bazen, o kadar özgürlüğüne düşkün ve gitmek isteyen bir kızın 
hikayesini anlatıyor ki, şarkıya Murat Joker'le birlikte güzel bir klip 
kurgusu ve senaryosu bulduk. Şarkı ve video klip tam olarak Simge'yi 
yansıtıyor diyebilirim. Bu yüzden çok heyecanlıyım. 


l 
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CEKET: OUTKASTPEOPLE 
ETEK: OUTKASIPEOPLE 
BÜSTİYER: OUTKASTPEOPLE 


ya 
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MODA 


GÜNE 


TERAPİSİ 


Sıcak yaz güneşinin hücrelerimize 
işlemesiyle beraber serinlemenin çeşitli 
yollarım ararken, yanımızdaki en stil 
sahibi arkadaşımız bu sene mayomuz 
olacak. Ister plajda ister akşamüzeri 


havuz kenarında ve hatta akşam altına 


bol bir pantolonla davette... 


FOTOĞRAF: HAKAN ADİL 

STYLING: ANIL CAN 

SAÇ VE MAKYAJ: UFUK CELEP 

STYLING ASİSTANI: MUSTAFA ÇOLAK 

MODEL: ELENORA/TRUE MODELS 

MEKAN İÇİN COLISEUM SPORTS CLUB'A TEŞEKKÜR EDERİZ. 
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MAYO: 5TH POSITION £ 600 
GÖZLÜK: CHRISTIAN DIOR #2200 
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MODA 


MAYO: LEVV'S 199.90 
KEMER: NIGHT ZOOM (ADL) 4 59.99 
GÖZLÜK: MOSCHINO 1 1850 
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MAYO: 5TH POSITION 1550 
KÜPE: ELİF ŞİMAL $ 140 
SAAT: G-SHOCK $ 680 
GÖZLÜK: MOSCHINO $ 1750 
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KEMER: BALMAIN (BEYMEN) $ 4875 
GÖZLÜK: FENDİ 152300 
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.. 


ADL $ 149.90 
HOUSE OF MAHNIK 1436.13 


SWATCH 5250 


TWIST 1299 
GÖZLÜK: 


MAYO: 5TH POSITION 4600 
TİŞÖRT 

ÇANTA 

KÜPE 


SAAT 


MOSCHINO $ 1700 
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MODA 


TİŞÖRT: KENZO (BEYMEN) 1945 
ETEK: ROMAN $379 

KEMER: NIGHT ZOOM (ADL) $ 59.99 
SAAT (SARI): SWATCH $ 200 
SAAT (MOR): SWATCH $270 
GÖZLÜK: OXYDO 42700 
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MAYO: MAVİ $ 99.99 

EŞOFMAN: C-CLIOUE (BEYMEN) $ 1145 
ÇANTA: ROMAN 1349 

SAAT: SWATCH $200 

AYAKKABI: CHRISTIAN LOUBOUTIN $3125 
KÜPE: NIGHT ZOOM (ADL) $ 149.99 
GÖZLÜK: OXYDO 4.1950 


. MT 


TL e —— 
GERİ ”—4 
Ta bur m 


www.elele.com.tr HAZİRAN 2018 elele 737 


MODA 


MAYO: MAVİ $89.99 

ETEK: IRO (BEYMEN) 12345 
CEKET: IRO (BEYMEN) 53145 
GÖZLÜK: CHRISTIAN DIOR 52100 
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MAYO: 5TH POSITION $ 600 
MONT: TWİST $359 
GÖZLÜK: CHRISTIAN DIOR $2200 
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OTOMOBİL 


Ba 5 3 
Arzu Sözeri © 


YENİ G-MODE ÜSTÜN 

o ARAZİSÜRÜŞ 
ÖZELLİKLERİ ŞUNMA 
NOKTASINDA ÖNEMLİ 
BİR ROL ÜSTLENİYOR. 
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ÇOK COOL! 


Modern ve klasik tasarımın buluştuğu Mercedes 
Bene G serisi kendine hayran bırakıyor. En merak 
elliğim otomobillerin başında gelen seri ile uzun 
bir uçak yolculuğu sonunda buluşabildik. Fransa 
Perpignan'dayız... Seri ve rotamız hakkında bilgileri 
alıp yola çıkıyoruz. En kurmızısından 
G serisi bizde. 


979 yılından bu yana dış 

tasarım anlamında neredeyse 

hiçbir değişikliğe uğramayan 

G- Serisi, yenilenen 

versiyonunda da ikonik 
tasarım unsurlarını kaybetmeden özgün 
ve karakteristik yapısını korumaya devam 
ediyor; yalın ama çarpıcı bir görünüme 
sahip. Karakteristik kapı kolu ve kapıların 
kapanma sesi, sağlam ve dayanıklı dış 
koruma kaplamaları, bagaj kapağına 
dışarıdan sabitlenen stepne ve göze 
çarpan ön sinyal lambaları gibi bütün 
karakteristik unsurlar yeni G-Serisi'nde 
de korunmuş. 

İç mekan modern dünyanın aynası 
sanki. Bir adet büyük ekran ve orta 
konsolun üzerinde üst bölümünde yer 
alan merkezi medya ekranı... Her biri 
12.3 inç büyüklüğünde bu iki ekran 
tek bir cam altında birleşerek geniş 
dijital ekranlı kokpiti meydana getiriyor. 
G-Serisi, birbirine tamamen zıt olan 
arazi aracı ve üst sınıf lüks segment 
niteliklerini mükemmel bir şekilde 
harmanlıyor. Malzeme kalitesi kadar 
uygulanan işçilik kalitesi de hemen 
dikkat çekiyor. Dış tasarımdaki detayların 
birçoğunun iç mekanda da kullanıldığı 
fark ediliyor. Örneğin farların yuvarlak 
formu, kokpitin dış kenarlarındaki 
havalandırma ızgaralarına yansıyor. 
İkonik sinyal lambalarının şekli 
hoparlörlerde de görülüyor. Ön yolcu 
tarafında tutamak veya üç adet kilitli 
diferansiyele ait kumanda grubu G-Serisi 
için karakteristik olup kullanılmaya 
devam ediliyor. 


HIZ ZAMANI 

Ve sonunda... Navigasyona 
bağlandık yoldayız. Enfes yeşilliklerin, 
üzüm bağlarının içindeyiz. Asfalttan 
patikaya, girmediğimiz yol kalmıyor. 
Bir de fotoğraf çekme peşindeyiz. 
Sanırım uzun süredir en çok fotoğraf 


çektirdiğim seyahat oldu. Toprak yolda 
ilerlerken koltukların savrulduğumuz 
yöne doğru kavraması gibi aşırı nazik 
hareketler yolculuğu neşelendiriyor. İlk 
buluşma noktasındayız. Programda yer 
alan off road'a katılmayı aklımdan bile 
geçirmemiştim; fakat ekip ısrarcı. Emniyet 
kemerimi bağlayarak arka koltuktaki 
yerimi alıyorum. Şoförümüz yılların 
deneyimli otomobil editörü Okan Altan 
ve Alman eğitmenle unutulmayacak bir 
offroad macerası yaşıyorum. 

Otomobile dönecek olursak... Yeni 
G-Mode üstün arazi sürüş özellikleri 
sunma noktasında önemli bir rol 
üstleniyor. Dynamic Select üzerinden 
seçilmiş olan sürüş karakterinden 
bağımsız olarak üç diferansiyel 
kilidinden birinin devreye girmesi 
veya arazi takviyesi Low Range'in 
devreye alınmasıyla birlikte yeni 
G-Serisi, G-Mode'a geçiş yapıyor. Söz 
konusu offroad modu süspansiyonun 
sertliği ayarlanabilir amortisörlerini, 
direksiyonu ve gaz pedalının tepkime 
hassasiyetini ayarlıyor, gereksiz vites 
değişimini önlüyor ve böylece en zorlu 
arazi koşulunda bile kontrollü ve yüksek 
performanslı bir sürüş sunuyor. Sistemin 
aktif olmasıyla gösterge panelinde bir 
Gikonu belirliyor. G, her türlü zemini 
büyük bir özgüvenle aşıyor, sürücü en dik 
sürüş pozisyonlarında dahi santimetre 
hassasiyetle manevra yapabiliyor ve 
geri bildirimi yüksek direksiyon sistemi 
sayesinde lastiklerin zemine tutunma 
koşulunu algılayabiliyor. 

Yeni G-Serisi'nde asfalt yollarda 
daha fazla dinamizm ve sürüş konforu 
sunmak üzere hareket edilmiş. Yeni ön 
aks konsepti sayesinde G-Serisi'nin asfalt 
performansı önemli oranda artıyor ve 
asfalt üzerinde atak ve konforlu bir sürüş 
sunarken aynı zamanda sürücüye en üst 
düzeyde direksiyon hissi ve hakimiyeti 
sunuyor. 
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YAZI formda 
KARŞILAYIN 


Yaz başlarken formda bir vücuda 
'merhaba”demenin tam zamanı. Sağlıklı 
beslenmenin yamı sıra ameliyatsız 
bölgesel incelme sistemleri de kışın 
yorgunluğunu ve yoğunluğunu atmak 

için başarılı yöntemler sunuyor. 


oğunlukla bölgesel incelme ve cilt 
gençleştirme işlemlerini gerçekleştirmek 
amacıyla kullanılan odaklı ultrason 
LIPOcel Cool Sonic, uygulama esnasında 
sağladığı soğutma özelliğiyle ön plana 
çıkıyor. Lazer ile ulaşılamayan alanlara uygulama 
imkanı sunan bu sistem, soğukla gelen ses dalgaları 
temaslı soğutma özelliği ile ciltte yanık izlerinin 
oluşumunu engelliyor ve acı hissettirmiyor. Bu 
yöntemin en önemli özelliği ise uygulama esnasında 
sonuçların direkt olarak gözle görülür seviyede 
ortaya çıkması. Güray Akar, yağ dokusunun vücut 
derisi altında homojen bir şekilde yayılması veya 
belirli bölgelerde birikmesi 
sonucu fazla kiloların 
oluştuğunu, diyet sayesinde 
ulaşılan kilo kaybından sonra 
ise önceden görünmeyen 
bölgesel yağ dokularının 
ortaya çıkabildiğini söylüyor. 
Bu inatçı yağlardan acısız, 
zahmetsiz ve neştersiz bir 
şekilde kurtulmak mümkün. 


ETKİLİ VE ACISIZ 

Dünyadaki tek soğutmalı vücut HIFU (Yüksek 
Yoğunluklu Odaklı Ultrason Enerjisi) sistemi olan 
LIPOcel teknolojisi, özellikle karın bölgesi, bel 
çevresi ve bel kenarları, basen ve üst bacaklardaki 
inatçı yağlanmaların gözlemlendiği bölgelerde 
uygulanabiliyor. Dış dokularda hasar oluşmadan yağ 
katmanına kontrollü bir şekilde odaklanarak, tek 
seansta 3 cm ila 5 cm arası incelme sağlanabiliyor. 
İnatçı yağ hücreleri etkili bir şekilde parçalanabiliyor. 
Arzulanan kesin sonuçlara ise 8-12 hafta arasında 
ulaşılıyor. Bu süreci sağlıklı bir beslenme programı ve 
düzenli egzersiz ile desteklemek ise sonuçların daha 
hızlı ve kalıcı olmasında büyük oranda etkili. 
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YAZAR 


TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN 
ANNE OLMAK 


Türkiye'de eğitim ve yüksek eğitim görmüş ka- 
dınların yüzde 72'si istihdama katılıyor. Bu kadınlar 
kazandıkları para ile çocuklarını okutuyor. TÜİK'in 
yapmış olduğu bir araştırmaya göre, üniversite mezu- 
nu bir annenin çocuğunun üniversite mezunu olma 
oranı yüzde 30 daha fazla. Yani kadınlar istihdama 
katılabildiği zaman daha iyi nesiller yetişiyor. Üstelik 
kadınların çalışıyor olmasının, ekonomiye de katkısı 
büyük. Kadın istihdamında yüzde 26'lik bir artış de- 
mek, fakirliğin yüzde altı azala- 
cağı anlamına geliyor. (Dünya 
Bankası Raporu, 2015) 

Çalışan anne; hem o gü- 
nün işini yapar hem zaman ka- 
zanmak için ertesi günü plan- 
lar. Çocukların sabah okula gi- 
yecekleri kıyafetleri ve kendi 
kıyafetlerini hazırlar, dolaba 
geceden hazırladığı tostu ko- 
yar, kahvaltı tabaklarını gece- 
den çıkartır, ertesi günün ye- 
meğini düşünür. Yani çalışan 
anne olmak doğuştan organi- 
zatör olmak demektir. 

Çalışan kadından yemek, 
çamaşır, ütü gibi işlerin de 
yapılması beklenir. Kadın bu 
işleri yardımcıya yaptırsa “Ka- 
zandığın parayı, yardımcıya 
veriyorsun. Çalışma, evinin ka- 
dını ol, çocuğuna bak” 
lafını işitir. Yani çoğu 
insanın Oo gözünde, 
dogmatik kuralla- 
rın yükümlüsü- 
nün kadın oldu- 

Şu kuralı ne yazık 
ki yıkılamamıştır. 

Çamaşırları 
toplarken, çocuğuyla çamaşır 
toplama oyunu oynayan, bula- 
şık yıkarken maillerini kontrol 
eden, internetten kolay yemek 
tarifine bakarken aynı anda 
yapan, üç pantolon, dört göm- 
lek, iki etekle sayısız kombin yaratan kişiye 'çalışan 
anne? denir. Ve çoğu zaman da her ne hikmetse ya- 
dırganır. Yalnızca tek görevi, evi ve bakması gereken 
çocuklarıdır çoğunun gözünde kadın. Çalışan kadın 
anne olamaz, çalışan kadın hem işi hem evi ile aynı 
anda ilgilenemez yanılgısı! 

Bir de çalışan annelerin sabırlarının çelik gibi ol- 
ması, sinirlerine hakim olması beklenir. Hayır kafa- 
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sından devamlı iş geçtiği için yemeği fırında unutan 
veya eşiyle tartıştığı için toplantı ortasında bir anda 
ağlayan ya da iki işi aynı anda yaparken ikisini de ber- 
bat eden bir çalışan kadın olamaz. Çalışan anne her 
koşulda sakinliğini, sükunetini korumalı, işte idareci 
olmalı, çekirdek ailenin dirlik ve düzenini sağlama- 
lıdır. Velhasıl Türkiye'de hem çalışmak hem kadın 
olmak hem de anne olmak zor iş gerçekten. 
Türkiye'de kadınların yüzde 57.2'si tarım ve zira- 
at sektöründe çalışıyor. Sırtı- 
na bebeklerini bağlayarak tar- 
laya giden bu kadınların yüz- 
de 50'si aile işi olduğu gerek- 
çesiyle maaş almıyor. Kayıt dışı 
ve hiçbir sosyal hakkı olmadan 
çalışan kadın oranı yine yüzde 
50'ye yakın. (Birleşmiş Millet- 
ler Raporu, 2015) 

Türkiye'de çalışan anne de- 
mek, eşit şartlarda doğup eşit 
şartlarda eğitim görüp, iş haya- 
tında daha az para kazanmak 
demek! Avrupa Birliği ülkele- 
rinde toplumsal cinsiyete da- 
yalı ücret farklılığı oranı yüzde 
17. Yani kadınlar aynı işi yapıp 
yüzde 17 daha az para kazanı- 

yor. Türkiye'de ise bu oran 

eğitimli kesimde yüzde 23. 

Erkekler (o ortala- 

ma aylık 4290 lira 

maaş alırken, ka- 

/ dınların Oo ortalama 

maaşı ayda 3470 lira. Sağlık 

ve sosyal hizmetler, finans ve si- 

gorta alanlarında bu fark yüz- 

de 50'lere kadar çıkıyor. Tabii 

bu durum emeklilik maaşını- 

zın da daha az olacağı anlamı- 

na geliyor. (Dünya Ekonomik 
Forumu Araştırması) 

Türkiye'de çalışan anne de- 
mek, Aynı kariyeri yapıp, aynı 
oranda yükselememek demek. 

İçi erkeklerle dolu, maskü- 

len muhabbetlerin döndüğü toplantı odalarına siz 
hiç şahit oldunuz mu bilmiyorum ama ben çok ol- 
dum. TÜİK'in yapmış olduğu bir araştırmaya göre 
Türkiye'de kadın istihdamı yüzde 27.6 iken, kadın 
CEO oranı sadece yüzde 2, üst düzey yönetici oranı 
ise yüzde 9.4. OECD'ye göre dünyada kadın istihda- 
mı ortalaması yüzde 57.2. 

“Bilmem kim şu pozisyona gelmiş çünkü bilmem 
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kimle birlikteliği varmış” türünde dedikoduların bi- 
teceği günler, umuyoruz yarından da yakındır. Bir 
kadının başarısını bütünüyle bir erkeğe bağlamak, 
hele de bunu belden aşağı vurarak yapmak ayıp bir 
şey. Ayrıca unutmayın o ünlü atasözü “Her başarılı 
erkeğin arkasında bir kadın vardır” şeklindeydi, ter- 
si değil. Eşlerini iş hayatında destekleyen erkeklere 
hürmetimiz sonsuz, o ayrı konu. 

Türkiye'de çalışan anne olmak maaşının yarısını 
bakıcıya vermek demektir. Çalışan anneler çocuk- 
larını az görebildikleri için sürekli bir suçluluk duy- 
gusu yaşar. Hele eve geldiklerinde çocuk onlara yüz 
vermiyor, temel bakımını bakıcının karşılamasını is- 
tiyorsa sinirler bozulur. “Acaba beni unutuyor mu? 
Bakıcıyı benden daha mı çok seviyor?” soruları gün- 
deme gelir. Tüm çalışan anneler için kesin bilgi: Her 
çocuk annesini tanır, bilir ve herkesten çok sever. 

Türkiye'de nedense kadınların çalışması isten- 
mez. Özellikle kocanın hali vakti yerindeyse... Kadın 
eşinin, “Ne gerek var. Benim kazandığım para ikimi- 
ze de yetiyor”, kayınvalidesinin “Kızım evde otur ço- 
cuğuna bak” baskıları ile karşılaşır. Oysa anlamazlar 
ki, kadınlar sadece para için çalışmaz. Onların da 
hayatta tutku duydukları, kendilerini ifade ettikleri, 
sevdikleri bir işleri vardır. Ha bu arada, boşanma ih- 
tümalini de unutmamak gerek. Bu durumda “Benim 
param senin paran” lafı genellikle hikaye olur ve üç 
kuruş nafakanın hesabı yapılır. 

Türkiye'de çalışan anne demek, iş görüşmelerin- 
de, patronunla çocuk planlarını konuşmak zorun- 
da kalmak demek. Türkiye'de her beş iş görüşme- 
sinden birinde kadınlara çocuk planlarının soruldu- 
Şunu biliyor muydunuz? Uluslararası iş piyasasında 
eşitlik ilkelerine aykırı bir durum olsa da, yöneticiler 
işe alım yaparken kadın-erkek ayrımı yapmadıkları- 
nı iddia etse de, gerçek bu. İşe yeni giren beyaz yaka- 
lı kadınlar ise hamilelik haberini yöneticileriyle pay- 
laşmaktan çekiniyor. (Danone Nutricia Çalışan An- 
nenin 1000 Günü Araştırması) 

Türkiye'de çalışan anne demek, süt iznini kul- 
lanırken, patronunun ters bakışlarına katlanmak 
demek. Ne acı ki, çoğu kadın en doğal haklarını 
kullanırken, bir bebeği beslemek gibi son derece 
kutsal bir iş yaparken, işten kaytarma” yaftası yiyor. 
Sözümüz anne-baba dostu şirketlerden dışarı. Ancak 
kadınların aklına ebeveyn dostu şirketlerle ilgili pek 
de somut örneklerin gelmemesi, bu şirketlerin ne 
kadar az olduğunu gösteriyor. (Danone Nutricia Ça- 
lışan Annenin 1000 Günü Araştırması) 

Türkiye'de çalışan anne olmak akla, “Uyku ney- 
di, nasıl uyunurdu?” sorusunu getiriyor. Özellikle 
doğum izninden yeni geri dönen ve gece emzirmesi 
devam eden çalışan annelerin bu sorunun cevabını 
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unuttuğunu söyleyebiliriz. Oysa son araştırmalar, iş 
hayatında sergilenen performansın, uyku ile direkt 
bağlantısı olduğunu söylüyor. 

Türkiye'de çalışan anne olmak demek, her işe 
yetişip mecliste temsil edilememek demek. Fski 
Türk Devletlerinde kadınlar aile hayatında da, dev- 
let yönetiminde de söz sahibiydiler. Osmanlı Devleti 
döneminde kadınların haklarında büyük gerileme 
olsa da, Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün 
girişimi ile 5 Aralık 1934'te Anayasa'da yapılan bir 
değişiklikle, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme 
hakkı tanınmıştır. Bu tarih İsviçre'de 1971, Fransa ve 
İtalya'da 1946'dır. Kadın hakları açısından yola çok 
önce çıkmışız ama maalesef sonraki yıllarda sınıfta 
kalmışız. TÜİK'in bir araştırmasına göre, şu anda 
mecliste kadın milletvekili oranı yüzde 15, kadın ba- 
kan oranı yüzde 4. 

Türkiye'de çalışan anne olmak demek, çalışan ka- 
dın, çalışan anne damgalarını yemek demek. Siz hiç 
“çalışan adam', 'çalışan baba” kavramlarını duydur- 
nuz mu? Kullanmak zorunda kaldığımız bu kavram- 
lar bile kadın hakları ve istihdamı konusunda daha 
kat edecek çok yolumuz olduğunu gösteriyor. 

Türkiye'de kadın olmak demek, şiddete maruz 
kalabilmek demek. Türkiye'de her 3 kadından 1'i 
şiddete maruz kalıyor. Eğitimli, eğitimsiz, kültürlü, 
kültürsüz, çalışan, çalışmayan, anne, anne olmayan 
fark etmiyor. (Birleşmiş Milletler Raporu, 2015) 
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SİLKS 


Simay Engür 


ÇİKOLATA yu 
yoksa VANILYA mı? 


Yüksek doz tatmin arayışımıza hangisinin eşlik etmesi 
gerektiğine henüz karar veremeyenlerdenseniz, her iki 
seks türünün de haz noktalarını keşfe çıkıyoruz. 


insellik lügatının en 
zıt iki kavramları 
olan vanilya ve 


bağlıyorsanız siz bir çikolata 
canavarısınız. Farklılık bana göre 
değil, önemli olan samimiyetten 


çikolata seks, gelen bir orgazm zirvesi 

pozisyon diyorsanız, yatak 
tercihlerinin genelgeçer odanızda vanilya 
isimlerini kokusu hakim 
oluşturuyor. Şöyle demektir. 
ki vanilya seks, Uzmanlara göre 
fantezilerden uzak her iki tarafa da 
ve “klasik” olarak gözleriniz kapalı 
adlandırılabilecek bağlanmamak 
cinsel ilişki türü gerekiyor. Cinsel 
anlamına geliyor. hayatınıza renk katmak 
Çikolata seks ise, > 1 > ii k demek, yalnızca 
cinsel yaşamınızı z k fantezi dünyanızı 
fantezilerin 1 “ dm geliştirmekle 
heyecanlı >” N > olmayabilir. Neden 
ütreşimleriyle N / “gh derseniz kimi zaman 
renklendirdiğiniz z p vanilya seksi kimi 
anlara işaret a “ N zamansa çikolata seksi 
ediyor. Şunu 4 » # | N benimsemek daha 
söylemekte fayda : t ? “e — sağlıklı görünüyor. Seks 
var ki fanteziler > hayatınızda değişmeyen 


her daim partnerinizle 

olan ilişkinize kalıcı bir fayda 
sağlamadığı gibi; her daim 
sıradan bir seks deneyimini 
tercih etmeniz de monotonluğu 
beraberinde getirebiliyor. 

Peki, siz seks hayatınızı genel 
olarak çikolata mı yoksa vanilya 
sosuyla mı tatlandırıyorsunuz? 
Eğer fantezilerin izinden giden 
geceleri, sabahın ilk ışıklarına 


tek şey, değişimin kendisi 
olmalı belki de. Bazen 
fantezilere başvurarak bazense 
akışına bırakarak inişli çıkışlı bir 
aşk grafiği çizmek kulağa sizce 
de güzel gelmiyor mu? Kısacası 
biraz vanilya biraz çikolata işte 
bütün mesele bu! Çikolata evreni 
sakinlerine, vanilyayı; diğerlerine 
ise çikolatayı yeniden anlattık. Karar 
sizin! 
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TADI DAMAĞIMDA 


Çikolata seksi zevk noktalarının 
yegane patronu haline getirenler 

bilir, bağımlılık yapan bir yanı vardır. 
Yine de kabul etmek gerekiyor ki 
yalnızca eyleme dönüşen bir cinsellik, 
partnerinizle olan ilişkinizi zamanla 
olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle 
kapı dışarı ettiğiniz fantezilerinizi gün 
yüzüne çıkarıp biraz olsun çikolatanın 
faydalarından yararlanmanız 
gerekmiyor mu sizce de? Daha önce 
farklı pozisyonlar ya da cinsel fanteziler 
denemediyseniz, sizin için üç adımda 
çikolata sekse giriş dersi hazırladık. 


2. 


Cinsel hayatınızda “aynılık” üzerine bir 
gidişat görüyorsanız, bunu partnerinizle 
açıkça paylaşmanız gerekiyor. Her konuda 
olduğu gibi seks hayatınızda da birbirinize 
karşı dürüst olmak, ilişkinizi çok daha 
kuvvetli hale getirecektir. 

İlk önce aklınızdaki fanteziyi önermek 
yerine, eşinizinkileri öğrenmeye çalışın. 
Teklif sizden gideceği için, onun denemek 
isteyebileceği bir pozisyonla başlayarak 
birlikte ısınma turları atabilirsiniz. 
Kamasutra pozisyonlarına birlikte bir göz 
atmak faydalı olabilir. 


. Seks hayatınıza üçüncüleri dahil etmekten 


çekinmeyin. Göz bandı, kelepçe ya da hoş 
kokulu bir kayganlaştırıcı bile orgazma 
giden yolda farkını ortaya koyacaktır. 


VANİLYA KOKUSU 


Zaman zaman sadeleşmek ve 

klasik seks hayatını benimsemek, 
partnerinizle aranızdaki duygusal bağı 
kuvvetlendirebilir. Çoğu zaman farklı 
fantezilerden yararlanan çiftler, vanilya 
seks türünü de hayatlarından tamamen 
çıkarmamalı. Bazen akışına bırakmak 
da seks hayatınıza bambaşka bir renk 
katabilir. Yüksek tempolu pozisyonlara 
biraz ara verip, üç adımda vanilya seksin 
sakin sularına girmek mümkün. 


Vanilya seks deneyimi, aşk grafiğinizi 

stabil duruma getireceği için, size uymasa 
bile hayal gücünüzü dinlendirmekten 
çekinmeyin. Mola bittikten sonra, yeniden 
fantezilere başvurmak ateşinizi artırmaya da 
yardımcı olacak. 

Dar vakitleri eğlenceli hale getirebilirsiniz. 
İşe gitmeden önceki kısa vakti kullanarak, 
plansız ve olduğu gibi bir seks deneyimi 
yaşamak size sıradanlığın cennet halini 
yaşatabilir. Vaktinizin kısıtlı olması 
adrenalini ve dolayısıyla orgazmı artırabilir. 
Gece uykudan uyandığınızda, klasik kokan 
bir deneyim için partnerinizi mışıl mışıl 
uykusundan uyandırmayı deneyin. Tabii onu 
kızdırmayacağınızdan eminseniz! 


Eğer fanleğilerin izinden giden geceleri, sabahın ilk ışıklarına 
bağlıyorsamız siz bir çikolala canavarısınız. Farklılık bana göre değil, 
önemli olan samimiyetlen gelen bir orgazm zirvesi diyorsamz, yalak 

odamızda vanilya kokusu hakim demektir. 
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ÇİKOLATA SEKSİN YASAK 
ELMALARINDAN BİR ISIRIK ALMAK 
İÇİN, BELKİ DE HAYAL GÜCÜNÜZÜ 
GÜÇLENDİRMEK GEREKİYORDUR! 
FANTEZİLER KONUSUNDA SİZE FİKİR 
VEREBİLECEK 5 BAŞUCU NİTELİĞİNDEKİ 
KİTABA GÖZ ATMANIZDA FAYDA VAR. 


TANTRA SEKS YOGASI 
Omar Garrison 

Okyanus Yayıncılık 

Ruhsal özgürlüğe kavuşmanın 
yolu cinsel güçteki enerjiden 
geçer! Biz değil, Tantra Yoga 
söylüyor. Cinselliğin doğasındaki 
enerjiyi keşfetmek, seks 
hayatına bakış açınızda yepyeni 
kapılar açabilir. 


G NOKTASI 

Alice Kahn Ladas, Beverly Whipple 
18* Yayınları 

Yalnızca kadınlara has bir hazza 
ulaşmak için, hedef noktasını 
çok iyi tanımak gerekiyor. Zevk 
alma konusunda sınırlarınızın ne 
kadar farkındasınız? G noktası 
hakkında detaylı bilgi edinip, 
orgazm potansiyelinizi artırmak 


mümkün. 
“dam SEVİŞEN ÇİFTLERE 
» * TAOCU SEVİŞME 
K Kolektif 
(Ji Yol Yayınları 
İri 


Dünyanın en eski öğretilerinden 
biri olan Taoculuğu, cinsel 
fantezilerinizde nasıl 
uygulayabileceğiniz konusunda 
bilgi sahibi olabileceğiniz bu 
kitapta, seksin ruhbilimsel yanını 
da keşfedebilirsiniz. 


SAĞLIKLI VE MUTLU 
BİR YAŞAM İÇİN 1001 
CİNSEL POZİSYON 
Nur Akın, Sheikh Virtue 

Yeşil Elma Yayıncılık 
Özellikle evli çiftlerin cinsel 
hayatını renklendirmeyi 
hedefleyen içeriği ve anlaşılır 
seks pozisyonu önerileriyle 
partnerinizle birlikte 
okuyabileceğiniz kitaplardan. 


NN 
Mi “a 


A 


CİNSELLİĞİN KISA 
TARİHİ 

Peter N. Steams 

Dedalus 

Geçmişten günümüze cinselliğin 
algı biçimleri nasıl değişti? Yalnızca 
yatak odanızı değil, genel kültür 
haznenizi de tatmin edebilecek 
dopdolu bir içeriğe sahip. 
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ükemmellik ve özgüven 
kuyrukları birbirine 
bağlıdır. Güzelliğin 
getirdiği özgüven, 

daha fazla güzel olma 
ihtiyacını doğurur desek çok da abartımış olmayız. 
Günümüzde giderek artan estetik ameliyatlar, her geçen 
gün jet hızıyla büyüyen kozmetik sektörü ve moda 
sektörünün bir üst statüye geçişteki köprü görevini 
düşünürsek; birçoğumuz güzelliğe gereğinden fazla 
anlam yüklüyoruz belki de. Öğretilen kusursuz olma 
mecburiyetinin en büyük sebeplerinden biri de şüphesiz 
ki dünya starları. Neden derseniz; onların katıksız 
fotoğrafları yerine, bol photoshop'lu fotoğraflarına 
duyduğumuz hayranlık Ben neden bu kadar güzel 
görünemiyorum?” sorusunu da beraberinde getiriyor. 
Önceki yıllarda photoshop yapma mahareti yalnızca 
profesyonellere aitti ancak bugün her birimiz akıllı 
telefonlarımızdan boyumuzu arşa çıkarabiliyor, belimizi 
çay bardağı kıvamına getirebiliyor ve annelerimizin 
zamanında “tuzlu çekirdek yiyerek' şişirdiği dudaklarını 
biz tek dokunuşla dolgun hale getirebiliyoruz. 
Photoshop'un ve dolayısıyla kusursuzluğun bu kadar 
ulaşılabilir olduğu modern dünyada bilindik güzellik 


algısı, yerini sıradanlığın kollarına bıraktı desek çok 

da yanılmış olmayız. Yüksek modanın başını çeken 
birçok markanın reklam kampanyasında 'çirkin' model 
kullanması ve büyük beden modellerin sayısındaki 
artış bunu kanıtlar nitelikte. Mükemmel görünmek 
sokaktan geçen herkesin eline düştüğüne göre 

artık sıra dışı görünümler yükselişe geçti bile. Sizin 
anlayacağınız göz renginizin ne olduğundan çok nasıl 
baktığınız, ne kadar güzel olduğunuzdan çoksa tavrınız 
sizi farklı kılacak bir hal aldı. Tüm bunlara rağmen 
kabul etmek gerekir ki dünyada photoshop kullanımı 
giderek artıyor. Öyle ki Fransa Hükümeti, ticari amaçla 
kullanılan tüm photoshop'lu fotoğrafların ancak not 
düşülmesi halinde yayınlanabilir hale gelmesi adına 
büyük bir adım attı. Yine de ufak dokunuşlardan 
kimseye zarar gelmeyeceğine eminiz, tabii ki takıntı 
haline getirmemek koşuluyla! Bir yanlış yapmayı 
kafanıza koyduysanız, onu da doğru yollardan yapmak 
mümkün. Sizin için son dönemin popüler photoshop 
aplikasyonlarını inceledik. Sivilcelere masumane bir 
tavırla meydan okumaktan ya da simit bölgenizi biraz 
inceltmekten kimseye zarar gelmeyecektir. Daha fazlası 
mı? Belki de elinizi bir kez olsun korkak alıştırmanız 
gerekiyordur. 


L00KS 


MEITU 


Daha zayıf görünmek, 
bacak boyunuzu uzatmak 
ve pürüzsüz bir cilde 
ulaşmak istiyorsanız 
Meitu aplikasyonu 
sayesinde istediğiniz 
dozda fotoğrafta oynama 
yapabiliyorsunuz. Üstelik 
bu uygulamanın en şeker 
yanı, fotoğrafınızı tıpkı 
size benzeyen bir anime 
karakterine çevirebiliyor 
olması. Filtrelerine de bir 
göz atmanızda fayda var. 
İpucu: Eğer vücudunuzun 
belli bir kısmını inceltmek 
istiyorsanız, bunu yaparken 
fotoğrafta çevrenizde 
bulunan nesnelerin 
formunu bozmamaya 
dikkat etmelisiniz. Ayrıca 
boy uzatmak isterken 
etrafınızdaki insanların, 
yanınızda yedi cüceler gibi 
görünmesi de inandırıcı 
olmayacak. 


B612 


Son dönemin belki de en 


kullanışlı uygulamalarından 
olan B612 ile çene, yanak 
ve gözlerinizin boyutlarıyla 


oynamanız ve yüzünüzü 
pürüzsüzleştirmeniz 
mümkün. Ayrıca 
filtrelerinin de çok 
başarılı olduğunun altını 
çizmek gerekiyor. Ama 
onun alametifarikası 
boomerang özelliği 
sayesinde photoshop'lu 


halinizi Instagram'da sanki 
hiç işlem görmemişçesine 


paylaşabilmeniz! Video 
sekmesinden ise kolayca 


müzik ekleyebiliyorsunuz. 
İpucu: Yüz hatlarınızla fazla 
oynamak, çehrenizi tıpkı bir 


uzaylınınkine dönüştürebilir. 
Yalnızca kırışıklıklarınızı, 
lekelerinizi yok edip, doğal 
bir filtre uygulayarak 


boomerang çekip İnstagram 


hesabınızdan story olarak 
paylaşmak çok daha 
inandırıcı olacak. 


FACEAPP 
Selfie'leriniz için 
eğlenceli olabilecek bu 
aplikasyonda yüzünüzü 
bir Hollywood yıldızına 
çevirmeniz mümkün. 
Üstelik manuel olarak 
uğraşmanıza gerek 
kalmıyor, uygulama 
otomatik olarak 
yüzünüzü yaşlı ya da 
genç bir çehreye, 

farklı cinsiyete 
dönüştürebiliyor hatta 
size güzel bir gülüş 
ekleyebiliyor. Uygulama 
içinden dilediğiniz 
ünlünün internetteki 
fotoğraflarına erişim 
yaparak, onların 
üzerinde de değişiklik 
yapabiliyorsunuz. 
İpucu: Uygulamanın 
'Hollywood starı" özelliğini 
kullanarak sizin için 

ideal makyajın nasıl 
olabileceği hakkında fikir 
yürütebilirsiniz. 


LOOKS 


Makyajsız olduğunuz 
fotoğraflar sizi 
üzmesin çünkü 

Looks, en iyi makyaj 
uygulamalarından 

biri. Yüzünüze uygun 
makyajı otomatik 
olarak uyguladıktan 
sonra manuel olarak 
abartı görünen detayları 
kendi zevkinize göre 
ayarlayabiliyorsunuz. 
Makyaj çantanızda 
dahi bulunmayan renk 
skalasıyla özellikle 

ruj efektleri oldukça 
başarılı. 

İpucu: Photoshop yoluyla 
makyaj uyguladığınızda, 
fotoğrafın inandırıcılığı 
kaybolabiliyor. Eğer 
eyeliner ve far gibi göz 
detayları üzerinde fazla 
oynama yaptıysanız, 
fotoğrafınızı siyah-beyaz 
yaparak daha gerçekçi 
kılabilirsiniz. 


FACETUNE 

En iyi selfie 
düzenleyicisi olan 

bu uygulama ile cilt 
kusurlarını giderebilir, 
diş beyazlatabilir ve 
ufak dokunuşlarla 
yüzünüzde birçok 
düzeltme yapabilirsiniz. 
Bir profesyonele yakın 
derecede photoshop 
yapabileceğiniz 
Facetune 
aplikasyonunun filtreleri 
de çok başarılı. 

İpucu: Uygulamanın 
tek kötü yanı ücretli 
olması. Satın olmadan 
önce önerdiğimiz diğer 
uygulamalara bir göz 
atmakta yarar var. 
Ancak garanti bir çözüm 
istiyorsanız 'satın al' 
tuşuna endişe etmeden 
basabilirsiniz. 
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YEMEK 


Sağlıklı 


LMAİZ, 
PRATİK 


Hem lezzetli hem sağlıklı hem de pratik 
bir yemek olabilir mi? Bedeninizi sevin ve 
onurlandırın felsefesiyle sağlıklı yaşama 
yönelik önerilerimi paylaştığı Clarita's 
Way adlı internet sitesi ve bu felsefenin 
izlerini taşıyan yemek kitabıyla adını 
duyuran Clara Seren Amram'ın bol renkli 
ve hafif tarifleriyle elbette mümkün. 


Hazırlayan SELEN TANYERİ 
Fotoğraf NURDAN USTA 
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ESMER PİRİNÇ 
PİLAVIVE 
MERCİMEK 


Hazırlama süresi: 25-20 dakika 
4 KİŞİLİK 


MALZEMELER 

* 2 çorba kaşığı doğranmış taze soğan 

* | çorba kaşığı doğranmış maydanoz 

* İ/2 çorba kaşığı kırmızı ve sarı biber 
(küçük küçük kesilmiş) 

* İ/2 çorba kaşığı zeytinyağı 

* | su bardağı pişmiş mercimek 

* | su bardağı pişmiş esmer pirinç 
pilavı (sıcak olmalı) 


HAZIRLANIŞI 

Taze soğan, maydanoz ve biberleri 
kızgın bir tavada 2 dakika soteleyin. 
Mercimekleri ekleyin, iyice karıştırıp 
ateşten alın. Koni şeklinde bir fincanın 
ya da bardağın yarısını esmer pirinç 
pilavı ile kalanını ise mercimekle 
doldurun. Kabın şeklini alması için 
iyice bastırın, boşluklar kalmasın. 
2-3 dakika kadar bekleyin. Ardından 
servis tabağına ters çevirerek sunum 
yapabilirsiniz. 
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HİNDİSTAN 
CEVİZLİ PASTA 


Hazırlama süresi: 70-80 dakika 
4-6 KİŞİLİK 


MALZEMELER 

* 3 yumurta 

* | su bardağı Hindistan cevizi sütü 
* W2 su bardağı Hindistan cevizi 
rendesi 

I su bardağı sıvı yağ 

I su bardağı kahverengi şeker 

2 su bardağı tam buğday unu 

I paket kabartma tozu 

I paket vanilya 

Süslemek için; taze Hindistan cevizi 


. ... 


KREMASI İÇİN; 
* 2 yumurta akı 
* W2 su bardağı pudra şekeri 


Not: Eğer kahverengi şeker kullanmak 
isterseniz, onu da mutfak robotunda 
çekerek pudra haline getirebilirsiniz. 


HAZIRLANIŞI 

Hindistan cevizi rendesini Hindistan 
cevizi sütünde 30 dakika bekletin. 
Yumurtalarla şekeri mikser ile 5 
dakika çırpın. Yağ ve Hindistan cevizi 
karışımını ekleyerek karıştırmaya 
devam edin. Unu, kabartma tozunu 

ve vanilyayı ekleyerek iyice karıştırın. 
Karışımı bir kek kalıbına dökerek 
önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında, 
üstü kızarana kadar 30-35 dakika 
pişirin. Fırından alın, 10 dakika soğutun. 
Bu sırada kremayı hazırlayabilirsiniz. 
Bunun için 2 yumurta akını iyice 
çırpın, şekeri azar azar ekleyerek iyice 
koyulaşana kadar karıştırmaya devam 
edin. Soğumuş olan kekin üzerini 
kremayla ve ince Hindistan cevizi 
dilimleriyle süsleyebilirsiniz. 
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YEMEK 


ACI ZEYTİN 
SALATASI 


Hazırlama süresi: 40 dakika 
4 KİŞİLİK 


MALZEMELER 

* | kırmızı biber 

| sarı biber 

150 gr kapari 

6 orta boy patlıcan 

| kase (yaklaşık 300 gr) çeri 
domates 

250 gr (karışık) yeşil ve siyah zeytin 
2 yemek kaşığı beyaz şarap 
8 diş sarımsak 

5 yemek kaşığı zeytinyağı 
Tuz, taze çekilmiş karabiber 


HAZIRLANIŞI 

Sarımsakları ezin ve tavada 3 dakika 
sote edin. Ardından kırmızı biber, 
sarı biber, çeri domates ve beyaz 
şarabı ekleyip karıştırın. Son olarak 
patlıcanları küp küp doğrayıp ekleyin. 
Bu haliyle 30 dakika daha pişirin. 
Zeytin karışımını ve kapariyi ekleyin 
ve 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiber 
ekledikten sonra hepsini karıştırın ve 
zeytinyağını ekleyip servis edin. 
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TAKAMAZAK, 


mayer? 


KETEN 
TOHUMLU KALP 
KRAKERLER 


Hazırlama süresi: 90-100 dakika 
6-8 KİŞİLİK 


MALZEMELER 
* 2 yumurta sarısı 
450 gr tam buğday unu 
| tatlı kaşığı kuru maya 
I su bardağı ılık su 
2 tatlı kaşığı tuz 
2 çorba kaşığı zeytinyağı 
I çorba kaşığı kepek 
2 çorba kaşığı susam 
2 çorba kaşığı keten tohumu 


HAZIRLANIŞI 

Maya, tuz ve suyu karıştırın. Maya iyice 
eriyene kadar bekletin. Susam ve keten 
tohumu dışında diğer tüm malzemeyi 
ekleyin ve elinizle iyice karıştırın. 
Yağlanmış bir kaseye alın. Üzerini 
örtün ve hacmi iki katına çıkana kadar 
yaklaşık 30 dakika boyunca kabarması 
için bekletin. Bir fırın tepsisini yağlayın. 
Hamura bastırarak kabarıklığını 

azaltın ve ceviz büyüklüğünde 

parçalar koparın. Bunları ellerinizin 
arasında yuvarlayarak fırın tepsinizin 
boyuna uygun ince çubuklar yapın. 

Bu çubukların uçlarını birleştirerek 
kalp şekli verin ve birbirlerine 
değmeyecek şekilde tepsiye dizin. 
Üstlerine çırpılmış yumurta sarısı 
sürün ve susam, keten tohumu serpin. 
Önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında 
20-30 dakika pişirin. Soğuduktan 
sonra hava geçirmez bir kavanozda 
saklayabilirsiniz. 


>> 


Si4 YAHAT 


© BİRKADIN 
bir ŞEHİR, 
bır HAHTASONU... 


Kendinizin tatil arkadaşı olur musunuz? Genellikle aileyle, 
arkadaşlarla, kız kıza, eşle/sevgiliyle en çok gidilmek istenen şehirlerden 
Roma'ya yalnız gitmeyi hiç düşündünüz mü? Evet, şehir çok romantik 
ama tek başına gezilebilecek şehirler arasında da sunduğu yaşam 
enerjisiyle neden tercih edilmesin? Hadi bu ay, cumadan başlayan bir 
hafta sonu kaçamağına tek başımıza çıkın! 


oma meydanları, çeşmeleri, parkları, 

müzeleri, alışveriş caddeleri, kafeleri, 

karbonhidrat çılgınlığına neden olan 

restoranları, klasik kahve dükkanları 

ile her kadının başını döndürebilecek 

bir şehir... Mayıs ve haziran ayları ise, 
şehrin sokaklarını yasemin kokuları eşliğinde gezmek 
için en ideal zamanlar. İtalyan teraslarından sarkan 
begonvilleri de cabası... 

Yaklaşık 2.5 saatlik bir uçuşun ardından Fuimicino 
Havalimanı'na ulaşıyorsunuz. Buradan şehre ulaşımda 
en hızlısı Termini İstasyonu'na giden Leonardo Express 
treni. Daha uygun bir alternatif isterseniz havalimanı 
çıkışındaki otobüs şirketlerinden birinden gidiş-dönüş 
ulaşımınız için bilet alabilirsiniz. Termini'den otelinizin 
olduğu bölgeye metro ile geçebilirsiniz. Ama emin olun 
sonrasında her yere yürümek isteyeceksiniz. Veya yaz 
ayları için bir Vespa veya bisiklet turu da neden olmasın! 

Ve şimdi doyasıya Roma... Bir açık hava müzesi 
diyebileceğimiz şehirde kendinizi sokaklarda 
kaybedebilirsiniz. Emin olun şehir sizi her meydanında 
yeni bir sürprizle kucaklayacak. 

En küçük meydanlarından Campo de” Fiori ile 
başlayın. Her gün kurulan pazardan lokal lezzetler 
alabilir, alışverişin kalbi Via Del Corso'dan Spagna'ya 
geçerek lüks markaların vitrinlerinde sezon trendlerini 
görebilirsiniz. Ve şehrin simgelerinden Colosseum'a gece 
turuyla gününüzü tamamlayabilirsiniz. 
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Vatikan bölgesine doğru çıkacağınız 
yolculuktan sonra nehrin iki yakası 
arasında etkileyici köprülerden geçin. 
Castel Sant Angelo'da fotoğraf molası 
zamanı! 

Roma'nın günün her saati kalabalık 
noktalarından Aşk Çeşmesi'nde üç para 
atarak üç dilek dileyin. İlk iki dileğiniz 
size kalsın ama sonuncusu mutlaka 
Roma'ya tekrar gelmek olsun... 

İtalya'da olduğunuzu unutmayın. 
Şehirler değişir ama flörtöz İtalyan 
erkekleri hep olur. Ama karşılık 
vermediğinizde kibarlıkla yanınızdan 
ayrılıyorlar... Roma turunuz için ruh 
halinize uygun müzik listelerinize 
Andrea Bocelli'den parçalar da 
eklemeyi unutmayın. Roma en güzel 
onunla gezilir... 


VALİZİNİZE NELER 
ALMALISINIZ? 

Tüm şehri yürüyerek gezeceğinizi unutmayın. 
Tiril tiril elbiseler, etekler ve rahat sandaletlerle 
birlikte tayt ve tişörtlerinizle gündüz saatlerini 
geçirebilirsiniz. Akşam serinliğine karşı merserize 
kazak veya sezonun trendi uzun kot ceketle spor 
şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. 
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RENK. VE RAHATLIK ŞART! 


NOCTURNE 1479 


STELLA MCCARTNEY 12645 


MANGO £ 159.99 


KOTON 179.9 


KALEOS 
121710 


bd 
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HOTİÇ 
1334.80 


STRADIVARIUS 
149.95 


MAVİ $ 189.95 
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BABINGTONS 
ENGLİSH TEA 
ROOM 

Kahvaltı veya çay saatinde 
kendini şımartmak isteyenler 
için şık sunumlarıyla 
Babingtons English Tea Room 
deneyimi yaşanmalı. İspanyol 
Merdivenleri'nin hemen 
altındaki mekandan çıkışta 
basamakları mevsim çiçekleri 
arasında basamakları daha 
enerjik çıkacağınıza emin 
olabilirsiniz. 
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UĞRAMADANDÖNMEYİN! 


PIZZERIA DA 
BAFFETTO 
Navona'ya yakın salaş 
sayılabilecek bir pizzacı 
Pizzeria da Baffetto. 
Bizdeki lahmacun- 
kebap salonları gibi 
düşünebilirsiniz. 
Pizzaları emayelerde 
servis ediliyor. Akşam 


yemeği için çok sıra bekleyebilirsiniz. Leziz bir pizza için öğle 
yemeğinde tercih edebilirsiniz. Çıkışta da hemen yanındaki 


dondurmacıdan bir gelato alın. 


ANTICO CAFFE 
GRECO 

İtalyanların kahve kültürü 
bir başka! Via Del 
Corso'da yapacağınız 
alışveriş turunun 
yorgunluğunu atmanız 
için 1760 yılından bugüne 
önemli isimlerin uğrak 
yeri olan Antico Caffe 
Greco'da bir kahve&tatlı 
ile günümüzden 
uzaklaştıran şık bir kahve 
keyfi yaşayabilirsiniz. 


ALLE FRATTE Dİ 
TRASTEVERE 


Roma'nın en keyifli bölgelerinden biri 
olan Trastevere'de arada kalan samimi 

bir restoran... Pizza, makarna ve güzel 
başlangıçlar eşliğinde keyifli bir yaz akşam 
yemeği için önerilir. Roma genelinde diğer 
bölgelere göre daha uygun bütçeli bir 
akşam yemeği yiyebilirsiniz. 


HARRY'S BAR 

Roma'nın en lüks bölgelerinden Via 
Veneto'daki Harry's Bar, klasik bir bar 
deneyimi için olabilecek en şık alternatif. 
Bellini'nizi yudumlarken yanınıza her an bir film 
yıldızının gelmesi muhtemel. Akşama doğru 
canlı piyano performansı da var. 
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VILLA BORGHESE-TEMPIO DI ESCULAPIO 


Tüm gününüzü geçirebileceğiniz bir nokta olan ve şehri tepeden izlemenizi sağlayan Villa APPERATIVO SAATI 
Borghese'de piknik yapmaya ne dersiniz? Ayrıca şehir genelindeki sürpriz noktalar Villa Borghese Pantheon'u hem gündüz gözüyle hem de 
için de geçerli. Parkın içinde piknik sonrası bir sandal gezisine çıkabilirsiniz. akşam gezmelisiniz. Giriş ücreti olmayan 


İtalya'nın antik Roma'ya açılan tapınağında 
dünyanın her yerinden turistlerle hızlı 
ilerleyen sıra sonrası kubbesinden göğe 
bakın. Yapının ihtişamını anlayabilmek için 
dışından da çevresini turlayın. Akşamüstü 
saatlerinde meydandaki şirin kafelerden 
birinde apperativo saatinizi canlı müzik 
eşliğinde yaşayın. 


BARTOLUÇCI'NIN 
DUKKANI 

Pantheon'daki apperativo saatinin 
ardından hediyelik alışverişi için 
Bartolucci Usta'nın dükkanına uğrayın. 


NEREDE KALABİLİRSİNİZ? 


Yalnız gidenler için Spagna bölgesi ve 


Ahşaptan yapılmış oyuncaklar, saatler 
ve dekoratif ürünler arasından 
seçimlerinizi yaptıktan sonra çıkışta 
bankta sizi bekleyen Pinokyo ile selfie 
de çekebilirsiniz. 


Trastevere yakınındaki butik oteller 
düşünülebilir. Vatikan bölgesindeki 
bed&breakfast tesisleri de hem yeni 
odaları hem de uygun fiyatlarıyla tercih 
sebebi. 


Roma'nın film setlerinden çıkma romantik görüntüleri, eski şehrin melankolik 
dokusu ile birleşince insana huzur veriyor: 


156 elele HAZİRAN 2018 


www.elele.com.tr 


rg 
"e 


1 iğ 
Kİ 


iz SE 
LE 
simi s 


Gunayansmm 


a pe 1 
e 


İ 
PM EE 


4 İnd 
ETE ARİ ZEN 


e 


Fotoğraf: Avşar Gülener 
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EB BNP Paribas 
Istanbul Cup 
30 Nisan-6 Mayıs 


tarihlerinde Garanti Koza 
Park'ta gerçekleşti. Turnuva 
için İstanbul'a gelen Agnieszka 
Radwanska İstanbul Life 
dergisi haziran sayısı için 
oblektif karşısına geçti. 

Ünlü tenisçi İstanbul'a dair 
izlenimlerini “Burada olmak 
harika bir his. İstanbul çok 
güzel bir şehir ve burada çok 
güzel anılarım var. TEB BNP 
Paribas Istanbul Cup için 
tekrar burada olmak da çok 
güzel” sözleriyle dile getirdi. 
Çekimde tenis kariyerini 

ve daha önce de turnuva 
sayesinde ziyaret edip çok 
sevdiği ve şampiyon olduğu 
İstanbul ile ilgili de soruları 
yanıtladı. İşte bu keyifli çekim 
gününde Avşar Gülener'in 
objektifine takılan renkli 
kareler... 


İSTANBULDA 
BİRGÜN 


Istanbul Life dergisinin haziran 
sayısındaki kapak konuğu TEB BNP 
Paribas Istanbul Cup için şehre gelen 
Agnieszka Radwanska oldu. Güneşli, 
harika bir günde gerçekleştirilen 
çekimde ünlü tenisçi Nurdan Usta'nın 
objektifine poz verdi. 


suz. 


me 
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ANINDA ETKİLİ KREM-MASKE 


İTALYAN 
DOKUNUŞU 


Bugünün Pera'sını 
şekillendiren 
izlerde çoğunlukla 
İtalyan dokunuşları 
var. Günümüze 
kadar uzanan 
bu etkileyici 
izleri görmek ve 
İstanbul'un ruhunu 
anlayarak yaşamak 
için Divarese ile 
Pera'daki İtalyan 
izlerini keşfe 
çıkabilirsiniz. 
Rehber Turgay 
Tuna eşliğinde 
yapılacak turlarda, 
İstanbul'un bir 
zamanların en 
gözde yaşam 
merkezi Pera'yı 
adım adım 
gezebilirsiniz. 


HER 
SORUNA 
BIR 
ÇÖZÜM 
1947 yılında Monaco'da 
üretilmeye başlanan 
Akileine, farklı ayak 
problemlerine farklı 
serilerle çözüm sunuyor. 
Mavi seri kuruma ve 
çatlamayı, yeşil seri terleme 
ve ayak kokusunu, kırmızı 
seri ise yorgun ayak 
problemlerini önlüyor. 


UZUN SÜRE ETKİLİ 
FERAHLATICI JEL 


AKILEİNE 


YORGUN AYAKLAR 
VE BACAKLAR 


Gümüige Bilode 
Marren inde 


i 
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YOĞUN 
BAKIM 


Neutrogena'nın 
kağıt maskeye göre 
yüzde 50'ye kadar 

daha fazla serum 

barındıran ve sadece 
15 dakikada bakım 
etkisi sunan krem yüz 
ve boyun maskeleri, 
cilt bakımında 
yepyeni bir dönem 
başlatıyor. Maskelerin 
canlandırıcı, yoğun 
nemlendirici, kırışıklık 
karşıtı ve arındırıcı 
detoks özellikli 
çeşitleri var. 


Tohum Otizm Vakfı'na 
destek olmak için: 


ÇOCUKLAR IÇIN! 
Çukur dizisi, 11 Haziran'da sezon 
finali yapacak. Aynı gün Çukur 
Otizmin Farkında adıyla Haliç Kongre 
Merkezi'nde bir etkinlik gerçekleşecek. 
Dizinin müziklerine hayat veren 
müzisyenlerin de sahne alacağı gala 
gecesi biletlerinin satışından elde 
edilecek gelirin tamamı Tohum Otizm 
Vakfı'na aktarılacak. 


ÖDÜLLER 
SAHİPLERİNİ 
BULDU 


Bu yıl yedinci kez verilen Fashion TV 
Moda Ödülleri'nin ana sponsoru Yedi 
Mavi'ydi. Yedi Mavi Fashion TV Moda 

Ödülleri, Deniz Akkaya'nın sunumuyla 
Ritz Carlton İstanbul'da gerçekleşti. 
Siren Ertan ve Ferruh Karakaşlı 
defileleriyle renklenen gecede ünlü 
oyuncu Barış Falay da podyuma çıktı. 


GÖZ ALICI 


ra BKYAZLIK 
SM mes Düzenli kullanımla üç 
WHIT Bi tona kadar daha beyaz 
dişler vadeden Colgate 
Optüc White Expert 
EXPERT White Diş Macunu, 
er diş hekimlerinin diş 
5w A beyazlatmada kullandığı 


özel içeriğiyle düzenli 
kullanım ile yıllar 
içerisinde oluşmuş 
sararmayı gideriyor 
ve bembeyaz dişlere 
kavuşmaya yardımcı 
oluyor. 


DOYUMSUZ 
LEZZETLER 
Kavacık'ta açılan Five O'Clock Kitchen, 
Ramazan menüsünde misafirlerine 5 
yıldızlı otel kalitesinde birbirinden leziz 
zengin bir menü hazırladı. İftar menüsü; 
farklı başlangıçlar ve ana yemeklerin 
ardından açık büfe şeklinde sunulan 
tatlılar, meyve, komposto ve şerbet 
çeşitleri ile tamamlanıyor. 


| 
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Türkiye'nin ilk uluslararası beş yıldızlı oteli Hilton Istanbul Bosphorus'un açık havuzu şehrin koşuşturması arasında rahat bir 
nefes almak ve kendini sayfiye yerinde hissetmek isteyenler için sezonu açıyor. Havuzda yüzmenin yanı sıra yoga ve zumba 
grup derslerine de katılabilirsiniz. Hilton Istanbul Bosphorus'un geçen sene ağustosta başlattığı gece yüzmeleri ise bu yıl da 
tüm hızıyla devam edecek. Gece yüzmeleri müzik, eğlence ve havuz başı partisiyle birleşen konseptiyle arkadaşlarınızla haftayı 
tamamlamanın en güzel hediyesi olabilir. 


TARİHTEN 
KORUYOR ye GÜNCELLİĞE 
ONLUYOR 16'ncı yüzyıldan bu yana 
Sensilis Sun Secret Serisi; güçlü Gaziantep'te geleneksel 


tezgahlarda dokunan kutnu 
kumaşından ilhamını alan 
Kutnia markası giyim, 
aksesuar ve ev tekstilinden 
oluşan koleksiyonlar 


koruma faktörü ve yaşlanma 
karşıtı içeriği ile cildinizi hem 
güneşten hem de yaşlanmaktan 
koruyor. Orta, yüksek ve çok 


FOTOĞRAFTA 


MÜKEMME LLİK yüksek koruma faktörleri olan sunuyor. Kutnia ürünlerine 
Huawei P20 Pro, fotoğrafta ürünler; aynı zamanda parabenin Gaziantep'in yanı sıra 
mükemmellik arayanları memnun yanı sıra krom, nikel, kobalt, ESEN e pre 
paladium ve civa olmak üzere Zorlu Beymen Home 


edecek olanaklar sunuyor. Yapay zeka 
destekli Leica üçlü kameraya sahip 
Huawei P20 Pro, günün istediğiniz 
saatinde mükemmel kalitede 
fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. 


ve Suadiye Beymen 
Home mağazalarından ve 
kutnia.com adresinden 
erişebilirsiniz. 


vücuda zararlı olan hiçbir ağır 
metal içermiyor. 


OKYANUSUN GÜCÜ 


Schwarzkopf'un yeni serisi 
Beology, okyanus özü ve 
antioksidan algler ile derin 
denizlerden gelen iki 
güçlü içeriği saç bakımına 
ekliyor. Beology, her saçın 
ihtiyacına yönelik onarıcı, 
nemlendirici ve pürüzsü 
zleştirici&kusursuzlaştırı 
cı olmak üzere üç farklı 
bakım sistemi ile değişim 
vadediyor. 


ONLARA ÖZEL <4 


N z i  NATUREFORMEN 
Fransızların vazgeçilmezi — 


Marsilya sabunundan 
doğan ve doğal, modern 
ve çevreci bir markaya 
dönüşen Le Petit 
Marseillais'de artık 
erkeklere özel duş jelleri 
de var. Seri, Mineraller ve 
Sedir Ağacı, Ardıç Ağacı 
ve Füjer, Nane ve Limon 
Ferahlığı olmak üzere dört 
farklı çeşitten oluşuyor. 
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BIR YAŞAM FELSEFESİ 
Global Wellness Day (GWD), 9 Haziran'da | 10'dan fazla ülkede, 4300'den fazla noktada belediyeler, turizm müdürlükleri ve 
otellerin ücretsiz wellness aktiviteleriyle kutlanacak. Etkinliklerin bu yılki konusu ise çocuklar için wellness. Global Wellness Day'in 
GWD Çocuklar Projesi, dünya ölçeğinde depresyonu, obezite oranını ve hatta suç oranlarını azaltmayı hedefliyor. 
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SHAKIRA 
GELİYOR 


Grammy ödüllü Shakira, 
yeni albümü El Dorado'nun 
dünya turnesi kapsamında 
uzun bir aradan sonra 
BKM organizasyonuyla | | 
Temmuz'da İstanbul'da 
sahne alacak. El Dorado, 
yayınlanmasından çok 
kısa bir süre sonra 37 
ülkede iTunes üzerinden 
bir numaraya ulaştı. Dijital 
listelerde de bir numaraya 


OZEL BIR KOLEKSİYON 
Xerjoff markasının kurucusu ve kreatif 
direktörü Sergio Momo'nun imzasını taşıyan 
Shooting Stars ve Oud Stars koleksiyonlarının 
en yeni parfümleri; Cruz Del Sur |, Cruz 
Del Sur Il ve Alexandria Il, exclusive olarak 
Beymen'lerde ve beymen.com adresinde 
satışa sunuluyor. Torino menşeli Xerjoff, sizi 
büyüleyici esans dünyasının en değerli alanlarını 
keşfetmeye çağırıyor. 


YAZ GECESİNE OVGUYLE 
Türkiye'nin ilk sanat oteli Casa dell'Arte ve çağdaş sanat 
platformu Art50.net, 2018 sezonunu renkli bir seçkiyle 
karşılıyor. Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı 
eserinden ilham alan sergi, 2 Temmuz'a kadar Bodrum 
Torba'daki Casa dell'Arte Galeri'de izlenebilir. 


ÇAY SAATİ 


Elif Gönlüm'ün doğadan ilham alarak 
yarattığı Tealife, birbirinden özel beş çeşidi 
ile benzersiz bir çay deneyimi yaşatıyor. 
Sadece insan sağlığına olan yararları 
dikkate alınarak hazırlanan karışımlardan 
oluşan çayların başında Eliform geliyor. 
Eliform'un yanı sıra, Emango, Eroybos, 
Elavender ve Etox da benzersiz bir çay 
deneyimi sunuyor. 


yerleşti. 
— Gin ni . . . . .. O 
DIŞ MİNESİNİ GUÇLENDİRİYOR 
SENSODYNE Diş minesini güçlendiren ve doğal beyazlığını korumasına destek olan 
PROMİNE Sensodyne Promine serisinde yetişkinler için günlük koruma, beyazlatıcı ve 
çoklu etki çeşitlerinde diş macunları, diş fırçası ve ağız çalkalama suyu var. 
en v Sensodyne Promine Çocuk da evinizdeki en büyük destekçiniz olabilir. 
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GÜNEŞLE DOSTUZ 


Hem güneşlenmek istiyor hem de güneşten korkuyoruz. Yakıcı güneş altında lekelenmekten, hücre yaşlanmasından, 
kırışmaktan ürküyor ama hafif bronzlaşmak, D vitamini almak istiyoruz. Rossmann'ın Türkiye'ye getirdiği 
SunOzon, hafif yapılarıyla kolay sürülüyor ama cilde adeta bir koruma bandı çekiyor. SunOzon serisinde koruma 
faktörlü güneş spreyleri, Türkiye'de bir ilk olan SPF 30 ve SPF 50 güneş koruma köpüğü, antiage etkili güneş köpüğü ve 
Kids 504 SPF Güneş Koruma Losyonu var. 
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ASTROLOJİ 


, DOLUNAY KARACA 
İKİZLER 21 Mayıs-21 Haziran 


Bulunduğunuz ortamlarda beklenmedik konular ve insanlar ilginizi 
çekiyor. Sürpriz gelişmelerin yaşandığına tanıklık edebilirsiniz. Bu ay 
sizin ayınız! İlişkileriniz düzelecek, iletişim trafiğiniz iyice hızlanacak; 
yalnız dedikodulardan, gereksiz konuşma ve laf taşıyan insanlardan 


uzak durmalısınız. Merkür'ün sizin burcunuzdaki yerleşimi ayrıca 
sinir sistemini ve solunum yollarını etkileyebilir. 


KOÇ 

21 Mari-20 Nisan 
Etrafınızda oluşan yenilik ve 
tazelik enerjisini kendi lehinize 
i çevirerek, oluşacak olayları 
metanetle karşılayacak ve sevdiğiniz insanın 
ilgisine kayıtsız kalamayacaksınız. Kardeşleriniz, 
yakın çevreniz sizin için önem taşıyor bu ay, 
onlarla ilgili konular hayatınızdan hiç eksik 
olmayacak. Ayrıca aşk ön planda. Eşiniz veya 
sevdiğiniz kişiyle aranızda güzel bir bağ oluşacak. 


BOGA 

21 Nisan-20 Mayıs 

Kötü bir alışkanlığınızdan 
kurtulmak ve hayatınızdan 
istemediğiniz şeyleri 
çıkarmak için güçlü bir 
enerjiye sahipsiniz. Maddi konularda atılımlar 
yapacaksınız. Yakın çevrenizden birinin 
iyileşme haberini alabilir veya bir süredir sağlık 
sorunlarıyla uğraşıyorsanız bu alanda düzelmeler 
olduğunu hissedebilirsiniz. 


YENGEÇ 

22 Haziran-22 Temmuz 
, Karşınıza çıkan ilginç bir 

proje ile heyecan duyacak ve 

bunu hayata geçirmek için 

sabırsızlanacaksınız. Hemen 
olup bitmesini isteyebilirsiniz. Bir gezegenler 
topluluğu oluştu arka planınızda; bu enerjiyi 
iyi yönde dengelemek sizin elinizde. Dua 
ederek, kendi iç sesinizi dinleyerek, yüreğinize 
yönelerek zaman geçirmek, sakinleşmek, 
dinginleşmek iyi gelebilir. 


ASLAN 

23 Temmuz-22 Ağustos 
Bu ay yabancılarla iş yapanlar 
veya yapmayı düşünenler 
için için güzel bir süreç. İyi 
ve olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Hukuksal 
meseleler için de uygun bir süreç; çözüm 
odaklı olabilirsiniz. Arkadaş haneniz dolup 
taşıyor bu ay, iletişimi kuvvetli insanlarla bir 
arada olacaksınız; bu insanlardan para ve iş 
konusunda konusunda destekler alacaksınız. 
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BAŞAK 

23 Ağustos-22 Eylül 
Ortaklaşa para hanenizde 

, parasal anlamda sürpriz 

© gelişmeler olabilir. Bu ay 
kendinizi daha keyifli ve mutlu hissedebilirsiniz. 
Eşinizle beraber çıkacağınız bir yemek veya 
seyahat sizi birbirinize daha çok bağlayacak. 
Değişim var bu ay size, ticaretle uğraşanlar 
için satışların iyi olacağı bir zaman dilimi. 
Konuşarak, anlatarak, pazarlayarak karşı tarafı 
ikna ederek başarı kazanacaksınız. 


TERAZI 

23 Eylül-22 Ekim 

4 Kendinizden çok daha farklı 
biriyle bir ortaklık çalışması 
içerisine girebilirsiniz. Bu 
projede farklı iki insanın veya birden fazla insanın 
rol alması, sıra dışı ve orijinal fikirlerin birleşmesi 
iyi sonuçlar doğuracak. Partnerinizden veya 
sevdiğiniz kişiden sürpriz bir haber alabilirsiniz. 
Yalnız bu ay biraz aklınız ve duygularınız 
çelişiyor, kafanız karışabilir. İstemediğiniz 
ortamlarda bulunmak durumunda kalabilirsiniz. 


, AKREP 

23 Ekim-22 Kasım 
N İş, hizmet ve sağlık konularında 
tecrübe kazandığınız bir 

, dönemden geçiyorsunuz. 

Birkaç zamandır sinirli olduğunuz veya sizi 
üzen birileriyle aranızı düzeltmek için fırsatlar 
söz konusu. Sağlığınızla ilgili güzel bir gelişme 
yaşanabilir, yeni bir diyet programı veya sağlıklı 
yaşam programına başlayabilirsiniz. 


YAY 

23 Kasım-21 Aralık 

Aşk hayatınız canlanıyor ve siz 
5 eski enerjinize kavuşuyorsunuz. 
Bu ay alacağınız bir habere 
çok yi Eğlence hayatı ve sanata 
yönelik atacağınız adımlar için uygun bir 

gün. Sosyal projelerde sıkça yer alacaksınız. 
Ortaklaşa işlerinizde iyileşme, hedef tutturma 
döneminiz başlıyor, ödemelerinizi daha kolay 
yapabileceksiniz. 


OĞLAK 
22 Aralık-20 Ocak 


Bu ay özellikle tamamlanma ve 
tamamlama konuları üzerinizde 
etki yaratacak. Dolunay sizin 
burcunuzda gerçekleşiyor. 
Ailenizde üzerinizde etkin rol oynayan biriyle 
güç çekişmesine girmekten kaçınmalısınız. 
Değişik fikirlerle hayatınıza farklı bir yön vermek 
isteyebilirsiniz. Risk almak için doğru zaman. 


KOVA 

a 21 Ocak-19 Şubat 

»— Bilgisayar ve teknolojik eşyalara 
«ilginiz artıyor. Yeni şeyler keşfetmek 

peşindesiniz. Eşinizle aranızdaki 

soğukluk azalıyor. Yeni bir eğitim 


programı, yurt dışı tatili için plan program yapmak 
size iyi gelecek. Merkür bu ay İkizler burcuna 
geçiş yaptı, aşk ve çocuklar hanesinde daha çok 
düşünmeye başlayacaksınız. Çevreniz kalabalık, 
popülersiniz. 


BALIK 

20 Şubat-20 Mart 

Bu ay kendinize verdiğiniz değer 
> artacak ve sadece kendiniz için 

y planlar yapmaya başlayacaksınız. 
Yalnız abartıya kaçmayın, 
kazandığınız paralar geldiği gibi gidebilir. Sizi 
zorlayan, sorun çıkaran kişilerden kurtuluyorsunuz; 
bunu kutlamalısınız. Kardeşlerden güzel haberler 
var. Aşk hayatınız her zamanki gibi çok romantik! 


İKİZLER BURCU 
Mottosu: Meraklıyım, her şey hakkında fikir 


sahibiyim, hayatı seviyorum. Aynı anda birkaç işi bir 
arada yapabilirim. 
En sevdiği arkadaşı: Terazi 
Ruh eşi: Yay 
Görmesi gereken ülke: Amerika 
Stil anahtarı: Gözlük ve spor ayakkabı 
En sevdiği yemek: Zeytinyağlı enginar 
En sevilmeyen özelliği: Fikirden fikre atlaması, 
kararsızlığı 
En güzel özelliği: İnsanları hemen neşelendirmesi; 
konuyu değiştirmeyi çok iyi bilmesi. 
Yapması gereken spor: Atletizm 
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GÜCÜMÜZÜ DOĞADAN VE 
TEKNOLOJİDEN ALIYORUZ! 


Doğanın ve teknolojinin harmonisiyle 
Thalia Natural Beauty'ye hayat veriyoruz. 


Her bir Thalia Natural Beauty 
markalı ürünümüzün doğal ve doğru 
formülasyonlu olmasına dikkat ediyor, 
en iyi ve en güçlü etken maddeleri 

kullanıyoruz. 


Yüzde 100 doğal, yüzde 100 teknolojik, 
yüzde 100 inovatif, yüzde 100 kaliteli 
Thalia Natural Beauty markalı 
ürünlerimizi büyük bir tutkuyla yaratıyor 
ve büyük bir heyecanla tüketicilerimizle 
buluşturuyoruz. 


7010), 


PARABEN, PARAFFIN, 
PHTHALATES, 

SODIUM LAURETH SULFATE, 
SODIUM LAURYL ETHER SULFATE, 
DMDM HYDANTOIN, 
FORMALDEHİT, 

ANIMAL FATS 


NER AD EN 


IMALIN 
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